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Hadis Ehlinin Istılahları Hakkında 
Nuhbetu'l-Fiker Şerhi 


HADİS USÜLÜ 


Hâfız 
İbn Hacer el-Askalâni 


Notlar Ekleyerek Tercüme Eden 
Abdullah Samed Afaracı 


Kitap Hakkında 


Tercümeye Dr. Abdullah er-Ruhayli tarafından tahkik edilerek 2008'de ikinci baskısı yapılan nüsha esas alınmıştır. Bu eser, diğer tahkiklere nispetle "Nuzhatu'n-Nazar” baskıları içinde en mümeyyiz olanıdır. 
Çünkü bu eserde, Hafız İbn Hacer'in huzurunda talebesi İbnul-Ahsâsi tarafından ona kelime kelime okunmuş, ders ve tetkik ile imla edilmiş el yazma nüsha esas alınmıştır. İbnu'l-Ahsâsi kitabın sonunda bunun hicretin 851. senesinde, yani müellifin vefatından bir sene önce gerçekleştiğini belirtir. Hafız İbn Hacer kitabın hatimesinde bu durumu kendi el yazısı ile yazıp ikrar etmiştir. İlim ehli bu nedenle bunun en muteber el yazma nüsha olduğunu belirtmiştir." 


Bu baskının ikinci mümeyyiz vasfı, muhakkikin daha önce tahkiki yapılan baskıları inceleyerek, onları bu çalışmasıyla karşılaştırması olmuştur.” 


Dipnotlarda Hâtim el-Avni'nin? eser üzerine yaptığı 23 derslik sesli şerhten, Muhammed Salih Ekinci'nin! “en-Nuketul-Gurar” isimli haşiyesinden ve Nureddin Itır, Abdullah er-Ruhayli, Türki b. Musfir ve benzeri muhakkiklerin esere düştükleri taliklerden yararlanılmıştır. 


! Bkz: Hâtimel-Avni, Mukaddimetu Nuzhati'n Nazar, s. 17, ve Muhammed 
Salih Ekinci, en-Nuketu”l-Gurar, s. 13 

? Bu mütalaa esnasında o, özellikle Üstat Nureddin Itır'ın tahkikini yaptığı baskıdan istifade etmiştir. Bu, "Nuzhatu'n-Nazar'ın en meşhur baskısıdır. 

* Hâtim el-Avni Hicazlı muhaddislerdendir. Bu şerhi diğer ilim ehlinin şerhlerine nispetle daha üstün görülmüştür. Çünkü bu alanda o, mütehassıs olmasıyla birlikte, Hafız İbn Hacer'den kendisine kadar varan güvenilir isnatlarla birçok muhaddisten bu eseri telakki etmiştir. 

* Muhammed Salih Ekinci ülkemiz âlimlerinden olup, Arapça birçok eseri bulunmaktadır. 


Ayrıca İbnu's-Sâlah'ın "Ulümu'!-Hadis"i, İbn Receb'in "Şerhu İleli't-Tirmizi'si, es-Sehâvi'nin "Fethw'l-Muğis'i, es-Suyütinin “Tedribu'r-Ravi'si, Subhi es-Sâlih'in “Ulümu'!-Hadis"i ve benzeri mustalah eserleri, yararlandığımız diğer kitaplar olmuştur. 


Hâfız İbn Hacer el- Askalâni” 


Şeyhulislam, kâdu'l-kudât,9 muhaddislerin imamı, hâtimatu|-huffâz”, hadiste emirel müminin Şihâbuddin Ebu'l-Fadi Ahmed b. Ali b. 
Muhammed b. Hacer el-Askalâni eş-Şâfii rahmetullahi aleyh... 


Kenân kabilesinden olup aslen Filistin'in Askalân şehrindendir. Ancak doğma büyüme Mısırlıdır. Babası fakih ve salih bir zat olup Kur'an-ı Kerim hafızıydı. Fetva verme ve yedi kıraatta icazet sahibiydi.9 


Hâfız İbn Hacer; hicretin 773 (1372 m.) senesi doğmuş, dört yaşındayken anne ve babasını kaybetmesi sebebiyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gibi yetim olarak yetişmiştir. 


Nureddin Itır şöyle der: “O, tıpkı kendinden önceki hocası Hâfız el-Irâki gibi ve yine kendinden sonra gelecek Hâfız es-Suyüti gibi yetim olarak yetişmiştir." 


Bakımını ailesinin ahbaplarından ve o devrin âlimlerinden Ebu Bekir el-Harrübi üstlenmiş ve eğitimine itina göstermiştir. Bu sebeple daha dokuz yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmiş ve kıraat, kitabet ve benzeri ilk merhale ilimlerini tamamen okumuştur. Daha sonra Şeyh Ebu Bekir'le birlikte on iki yaşındayken haccetmek üzere Hicaz'a gitmiş ve Kâbede imametinin ilk alameti olarak insanlara o yaşta teravih namazı kıldırmıştır.* 


On dört yaşına vardığında Şeyh Ebu Bekir'in vefatı üzerine ilim talebeliği, yaklaşık üç yıl kesintiye uğramıştır. On yedi yaşına varınca 


> Müellifin hayatı için bkz: el-Cevâhiru ved-Durer fi Tercumeti Şeyhilislam İbn Hacer, es-Sehâvi. ed-Durer ve'l-Yavâkit, el-Munâvi. Mukaddimetu Nuzhati'n Nazar, Nureddin Itır. Mukaddimetu Nuzhati'n Nazar, Hâtim el-Avni. 

Başkadı. 

Hafızların sonu. 

el-Cevâhiru ved-Durer 1/107, es-Sehâvi. 

el-Cevâhiru ved-Durer 1/122. 


© e a mn 


kendisine tarih ilmi sevdirilmiş ve iki yıl kesintisiz tarih kitaplarını inceleyip mütalaa etmiştir. On dokuz yaşına geldiğinde şiir ve edebiyata ilgi duymuş, divan ve şiir adına telif edilmiş bütün eserleri incelemiş, hatta işittiği herhangi bir beytin kime ait olduğunu hemen bilecek seviyeye gelmiştir. Öyle ki bir müddet sonra beldesinin en büyük şair ve edipleri derecesine ulaşmıştır." 


Yirmili yaşlarında şiirle iştigal etmesiyle birlikte hadis ilmine yönelmiş ve yirmi üç yaşında devrinin en büyük muhaddisi Hâfız el-Irâki'nin rahle-i tedrisine diz çökmüştür. Bu süreden itibaren kesintisiz on yıl kendisinden ayrılmayarak ilim talep etmiş ve hadis ilmindeki payeye bu âlimin vesilesiyle nail olmuştur. Hafız el-Irâki, bu eğitim süresinin daha ilk senesinin bitiminde ona tedris icazeti vermiştir." 


Çünkü o çok azimli ve hırslı bir ilim talebesiydi. Allah vergisi ilmi bir meleke ile yaratılmış olduğu için hızlı okuyor ve bir sayfa yazıyı iki okumada ezberliyordu. Kuvvetli bir hafızaya sahip olduğu gibi güçlü bir fehmetme ve idrak gücüne sahipti. O, İmam et-Taberâni'nin içerisinde 
1200 civarında hadis bulunan “e/-Mucemu5-Sağir" isimli kitabını öğle 
ile ikindi vakti arasında okuyordu. Şam'a gittiği bir seferde orada yetmiş gün kalmış ve bu sürede yaklaşık yüz cilt kitap okumuştu. ? 


Öğrencisi Hâfız es-Sehâvi şöyle der: "Vaktiyle rahimehullah süratli hıfzetme istidadı ile rızıklandırılmıştı. O, günde beş sayfa ezber yapıyordu, öyle ki sonunda bir günde Meryem suresini ezberledi. O, bizzat kendisinden de tekrar tekrar işittiğim üzere, mücerret medrese talebelerinin hıfzı gibi ezber yapmıyordu; o bunu teemmül ve tetkik ile hıfzediyordu.""3 


© Onun şiir alanında yazdığı basılmış bir ciltlik divanı bulunmaktadır. 
Bedreddin el-Beşteki “Tabakâtu$-Şuâra" isimli eserinde onun tercüme-i halini zikretmiştir. Bkz: Nureddin Itır, Mukaddimetu Nuzhati'n-Nazar, s. 
11 

N Kadim âlimler; şeyhlik makamına gelen talebelerine iftâ/fetva vermek için ayrı, tedris için ayrı icazet verirlerdi. 

2 Nureddin Itır, Mukaddimetu Nuzhati'n Nazar, s. 14 

>  el-Cevâhiru ved-Durer 1/124. 


Yaratılış Özellikleri ve Ahlakı: 


O, yaratılış olarak orta boylu, beyaz tenli ve güzel yüzlüydü. Sakalları sık, ağzı küçük ve dişleri düzgün ve parlaktı. Çok süküt eder, malayaniyi terk eder ve tekellüflü işleri bırakırdı. Çok hayâ sahibi ve mütevaziydi. 
Takva sahibi, sabır ve sekinet ehliydi. Seferde bile teheccüd namazını ve orucu terk etmez, sürekli taat üzere bulunurdu. Cesurdu ve dünyalığa tenezzül etmezdi, yaptığı tasadduk ve infakları tercüme-i halinde sayfalar dolduracak kadar zikredilerek dillere destan olmuştu. Eleştirirken asla eziyet etmez, açık hatalarına işaret ettiği muhaliflerini bile incitmezdi. 
Büyük zatların şanından olarak o, çok tahammüllü ve affediciydi. 
Kendisine eziyet eden nice hasetçi ve muarıza karşı yumuşaklıkla muamele etmiş ve hep sıkıntılarını içine atmıştı. Biliyordu ki uğrunda acılara katlandığı Rabbi Rahimi onu müşahede ediyor ve O, yolunda sarf edilen çabaları asla boşa çıkarmıyordu."* 


Hocaları: 


Hafız el-Irâki'nin huzurunda geçen tahsil sürecinde sadece bununla yetinmiyor, devrinin diğer âlimlerinden de ilim alıyordu. Hadis, fıkıh, lügat ve benzeri ilimlerde el-Bulkini, İbnu'I-Mulakkin, İbn Cemâa, el-Heysemi, ez-Zerkeşi, el-Ebnâsi, el-Feyruzabâdi ve el-Gumâri gibi büyük âlimlerden ilim tahsil ediyordu. Bunu ise Mısırda oturarak değil; bilakis defalarca Mısırdan Hicaz'a, Yemene, Şama ve diğer İslam beldelerine gidip gelerek ve orada ikame ederek yapıyordu. Öyle ki bu ilmi deveranın sonunda devrinin 628 âlimine yetişip kendilerinden ilim almıştı. ” 


Hatta devrin en büyük fakihlerinden İmam el-Bulkini vefatından önce ona iftâ ve tedris alanında icazet vermişti. el-Bulkini 805 yılında vefat etmişti, Hafız İbn Hacer ise o zaman otuz iki yaşında bulunuyordu. 


Hâfız ez-Zehebi onun şeyhlerinin şeyhi olup devrinin en büyük muhaddislerindendi. İbn Hacer ilminin genişliği sebebiyle ona hayranlık duymuş, hatta onun hakkında şöyle demişti: “Hafıza noktasında 


(4  es-Sehâvi, el-Cevâhiru ved-Durer, 3/1056; Hâtim el-Avni, Mukaddimetu 
Nuzhati'n-Nazar, s. 4 

5 Bunu bizzat kendisi hocaları hakkında kaleme aldığı "el-Mecmau'l- 
Muessis" isimli eserinde belirtir. 


ez-Zehebinin mertebesinde olabilmek için zemzem suyu içtim." Bunu nakleden es-Suyüti; onun bu mertebeye eriştiğini, hatta onu geçtiğini belirterek şöyle demiştir: “ek-Irâkiye ölüm anı yaklaşınca “kendinden sonra kimi geriye bırakıyorsun?” denildi. Bunun üzerine o: 'İbn Hacer'i, sonra oğlum Ebu Zurayı, daha sonra el-Heysemi'yi' dedi. "6 


O, İslami ilimlerin her birinde; tefsir, hadis, fıkıh, tarih ve lügat gibi onlarca ilmi sinesinde cem etmiş ve bir kaynağa bakmaksızın alanında en eşsiz eserleri ortaya koyacak seviyeye erişmişti. 


Yine hocaları ve emir sahiplerinin ricasıyla uzun yıllar kadılık ve başkadılık gibi görevler yapmıştı. Bu süreç içerisinde, ya kendi isteğiyle ya da azledilerek görevi bırakmış, ama bu görevlere sonrasında yine getirilmişti. 


Talebeleri: 


İlim deryası bu hazineden nasibini alan ve her biri parmakla gösterilen niceâlim yetişmişti. Tıpkıkendinden sonra devrinen büyükimamı sayılan eş-Şumunni, meşhur talebesi es-Sehâvi, Zekeriya el-Ensâri, Kemaluddin b. Hummâm, Burhaneddin el-Bikâi, Kâsım b. Kutlübuğâ, tarihçi İbn Tağriberdi, el-Büsiri, İbnu'l-Ahsâsi, el-Kalkaşendi ve diğerleri gibi. 


Eserleri: 


Geriye bıraktığı eserleri ise özellikle hadis alanındakiler “aslu'l-esas" olarak kabul edilmiştir. Allame el-Munâvi eserlerinin yüz elliden fazla olduğunu belirtmiştir. Yine bunların telif çokluğuyla meşhur Hâfız es-Suyüti'nin eserlerinden kat kat fazla olduğunu; çünkü İbn Hacer'in eserlerinin hacimli, es-Suyüti'nin eserlerinin ise küçük olduğunu zikretmiştir.” 


Onun kendileriyle şeref duyarak bahsini ettiği en meşhur eserleri şunlardır:!8 


8 Zeylu Tabakâtu'l-Huffâz 251. 

7 Ed-Durer vel-Yavâkit 123-148. Hâfız es-Sekâvi de bunların 150'den 
fazla olduğunu zikretmiştir. Dr. Şâkir Mahmud “el-Hâfız İbn Hacer ve Musannafâtuhu" isimli eserinde bunların 340 civarında olduğunu belirtir. 
Hafız es-Sehâvi, onun şöyle dediğini nakleder: “Ben bu eserler hariç diğer eserlerimden tam olarak razı değilim, zira onları iyi bir hazırlıkla telif 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I- Fethu'l-Bâri bi'Şerhi Sahihil-Buhâri: Fihrist ve mukaddimesi ile 


birlikte 15 cilt olarak basılan bu eseri kırk dört yaşlarında yazmaya başlamış ve 25 seneden fazla bir sürede, yani yetmiş yaşına yaklaştığında tamamlamıştır. 


Hafız es-Sehâvi şöyle der: "Eğer onun bundan başka bir eseri olmasaydı, bu bile onun yüce kadrini ortaya koyması açısından yeterli olurdu. Eğer el-Buhâri'nin şerhi şimdiye kadar ümmetin boynuna hep borçtur? diyen İbn Haldun bu eseri görmüş olsaydı, onun bu borcu ifa etmesi sebebiyle gözleri şüphesiz aydın olurdu." 


Tebsiru'l-Muntebih ve Tahriru'l-Muştebih: Bu eser 4 cilt olarak basılmıştır. İsimler ve nesep ilmi ile benzerlikler ve ihtilaflar 


hakkında telif edilmiştir. 


Tehzibu't-Tehzib: Hadis ricâli hakkında yazılmış bir eser olup 12 
cilt halinde basılmıştır. 


Lisânu'l-Mizân: İmam ez-Zehebi'nin “Mizânw'l-İ'tidâl" isimli ricâl ilmi üzerine yazdığı eserinin şerhidir. 10 cilt olarak basılmıştır. 
Tağliku't-Ta'lik: el-Buhâri'nin Sahihinde muallak olarak naklettiği rivayetlerin ravi zincirlerini beyan eden bir kitaptır ki, 5 cilt olarak basılmıştır. Bu eserde İmam el-Buhâri'ye yöneltilen eleştirileri çürüterek bunları def etmiştir. Bu eseri otuz yaşında kaleme almıştır. Bu azim eser, İslam âleminde onun şöhretini ilk duyuran kitap olmuştur. Öyle ki devrin en büyük iki âlimi Hafız el-Irâki ve Allame el-Bulkini bu eser hakkında yazdıkları yazıda, onu arkadaşları olan büyük bir âlimi vasf ediyorlarmış gibi tazim ile zikretmişlerdir. 


el-Bulkini şöyle der: "Bu eseri şeyh, hâfız, muhaddis, mutkin? ve muhakkik Şihâbuddin İbn Hacer cem edip telif etmiştir. Allah'u Teâla bu eseri ve onun faydalarını yararlı kılsın, âmin..." 


el-Irâki şöyle demiştir: "Bu, arkadaşımız şeyh, imam, muhaddis, hâfız, mutkin İbn Hacer ismiyle meşhur, Ebu'l-Fadl Ahmed b. Ali 


A a 


el-Askalâni'nin te'lif ettiği eserdir..." 


edemedim." el-Cevâhiru ved-Durer 2/659. 

Nureddin Itır, Mukaddimetu Nuzhati'n Nazar, s. 18 
Mutkin; işinin ehli, yetkin ve mudakkik demektir. 
Hâtim el-Avni, Mukaddimetu Nuzhati'n-Nazar, s. 12-13 


6- Nuhbetu'l-Fiker: Bu eser, elimizdeki şerhin metni olup hicretin 
812. senesinde kaleme alınmıştır. İbn Hacer bu büyük eseri 39 
yaşındayken bir sefer esnasında yazmıştır. O, çok kere bu eseriyle iftihar edip gurur duymuş ve ömrünün sonuna kadar bu metni şerh ederek okutmuştur. El hâk bu eser yazıldığı tarihten itibaren hadis usulü ilminde bir başyapıt olarak ilim ehlince telakki edilerek onlarca nazmı ve şerhi yapılması hasebiyle bu iftiharı hak etmiştir.? 


Diğer meşhur eserleri ise şunlardır: 


- Hadisalanında pek çok eser yazmıştır, bunlardan bazıları: İthâfu'l-Mehara, el-Metâlibu'l-Âliye, et-Telhisu'l-Habir ve en-Nuketu alâ Kitâbi İbni's-Salâh. 

- Ricâlilmi hakkında telif ettiklerinden bazıları şunlardır: Tehzibut-Tehzib, el-İsâbe ve ed-Dureru'l-Kâmine. 


- Buluğu'l-Merâm: Fıkıh kitabıdır. 


- el-Ucâbu fi Beyânil-Esbâb: Esbabı nüzul alanında yazdığı bir eser olup tamamlamaya ömrü kifayet etmemiştir. 


Bu büyük imam, ilim ve ibadetle geçen ömrünü yetmiş dokuz yaşında, hicretin 852. (1448 m.) senesi noktalamıştır. Vefatı esnasında bazı ashabı ve yakınları başucunda Yasin suresini okurken ruhunu teslim etmiştir. 
Onlar bu surenin: "Onlara Rahim olan Rabbden bir selam vardır"? 
ayetine gelince ruhunu teslim etmiştir. 


es-Sehâvi şöyle der: "Mısır ehlinden onun cenaze merasimine katılmak içinçıkmayan kimse kalmadı. Şeyhulislam İbn Teymiyye'nin cenazesindeki çokluk ve izdihamdan sonra Hâfız İbn Hacer gibi cenazesine iştirak edilen başka hiç kimseyi bilmiyorum." 


Cenazesini omuzlayanlar arasında devrin sultanı, onun berisinde de âlimler ve emir sahipleri bulunuyordu. İmam es-Suyüti şöyle der: "Ondan sonra kapı kapandı ve bu ilim mühürlendi." 


Allah ona gani gani rahmet eylesin! 


> Dr. Abdulmunim İbrahim “Nuhbetwl-Fiker" ve şerhi üzerine yazılan nazım, şerh ve haşiyelerin seksene yakınını zikretmiştir, bkz: Dirâsetu Nuzhati'n- Nazar, s. 100-112. 

> Yasin suresi 58. 

*  Hâtimel-Avni,el-Cevâhiru ved-Durer, 3/1195 ve Mukaddimetu Nuzhati'n-Nazar, 5. 14, . 


Nuzhatu'n-Nazar fi Tavdihi Nuhbetil-Fiker: 


İçlerinde İmam ez-Zerkeşi gibi şeyhlerinin de bulunduğu bir topluluk tarafından, hadis usulü alanında bir metin yazması kendisinden talep edilince, "Nuhbetu'l-Fiker" isimli eseri telif etmişti.” Bu metni yazdıktan sonra ez-Zerkeşi, ona bu sefer bunu şerh etmesini tavsiye edecektir. 


Ancak o "Nuhbetu'l-Fiker'i şerh etmeden önce şeyhlerinden biri olan Kemaleddin eş-Şumunni esere olan taaccübü sebebiyle onu nazmetmiş,” sonra bu nazmını şerh etmiştir.” 


Ardından Kemaleddin eş-Şumunni'nin oğlu ve İbn Hacer'in talebesi Takıyuddin eş-Şumunni babasının şerhini muhtasar görerek onun nazmını kendisi şerh etmiştir.? 


Ancak İbn Hacer bu nazım ve şerhlerde eksiklikler gördüğü için, metni kaleme aldığı tarihten altı yıl sonra, yani hocası Kemaleddin eş-Sumunni'nin vefatına müteakip "Nuzhatu'n Nazar" şerhini yazmaya karar verecektir. 


Şüphesiz ki "Nuzhatun Nazar" isimli eser Hâfız İbnu's-Salah'ın "Mukaddime"sine nispetle kat kat küçük olmasına rağmen, içerisinde zikrettiği ıstılah ve hükümler onu kat kat kapsayacak cinstedir. Aynı şekilde meselelerin intizamlı ve birbiriyle irtibatlı bir akışla ve bambaşka bir üslupla sıralanması, bu eserin en seçkin özelliklerindendir. 
Yine ondaki incelikli noktalar ve diğer eserlerde bulunmayan derin mülahazalar da böyledir. İşte bu ve benzeri özellikler, onu diğer hadis usulü eserlerinden ayrı bir konuma yükseltmiştir.” 


Abdullah Samed Afaracı 


> Muhammed Enver el-Bedahşâni, Teshilu Nuhbeti'l-Fiker, s. 7 

5  Hâtim el-Avni, Mukaddimetu Nuzhati'n-Nazar, s.15 

7” İsmi: Neticetu'n-Nazar fi Şerhi Nazmi Nuhbeti'l-Fiker. 

> İsmi: el-Âli'r-Rutbe fi Şerhi Nazmi'n-Nuhbe. 

? Bkz:Nureddinltir, Mukaddimetu Nuzhati'nNazar,s.20;M. Salih Ekinci, en-Nuketu”l- Gurar, s.13; Hâtim el-Avni, Mukaddimetu Nuzhati'n Nazar, 5.17 


Hadis Ehlinin Istılahları Hakkında 
Nuhbetu'l-Fiker Şerhi 


HADİS USÜLÜ 


Hâfız 
İbn Hacer el-Askalâni 


Hadis Usülü 


pr a 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 


İbn Hacer namıyla meşhur olan şeyh, allame, şeyhulislam, ilim talebiyle kendisine sefer edilen, Şihâbuddin Ebu'l-Fadl Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalâni eş-Şâfii şöyle der: 


Her daim Âlim ve Kadir, Hay ve Kayyüm, Semi” ve Basir olan Allah'a hamd olsun. Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve şeriksiz olarak o tektir. Ben onu tekbir ederim. Allah, insanların hepsine beşir/müjdeleyici ve nezir/korkutucu olarak gönderdiği efendimiz Muhammede, onun âl ve ashabına çokça salâtu selam etsin. 


Bundan sonra: 


Şüphesiz ki, hadis ehlinin ıstılahı hakkında şimdiki ve önceki âlimlerin yazdıkları pek çok eser bulunmaktadır. Bu bapta tasnif edilen eserlerden ilkini” Kadı Ebu Muhammed er-Râmehurmuzi ”el-Muhaddisu'l-Fâsıl" isimli çalışmasıyla yapmıştır.” Ancak o, bu eserinde bütün konuları ele almamıştır.” 


* Burada ilk tasnifle müstakil ve geniş çapta telif edilen eser kastedilmiştir. 
Yoksa İmam eş-Şâfii (205 v.) er-Risâlede ve Müslim (234 v.) Sahihin mukaddimesinde bu ilmin esaslarını ortaya koyup bunlardan bahsetmişlerdir. Yine Ebu Davud (275 v.) Mekke ehline gönderdiği risalesinde ve Tirmizi (279 v.) Sünenin sonuna eklediği ”e/-İlelu5-Sağir"de bu ilimden bahsetmiştir. Ancak müellif bununla müstakil ve geniş olarak telif edilen eseri kastetmiştir. (Hâtim el- Avni). 

" Hasanb. Abdurrahman b. Hallâd er-Râmehurmuzi; muhaddis, edip ve gramer âlimi idi. Hicri 260'da doğmuş ve 360 senesinde vefat etmiştir. et-Taberâni ile akran olup aynı sene doğup aynı sene vefat etmiştir. Eserin tam adı “e/-Muhaddiswl-Fâsıl BeyneT-Ravi ve'l- Vâi” olup matbudur. 

2 Çünkübueserinde o, esasen hadislere ve hadis ehline tan eden mutezileye 
cevap vermiştir. (Hâtim el-Avni). 
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Ondan sonra el-Hâkim Ebu Abdullah en-Neysâbüri bu konuda bir eser telifetmiş; ama o, bunu düzenli ve tertipli kılmamıştır.” 


Sonra Ebu Nuaym el-Esbahâni”* gelmiş ve el-Hâkim'in kitabına bazı ilaveler yapıp, birçok şeyleri de kendinden sonrakilere bırakarak bir eser yazmıştır.” 


Bunlardan sonra el-Hatib Ebu Bekir el-Bağdâdi36 gelmiş ve rivayet kanunları hakkında “e/-Kifâye" adını verdiği eserini tasnif etmiştir. Yine bunun adabı hakkında da "el-Câmiu li/Âdâbi$-Şeyhi ves-Sâmü" isimli eserini telif etmiştir.?? 


O, hadisle ilgili ne kadar ilim varsa o konu hakkında müstakil bir kitap telif etmiştir. Bu sebeple o, Hâfız Ebu Bekir İbn Nukta'nın” şu sözünde belirttiği vasıfta olmuştur: "Her insaf sahibi bilir ki, el-Hatib'ten sonra 


3 Muhammed b. Abdullah en-Neysâburi (en-Nisaburi), el-Hâkim ismiyle 
maruf olup hicretin 321. senesi dünyaya gelmiş ve 405'te vefat etmiştir. 
Büyük bir hadis âlimi olup Sahihayn üzerine yazdığı “el-Mustedrek" isimli eseri alanında yazılmış en güzel eserlerdendir. Hadis usulü alanında yazdığı eserinin ismi "Marifetu Ulümül-Hadis'tir. Âlimler, bu eserin alanında yazılmış en güzel eserlerden olduğunu belirtir. (Nureddin Itır ve Hâtim el-Avni). 

4 Ebu Nuaym Ahmed b. Abdullah el-Esbahâni (el-İsfehani) es-Süfi, 
devrinin en büyük âlimi olup hicretin 336. senesinde doğmuş ve 430'da vefat etmiştir. el-Hâkim'in öğrencisidir. Birçok eseri olmasıyla birlikte “Hilyetu'l-Evliya" ve "Delâilu'n-Nubuvve" bunlardan en meşhur olanıdır. 

» Bu kitabı basılmamış olup el yazma nüshasının da sadece Türkiyede olduğu söylenmiştir. (Hâtim el-Avni). 

39 Ebu Bekir Ahmed b. Ali el-Bağdâdi; devrinin imamı, muhaddisi ve 
hafızı idi. Hicretin 392. senesi doğmuş ve 463'te vefat etmiştir. Hafız Ebu Nuaym'ın talebelerindendir ve seksen civarında eseri bulunmaktadır. 

” Buikieserbasılmışolup hadis ilmialanında bunlar iki merci konumundadır, özellikle de ilki. Matbu olan baskıda isimleri: ”e/-Kifâye fi İlmi'r Rivâye" ve "el-Câmiu liAhlâki'r Râvi ve Âdâbis Sâmii"dir. (Nureddin Itır ve Hâtim el-Avni). 

3 Muhammedb. Abdulğani b. Şucâ İbn Nukta el-Hanbeli, hadis ve rical 
ilminde meşhur olup hicretin 579. senesinde doğmuş ve 629da vefat etmiştir. "et-Takyid fi Ruvdtis Suneni ve'l Mesânid" ve "Tekmiletu'l İkmâl” kaleme aldığı eserlerdendir. 
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gelen muhaddisler onun kitaplarına muhtaçtır."* 


el-Hatibten bir müddet sonra bazı kimseler gelmiş ve bu ilimden nasiplerini almışlardır. Bunlardan Kadı Iyâd "el-İlmâ"* ismini verdiği küçük bir kitap cem etmiştir.” Yine Ebu Hafs el-Meyyânici bir cüz ce metmiş ve ona "M4 lâ Yesau'l-Muhaddise Cehluhu" ismini vermiştir.? 


Bunlar gibi meşhur olup, verdiği ilim eksiksiz olsun diye genişletilmiş, anlaşılması kolay olsun diye ihtisar edilmiş birçok kitap tasnif edilmiştir. 
Öyle ki bu; hâfız, fakih, Takiyyuddin Ebu Amr Osman İbnu's-Salâh b. 
Abdurrahman eş-Şehrazüri gelinceye kadar devam etmiştir.” 


O, Dimeşk'te (Şam'da) yaşamış ve Eşrefiyye Medresesi'nde hadis öğretimiyle görevlendirildiği zaman meşhur kitabını cemetmiş, hadis ilminin çeşitli konularını düzenleyip bunları mesele mesele talebelerine 


* Bunu 'et-Takyid" (s.169) isimli eserinde zikreder. Bu söz mübalağasız haktır. Zira onun eserleri, muhaddislerin umdesi olmuş ve kitaplarında kullandığı ibareleri hadis ilminde ıstılah haline gelmiştir. (Hâtim el-Avni). 

* Bu eser "el-İlmâ' ilâ Ma'rifeti Usülir-Rivâyeti ve Takyidis-Semâ" ismiyle basılmış olup alanındaki en nefis eserlerdendir. (Abdullah er-Ruhayli). 

“1  Ebu'l-Fadi Iyâd b. Musa b. Iyâd es-Sebti el-Mâliki; asrında tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde imam idi. Aslen Endülüslü olup dedesi daha sonra Fasa yerleşmiştir. Hicretin 476. yılı doğmuş ve 544'te vefat etmiştir. Birçok kıymetli eseri olup ”eş-Şifâ bi Tarifi Huküki'LMustafa" ve "İkmâlu'(-Mu'lim (Şerhu Müslim)" bunlardan meşhur olanlarıdır. 

2 Ömer b. Abdulmecid el-Meyyânişi el-Meyyânici, Afrika'nın Meyâniş 
köyündendir. Mekke'ye yerleşmişti. Haremin şeyhi ismiyle anılmış takva sahibi bir âlimdi. Bu risalesi, yedi sayfadan oluşmaktadır. Ancakrisalesinin ismiyle muhtevası tam mutabık değildir. Zira içerisinde muhaddis için gerekli olmayan şeyler de vardır. Öyle ki bazı âlimler Hâfız İbn Hacer'in bundan ziyade el-Beyhaki, İbn Abdilber, İbn Dakik el-iyd gibi âlimlerin hadis usulü alanında kaleme aldıkları eserleri zikretmesinin daha yerinde olacağını belirtmiştir. (Hâtim el-Avni ve Abdullah er-Ruhayli). 

* Ebu Amr Osman İbnu's-Salâh b. Abdurrahman el-Kurdi eş-Şâfii, vaktinin büyük allâmesi olup şeyhulislam, muhaddis ve fakih idi. Hicretin 
577. senesi doğup 643'te vefat etmiştir. Birçok eseri olup en meşhuru "Mukaddimetu İbnis-Salâh”" ismiyle maruf olan "Ulümu'(-Hadis"tir. (ez-Zehebi, Siyeru Alâmi'n Nubelâ 16/139). 
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imla ettirmiştir. Bu imla ettirme“ sebebiyledir ki, kitabın tertibi birbiriyle mütenasip ve uygun olmamıştır.” 


O, el-Hatib'in çeşitli eserlerine itina göstererek onlardaki maksatları bir araya getirmiş ve başka eserlerdeki seçkin faydaları ona ilave etmiştir. 
Böylelikle onun kitabında başkalarının kitaplarında dağınık bulunan meseleler, bir araya gelmiştir. Bu sebepledir ki insanlar, bu kitaba rağbet etmiş ve onun yolundan gitmişlerdir. Nice kimseler onu nazmetmiş,*“ niceleri ihtisar etmiş,” nice kimseler onun üzerine müstedrek yazmış,“ niceleri onu kısaltmış, niceleri onun leh ve aleyhinde konuşmuştur ki bu 


sayılamayacak kadar (fazla)dır.” 


Nuzhatu'n-Nazar'ın Yazılma Sebebi: 


Bazı kardeşler, benden kendileri için bu meselelerin hulasasını çıkarmamı istediler. Ben de onu küçük bir risale halinde özetledim ve ona "Nuhbetu'-Fiker fi Mustalahi Ehli'-Eser”! ismini verdim. Bu işi 


* Bir hadis şeyhinin kendisine müracaat eden veya akdettiği hadis meclisine katılanlara hadis yazdırmasıdır. 

* Kitap iyi bir şekilde tasavvur edildiği zaman görülecektir ki, bazı baplar takdim ve tehir edilerek yazılmıştır. Yani önce gelmesi gereken sonraya bırakılmış, sonra gelmesi gereken öne alınmıştır. (Hâtim el-Avni). 

“ Bunazımların en meşhurları Hafız el-Irâki'nin ve es-Suyüti'nin “Elfiyyetu'l-Hadis'leridir. 

“Bunlardan en meşhuru İmam en-Nevevi'nin “İrşâdu Tullâbi'l-Hakâik'i ile “et-Takribu ve't-Teysir'idir. 

* Yani bazı not ve şerhler düşerek bazı noktalarını izah etmişlerdir. Tıpkı Allame ez-Zerkeşi'nin “en-Nuketu alâ İbnis-Salâh"ı ve müellifin “en-Nuket'i gibi. 

* Müellif, burada kendi devrine kadar yazılmış hadis usulü eserlerinden bahsetmiştir. Kendinden sonra bu alanında yazılmış en mühim ve en muteber kitapların başında, Hafız es-Sehâvi'nin “Fethu'/-Muğis"i ve İmam es-Suyuti'nin “Tedribu'r-Râvi'si zikredilebilir. (Hâtim el- Avni). 

> Eser içerisinde verilen başlıkların hemen hemen tamamı şârihler tarafından konmuştur. Naklettiğimiz başlıklar şârihlerin geneli tarafından kabul görmüş olanlardır. Kitabımızın Arapça kısımda muha kkikin diğer şârihlerin hilafına her mesele için attığı başlıkları tercüme etmedik. 

Yani "Hadis Ehlinin Istılahları Hakkında Seçilmiş Fikirler/ Malumatlar" 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yaparken en nadir ve faydalı bilgileri onda cem ederek, onu yepyeni bir tertip ve menheçle düzenleyip izah ettim.” 


Sonra ikinci defa bende, bu ilme yeni başlayanlar için onun işaret ve ima şeklinde gizli ve kapalı kalmış yönlerini açıklayıp, saklı hazinelerini gösteren bir şerh yazma arzusu belirdi. Böylelikle bu yola suluk edenlerden olma arzusuyla, bunu benden talep edenlere icabet ettim. 
İzah ve tevcih yönünden metnin şerhinde büyük gayret sarf ettim. 
Kapalı kalıp anlaşılmayan noktalarına işarette bulundum, zira ev sahibi evin içindekini başkasından daha iyi bilir. Ayrıca şu düşünce bende belirdi ki, şerhi yazarken konuyu geniş tutmak daha uygun ve onu metin arasına koymak daha faydalı olacaktır. İşte bu nedenle gideni az bulunan bu yola girdim. 


Allah'tan muvaffakiyet dileyerek derim ki: 


demektir. 

> Yanionu daha önce görülmemiş tarzda tertip etmiş ve onda elde edilmesi çok zor olan nadir faydaları cem etmiştir. (Molla Aliyu'l-Kâri, Şerhu Nuzhati'n-Nazar 149). 
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Bu ilimle meşgul olan âlimlerin nezdinde haber, hadisin müteradifi/ eş anlamlısıdır. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilenlere hadis, başkalarından nakledilenlere ise haber denilmiştir. Bu sebeple tarih ve benzeri ilimlerle” meşgul olanlara ihbâri/haberci, Sünnet-i Nebevi ile meşgul olanlara da muhaddis denilmiştir. Genel olarak haber ile hadis arasında umum ve husus ilişkisi olduğu ve her hadisin haber, ama her haberin hadis olmadığı söylenmiştir. Burada daha şümullü olması bakımından o (hadis), "haber" lafzıyla tabir edilmiştir. 


Haberin Çeşitleri ve Mütevatir Haber: 


Bize gelişi itibariyle haberin birçok yolu/turuku olabilir, yani birçok isnatları bulunabilir. Turuk tarikin (yolun) cemisidir. Azlık/kılle için de bu, "efile"vezni üzere çoğul olur. Turuktan kasıt isnatlardır. İsnat ise hadis metin yolunun hikâyesidir. Bu isnat yollarının çokluğu, mütevatirin şartlarından biridir. Bu ise, muayyen bir sayıyla hasredilmeyecek şekilde varit olup, öyle ki âdet, bu topluluğun yalan üzere bilerek birleşmelerini imkânsız kıldığı zaman, aynı şekilde kasıtsızca”* onlardan kimisinin yalan üzere birleşmesinin de mümkün olmadığı durumda gerçekleşir. 
Sahih olan görüşe göre tevatürde sayının tayin edilmesinin bir anlamı yoktur. 


Bununla birlikte bazıları bu sayıyı dört kişi olmak üzere tayin etmiştir. 
Kimisi bu sayıyı beş, kimisi yedi, kimisi on, kimisi on iki, kimisi kırk, kimisi yetmiş ve kimisi bunlardan başka sayılarla bunu tayin etmiştir. 

Bu görüşleri ileri sürenlerin her biri, içinde o sayının geçtiği bir delile (ayet ve hadise) itimat etmiş ve bu sayıda gelen haberin ilim ifade edeceğini söylemiştir. Ancak bu sayıların zikredildikleri meseleye has 


> Kıssalar ve menkıbeler gibi. 
“ Hataile veya sehven. 
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olma ihtimali sebebiyle, başka meseleler için de geçerli olma zarureti yoktur.” 


Haber buşekilderivayet edilir ve buna daha önce zikrettiğimiz şekilde ilk rivayettabakasından son tabakaya kadar mezkür çokluğun eşit bir şekilde devamı da eklenirse, mütevatir haber hâsıl olmuş demektir.“ Burada eşitlikten kasıt, bazı tabakalardaki mezkür çokluğun eksilmemesidir; artması değil. Zira bu meselede artış, evleviyetle matlup/istenilen bir durumdur.” Yine burada nakledilen haberin "ikinin yarısı birdir" gibi 


55 


56 


57 


Bu sayıları tayin edenlerden dört sayısını şart koşanlar: "Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin" (Nisa suresi, 14) ayetini delil edinerek mütevatir için her tabakada en az dört güvenilir ravinin bulunması gerektiğini iddia etmiştir. Yine erkeğin hanımına zina isnat ettiğinde beş defa yemin etmesi durumunu beş sayısını şart koşanlar ileri sürmüş, on sayısını şart koşanlar: "Haccı ve umreyi Allah için tam yapın.. Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde üç, memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar ki, hepsi tam on gündür" (Bakara suresi, 196) ayetini delil edinmiştir. On iki sayısını ileri sürenler: "Andolsun ki Allah, İsrail oğullarından söz almıştı. (Kefil olarak) içlerinden on iki de temsilci göndermiştik" (Mâide süresi, 13) ayetine itimat etmiştir. Yetmiş sayısını zikredenler: "Tayin ettiğimiz vakit için Müsâ, kavminden yetmiş adam seçmişti" (Arâf suresi 155) ayetini delil edinmiştir. Diğer görüş sahipleri de ayet ve hadislerde zikri geçen benzer sayıları delil edinmiştir. (Nureddin Itır ve Hâtim el-Avni). 

Yani, isnat yollarının çokluğu muayyen bir sayıyla hasredilmeyecek şekilde varit olup, öyle ki âdet, bu topluluğun yalan üzere bilerek birleşmelerini imkânsız kıldığı zaman, aynı şekilde kasıtsızca kimisinin yalan üzere birleşmesinin de mümkün olmadığı durumda ve ilk rivayet tabakasından son tabakaya kadar mezkür çokluğun eşit bir şekilde devamı gerçekleşirse mütevatir haber hâsıl olmuştur. 

Burada şu meseleye dikkat edilmelidir: Mesela bir hadisi yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan yüz ravi nakletse, sonra bu hadisi yine yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan yetmiş ravi nakletse tevatür durumu tahakkuk etmiş olur. Burada "mezkür çoğunluğun eşitliği"nden kasıt, yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan sayının bir tabakada hâsıl olmasıyla, ondan sonra gelen tabakada bu vasıftaki çokluğun eksilmemesidir. 
Yani muhaddisin tevatür için şart koştuğu en az sayıdaki çoğunluk, her tabakada mevcutsa; bu eşitlik hâsıl olmuş demektir. (Hâtim el-Avni ve M. 
Salih Ekinci). 
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akla dayanan bir hüküm değil, müşahede veya işitmeye dayanan bir haber olması gerekir. 


Mütevatirin Tarifi ve Şartları: 


Şu dört şart bir araya geldiğinde mütevatir haber tahakkuk etmiş olur: 1- Haberi çok sayıda ravinin nakletmesi. 


2- Âdetin bu sayıdaki kimselerin yalan üzerinde birleşmelerini imkânsız kılması.” 


3- Haberi ilk tabakadan son tabakaya kadar her tabakanın kendileri gibi bir topluluktan rivayet etmesi. 


4- Sonuçta istinat edip dayandıkları şeyin akıl değil (müşahede ve işitme gibi) hisse dayanması. 


Buna, rivayet edilen haberin dinleyen için ilim ifade etmesi gerektiği de 


dâhildir.” 


Eğer bu şartlardan haberin ilim ifade etme durumu tahakkuk etmezse, bu haber sadece meşhur olur. Bu sebeple her mütevatir meşhurken, her meşhur mütevatir değildir. Şöyle denebilir: Bu dört şart hâsıl olunca ilmin de hâsıl olmasını gerektirir.“ Bu, galiben böyledir;“! ama bazen herhangi bir mani nedeniyle ilmin hâsıl olmadığı da görülür.” 


Böylelikle tevatürün tarifi açıklık kazanmış oldu. 


8 Burada birveikinci maddeyi birçok kimse tek madde olarak zikretmektedir 
ki, bu hatadır. Çünkü müellifin son maddede zikrettiği şart, zikri geçen dört şarttan ayrıdır. (Hâtim el-Avni ve M. Salih Ekinci. Ayrıca bkz: İbrahim el-Lakâni, Şerhu Aliyyi”l-Kâri, 5.172 ve Kadâu'l-Vatar 1/478). 

> Böylelikle müellif nezdinde tevatürün şartı beş olmaktadır. (Hâtim el- Avni ve M. Salih Ekinci). 

* Merhumun bu ifadesi beşinci şart olarak zikrettiği "rivayet edilen haberin dinleyen için ilim ifade etmesi" şartının ilk dört şarttan ayrı olduğuna delildir. (Hâtim el-Avni). 

“1 Yani haber ve eserlerin ekseriyetinde böyledir. (Molla Aliyu'l Kâri). 

8 Tıpkı fehmedememe veya çocuk olma durumu gibi. (Hâtim el-Avni). 
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Bunun hilafı olan haberler, yine belli bir sınırı olmadan; fakat tevatürün 


bazı şartlarının bulunmamasıyla varit olabilmektedir.“* 


Yine bunlar, tevatürün şartlarını bir araya getirmemiş olarak ikinin üstünde, yani üç veya daha fazla olarak ya da yalnız iki veya bir kişi ile rivayet edilmiş olabilir. Haberin iki kişiyle varit olması sözünden kastımız, ikiden az kimse tarafından rivayet edilmemesidir. Eğer bir isnadın bazı yerlerinde ikiden fazla kimse tarafından haber rivayet 


edilmişse, bunun bir zararı olmaz; çünkü bundaki azlık, çok üzerine hâkimdir. 


Bu Haberlerden Birincisi Mütevatir Haberdir:“ Bu ise zikri geçen şartlarıyla birlikte yakini ilim ifade etmektedir. Nazari ilimse,97 birazdan izah edileceği üzere bunun dışındadır. Yakinden kasıt, gerçeğe uygun olan kesin itikattır ve bu noktada mutemet olan budur. Zira mütevatir haber zaruri ilim ifade etmesi nedeniyle insan bunun kabulünde mecbur 


kalır ve onu reddedemez. 


© Yani tevatürün haricinde kalan ahad haberler. Tevatürün haricinde kalan tüm haberler, ahad haber kapsamındadır. (Abdullah er-Ruhayli ve Kadâu'|- Vatar 1/491, İbrahim el-Lakâni). 

©“ Yanibu haberler birçok yollardan gelebilmekte; ama daha önce zikri geçen 

tevatürün şartlarından bazısını üzerinde taşımamaktadırlar. Bu ise meşhur 

kısmına giren haberlerdir. (İbrahim el-Lakâni, Aliyu'l-Kâri ve Kadâu'l- 

Vatar 1/491). 

Yani bir isnat içerisindeki hüküm, bu azlığa göredir. Mesela bir hadisi on 

sahabe rivayet etse, onlardan da bir tabiin bunu rivayet etse, bundan da on 

tebe-i tabiin hadisi rivayet etse; hadis hakkında verilecek hüküm, bu bir 

tabiine göre olur. 

“ Yani müellifin sayı olarak sınıflara ayırdığı haberlerden birincisi 

mütevatirdir. Müellif, bundan sonra bu sınıfların tafsiline girecektir. 

Nazari ilim, inceleme ve araştırma yolu ile insanda hâsıl olan ilim veya bilgi 

karşılığıdır. Hadis ıstılahında ise, haberlerin, haber verdikleri konularda, 

ikna yönünden insan üzerinde bıraktıkları tesir olup, ancak zihni bir tetkik 

ve tertip neticesi kesinleşir ve bilgi halini alır. (Talat Koçyiğit) 

8 Müellifin yakini ilimden kastı, zaruri ilimdir, buna ise sözünün devamında 
nazari ilmin bunun dışında kaldığını belirtmesi delildir. (Hâtim el-Avni). 
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Mütevatir haberin sadece nazari ilim ifade ettiği de söylenmiştir ki, bu doğru değildir.* Çünkü tevatürle avam tabakasından araştırma ehliyetine sahip olmayan kimse için de ilim hâsıl olmaktadır. Tetkik ve araştırma bilinen veya zannedilen şeylerin tertibi olup, bununla ilim veya zannedilen şeylere ulaşılır; avama mensup kimsede ise bunu tetkik edecek ehliyet yoktur. Eğer bu; nazari ilim olsaydı, avam için bu ilim hâsıl olmazdı. 


Bu açıklama ile zaruri ilim” ile nazari ilim arasındaki fark ortaya çıkmaktadır. Buna göre zaruri olan, istidlal olmaksızın ilim ifade ederken, nazari olansa istidlal ile ilim ifade eder. Zaruri olan bunu işiten herkes için hâsıl olurken, nazari ise ancak bu noktada ehliyet sahibi olan kimseler için hâsıl olur. Metinde (Nuhbetu'l-Fikerde) tevatürün şartlarını müphem bıraktım; zira bu nokta o, isnat ilminin konularından değildir. İsnat ilminde hadis ravilerinin halleri ve rivayet şekilleri yönünden onunla amel edilmesi veya terkedilmesi için hadisin sıhhati veya zayıflığı araştırılır. Mütevatirde ise onun ricali araştırılmaksızın onunla amel edilir. 


Fâide: 
İbnu's-Salah yukarıda açıklandığı üzere mütevatire getirilebilecek misalin çok az olduğunu ve bunun sadece: “Kim bilerek bana yalan isnat 


ederse cehennemdeki yerine hazırlansın.” hadisi için söylenebileceğini iddia etmiştir. 


İbnu's-Salah'ın bu iddiası ve onun dışındaki kimselerin bu şartlara uyan 

hadisin bulunmaması yönündeki iddiaları yersizdir? Çünkü bu gibi 

iddialar, isnatların çokluğuna ve âdeten yalan üzere birleşmeleri veya 

yalanın onlardan ittifakla hâsıl olmasını imkânsız kılan ricalin hal ve 

sıfatlarına muttali olamamaktan kaynaklanmıştır.” 

© Bunu Fahreddin er-Razi ve İmamu'l-Harameyn el-Cuveyni belirtmiştir. 

(Hâtim el-Avni). 

? Zaruri ilim, rivayet edilen bir hadisin, kabulü yönünden insanı zorunlu bırakan ve reddine imkân vermeyen bilgidir. (Talat Koçyiğit) 

7 Mütevatir hadis, el-Buhâri 110 ve Müslim 3. 

? Mütevatir hadisin bulunmadığını iddia eden âlimlerden biri de İbn Hibbandır. Bunu Sahihin mukaddimesinde belirtmiştir. (Hâtim el-Avni). 

” Mütevatir hadisleri cem eden ilk âlimin ez-Zerkeşi olduğu söylenmiştir. 
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Hadisler içerisinde mütevatirin çok bulunduğunu ortaya koyan delillerin en güzeli, doğuda ve batıda ilim ehlinin ellerinde dolaşan hadis kitaplarıdır ki, onların nezdinde bu eserlerin musanniflerine olan nispetleri katidir. Eğer bu eserlerde bir hadisin tahricinde ittifak edilir ve hadisin yolları diğer şartların tahakkukuyla birlikte yalan üzerinde ittifak etmelerini âdeten imkânsız kılacak şekilde çok olursa, bu hadisin söyleyenine nispetindeki doğruluk hakkında yakini ilim hâsıl olur. Bu tarz hadisler ise meşhur kitaplarda pek çoktur.”* 


Ancak eseri şu an mevcut değildir. Bu bapta matbu olan ilk eser, es-Suyuti'nin "Katfu -Ezhâri'-Mutenâsira fül-Ahbâri'LMutevâtira” isimli eseridir. O, bu eserinde 113 hadisi cem etmiştir. Sonradan gelenlerden ise el-Kettâni "Nazmu'(-Mutenâsir mine'l-Hadisi'L Mutevâtir" isimli eserinde 
310 mütevatir hadisi cem etmiştir. O, bu eserine koyacağı hadislerde 
rivayetin en az on ayrı yoldan gelmesini şart koşmuştur. Bilinmelidir ki, âlimlerin mütevatir hadiste aradıkları ravi sayısı vb. şartların farklılığı ve bunun lafzi-manevi mütevatir gibi kısımlara ayrılması, mütevatir hadislerin adedini ilim ehli arasında netleştirememiştir. (Hâtim el-Avni ve Abdullah er-Ruhayli). 

Kütüb-i Sitte ve diğerleri gibi. 
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Meşhur: 


Daha önce zikrettiğimiz haberin kısımlarından ikincisi ve ahad haberin ilk kısmıdır. Bu, ikiden fazla isnat yolları ile sınırlı haberlerdir ki, muhaddisler buna meşhur demiştir.9 Bunun böyle isimlendirilmesi, onun zuhuru nedeniyledir. Fıkıh imamlarından bir cemaatin görüşüne göre ise buna mustefiz/yaygın denmiştir. Onun bu şekilde isimlendirilmesi de yaygın olması nedeniyledir. Nitekim su dökülüp yayıldığı zaman La yak ti (>ö denir. 


Bazıları mustefizle meşhur arasında ayrım yapıp mustefizin başından sonunakadareşitsayıdaraviler tarafından rivayetedildiğinivemeşhurun bundan daha umumi olduğunu belirtmiştir. Bazıları da ikisi arasında başka bir yönden ayrım yapmıştır ki; bu, hadis ilminin konularından değildir. 


Meşhur ifadesi burada tarif olunan haberlere ıtlak olunduğu gibi, dillerde şöhret kazanmış bir veya daha fazla isnadı olan veya hiç isnadı bulunmayan haberlere de ıtlak olmuştur.” 


> Ahad haber, mütevatirin dışında kalan haberler olup hadisçilerin ıstılahında üçe ayrılmıştır: Meşhur, Aziz ve Garip/Fert. (Nureddin Itır). 

” Yanisenedin her tabakasında en az üç veya daha fazla sayıda ravi tarafından rivayet edilen ve mütevatirin şartlarının hâsıl olmadığı haberlerdir. (Hâtim el-Avni). 

7 Meşhur hadislerden sahih olana misal: “Müslüman kimse, Müslümanların 
elinden ve dilinden selamette kaldığı kimsedir." (El-Buhâri). Hasen meşhur hadise misal: “Zarara uğramak ve zarara uğratmak yoktur." 
(İbn Mâce). Zayıf meşhur hadise misal: “İlim, Çinde bile olsa onu talep edin." (Beyhaki). Mevzu/uydurma meşhur hadise misal: "İşlerinizde ne yapacağınızı şaşırdığınızda kabir ehlinden yardım isteyiniz." Dillerde şöhret olan hadislerin beyanı sadedinde yazılan kitapların ilki ez-Zerekeşi'nin "et-Tezkira fi Ehâdisi'l-Muştehira" isimli eseridir. Sonra Hafız es-Sehâvi 


28 


Hadis Usülü 


Aziz: 


Bu haberlerden üçüncüsü azizdir. Aziz ikiden az kimselerin ikiden az kimselerden haberi rivayet etmemesidir.?* Haberin bu şekilde isimlendirilmesi, ya az bulunmasından ya da başka bir isnatla kuvvetlenmesi dolaysıyladır. 


Aziz, bazılarının iddiasının hilafına sahih hadisin şartı değildir. Bunu mutezileden olan Ebu Ali el-Cubbâi” iddia etmiştir. Yine el-Hâkim Ebu Abdullah'ın Ulümu'l-Hadis'teki şu sözü buna işaret etmektedir: “Sahih, iki ravinin şehadet üzere şehadet misali naklederek, meçhullük ismini kendisinden zâil ettikleri sahabiden rivayet ettikleri ve hadis ehlinin haber bize ulaşıncaya kadar naklettikleri haberdir." 


Kadı Ebu Bekir İbnu'l- Arabi*! ise el-Buhâri şerhinde hadisin en az iki 


"el-Makâsidu'-Hasane" ismiyle bu alanda bir eser yazmıştır ki, bu bapta telif edilen eserlerin en güzeli budur. Daha sonra es-Suyuti bu alanda "ed-Dureru'l-Muntesira fil Ehâdisi'l-Muştehira" isimli eserini kaleme almıştır. 
Daha sonra el-Aclüni “Keşfu'l Hafâ" ismiyle bu alanda yazılmış en geniş eseri telif etmiştir. (Nureddin Itır ve Hâtim el- Avni). 

7? Yani haberi her tabakada en az iki ravinin nakletmesidir. 

? Ebu Ali Muhammed b. Abdulvahhab el-Cubbâi, Basranın Cubba köyündendir. Devrinde Mutezile mezhebinin piri olup birçok kitabı bulunmaktadır. Hicretin 235. senesi doğup 303'te vefat etmiştir. 

* Marifetu Ulümil-Hadis 62. el-Hâkim'in ibaresi şöyledir: “Sahih hadisin sıfatı şudur: Adalet sahibi iki tabiinin kendisinden rivayet ederek meçhullük ismini ondan zail ettikleri sahabinin Rasülullah sallallahu aleyi ve sellemden naklettiği, sonra bize ulaşana kadar hadis ehlinin kabul ile naklettikleri hadistir. Tipkı şehadet üzere şehadet misali.” Tembih: Âlimler el- Hâkim'in bu sözüyle el-Cubbâi gibi hadisin sıhhatinde iki raviyi şart koşmadığını belirtmiştir. Nureddin Itır der ki: "O, iki ravinin rivayetiyle ancak sahabiden meçhullük sıfatının gitmesini kastetmiştir. Yoksa isnadın her tabakasında iki adil raviyi hadisin sıhhati için şart koşmamıştır. Bu, el-Hâkim'in el-Müstedrek'te belirttiği birçok vakaya muhaliftir. Hafız İbn Hacer'in onun bu sözünü burada nakletmemesi gerekirdi." (Hâtim el-Avni ve M. Salih Ekinci). 

8 Muhammed b. Abdullah el-İşbili İbnu'l-Arabi, devrinin en büyük 
âlimlerinden olup Maliki mezhebinin kadılığını yapmıştır. Birçok eseri bulunmaktadır. Hicretin 468. yılında doğup 543'te vefat etmiştir. 
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ravisi olması gerektiğini el-Buhâri'nin$ şartı olarak ileri sürmüştür. 
Kendisine bu sebeple yapılacak itiraza karşı da üzerinde düşünülmesi gereken şu cevabı vermiştir: "Eğer şöyle denecek olursa: Ameller ancak niyetlere göredir” hadisi fert hadistir ve onu Ömerden sadece Alkame rivayet etmiştir. Bunun için şöyle deriz: Ömer bu hadisi minberdeyken sahabenin huzurunda irat etmiştir. Eğer sahabe hadisi bilmiyor olsalardı, onu muhakkak inkâr ederlerdi." 


İbnu'l- Arabi'nin bu sözüne karşı şöyle denmiştir: Sahabenin hadisi sukut ile karşılamaları, onu başkalarından da işitmiş olmalarını gerektirmez. Bu, Ömer hakkında doğru olsa bile; Alkame'nin Ömer'den, sonra Muhammed b. İbrahim'in Alkameden, sonra Yahya b. Said'in Muhammed b. İbrahim'den naklettikleri rivayetlerindeki teferrütlerine/ tekliklerine cevap olamaz. Çünkü bu ravilerin bu rivayetteki teferrüdü, sahih olan görüşe göre muhaddisler nezdinde maruftur. Her ne kadar teferrüt eden raviler için mutâbiât bulunsa da, buna da itibar edilmez. 


Aynı şekilde İbnu'l-Arabi'nin cevabı, Ömer'in hadisinin dışındaki hadisler için de tam bir cevap teşkil etmez. İbn Ruşeyd* bu konuda şöyle demiştir: “el-Buhâri'nin hadisler için en az iki ravi tarafından rivayet edilmesini şart koştuğu yolundaki Kadı'nın iddiasının batıl olduğuna, el-Buhâri'nin bu hadisi kitabında birinci hadis olarak nakletmesi kâfidir." 


8 Ebu Abdullah Muhammed b. İsmâil el-Buhâri, hadiste emirel mü'minin 
olup İslam tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük hafız ve muhaddislerdendir. 
Hicri 194 senesinde Buharada dünyaya gelmiş ve 256 senesinde Semerkant civarında vefat etmiştir. 

* Mutâbiât, mutâbianın cemisidir. Bu, bir hadisi rivayet eden raviden başka, hadisin birinci ravinin yoluyla rivayet edilmesidir. Müellifin "buna itibar edilmez" sözünden kasıt, diğer rivayetlerin tümünün zayıf olmasındandır. 
(Nureddin Itır). 

“Ebu Abdullah Muhammed b. Ömer b. Ruşeyd, Mağrip diyarının büyük alimi olup hicretin 657. senesi doğup 721'de vefat etmiştir. 

© el-Buhâri kitabına ahad hadis olan "Ameller ancak niyetlere göredir" hadisiyle başlar ve kitabını yine bir ahad hadis olan "Şu iki kelime dilde hafif, mizanda ağır ve Rahmana sevgilidir" hadisiyle bitirir. 


30 


Hadis Usülü 


İbn Hibbân* ise İbnu'l-Arabi'nin iddiasının zıttına şu görüşü ileri sürmüştür: "İsnadın sonuna kadar iki kişinin iki kişiden rivayeti asıl olarak mevcut değildir." 


Eğer yalnız iki kişinin yalnız iki kişiden rivayetinin asla bulunmayacağını murat ediyorsa, bunun doğru olması mümkündür. Ama bizim ortaya koyduğumuz şekliyle aziz, iki kişiden az olmayan kimselerin iki kişiden az olmayan kimselerden rivayet etmesiyle mevcuttur. Bunun misali Şeyhayn'nin (el-Buhâri ve Müslim'in) Enes'ten ve el-Buhâri'nin Ebu Hureyre'den rivayet ettikleri Rasülullah sallallahu aleyi ve sellem'in şu hadisidir: "Sizden birine ben, babasından ve evladından daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz." 


Bu hadisi Enes'ten Katâde ve Abdulaziz b. Suheyb, Katâde'den Şube ve Said, Abdulaziz'den ise İsmail b. Uleyye ve Abdulvaris, her birinden de bir cemaat rivayet etmiştir. 


Garip: 


Bu haberlerden dördüncüsü gariptir. Bu, senedin herhangi bir yerinde bir kişinin rivayetiyle teferrüdün vuku bulduğu haberdir. Buna göre onu garib-i mutlak ve garib-i nisbi diye kısımlara ayıracağız. 


Yukarıdan berizikrolunan haberlerin dördünden birincisi olan mütevatir hariç, diğerleri ahaddır. Bunların her birine haber-i ahad denir. Haber-i vahid (ahad) lügatte, bir tek şahsın rivayet ettiği haberdir. Istılahta ise bu, kendisinde mütevatirin şartlarını cem etmeyen haberdir.” 


Ahad haberler makbul ve merdud olmak üzere iki kısma ayrılır. 
Makbul olan ahad haberler cumhuru ulemaya göre ameli gerektirir. 


8 Ebu Hâtim Muhammed İbn Hibbân el-Busti, devrinin imamı ve allamesi 
olup Horasan'ın şeyhidir. Birçok eser tasnif etmiştir. Hicri 260'da doğmuş ve 354'te vefat etmiştir. 

9 Hadisıstılahında ahad haber, -müellifin belirttiği gibi- mütevatirin dışında 
kalan her haberdir. Eğer bir hadis, onlarca ravi tarafından nakledildiği halde tevatürün şartlarını üzerinde cem etmemişse; o, ahad haberdir. 
Ancak birçok kimse ahad haberi garip haber zannetmektedir, ki bu doğru değildir. Çünkü garip haber, ahad haberin meşhur ve aziz gibi diğer kısımlarından sadece biridir. (Hâtim el- Avni). 
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Merdud olanlar ise onu haber verenin doğruluğunun kabul edilmediği haberlerdir. Bu da, ravilerinin hallerinin araştırılması noktasında ahad haberle istidlalde tevakkuf edilmesi nedeniyledir. Mütevatir haberler ise bunun aksinedir ve onun tümü makbuldür. Çünkü bu, kendinin haricinde kalan ahad haberlerin aksine, ravilerinin doğruluğu hususunda katiyet ifade etmektedir. 


Ancak ahad haberlerden makbul olanlarla amel edilmesini, ya kabul sıfatının esasını teşkil eden ravinin doğruluğunun sübutu gerektirir. Ya da bunda ret sıfatının esasını teşkil eden ravinin yalancılığı sübut bulur. 
Yahut onda ne kabulünü ne de reddini gerektiren herhangi bir husus mevcut olur. 


Böylelikle birinci durumda ravinin doğruluğu sübut bulduğu için haberin de doğruluğu zan üzerinde galebe çalar ve haber kabul edilir. 
İkincisinde ravinin yalancılığı sübut bulduğu için haberin de yalan olduğu zan üzerinde galebe çalar ve haber atılır. Üçüncüsünde ise haberi bu iki kısımdan birine dahil edecek bir karine bulunursa, haber o kısma dahil edilir. Böyle bir karine mevcut değilse, onda tevakkuf edilir. Amel olunmayan haber ise merdud haber gibidir. Bu, onda red sıfatının sübutu sebebiyle değil, kabulü gerektiren sıfatın bulunmaması nedeniyledir. Allah'u a'lem. 


Bazen meşhur, aziz ve garip olmak üzere üç kısma ayrılan ahad haberler içerisinde, mevcut karineler sebebiyle nazari ilmi ifade eden haberler de bulunur. Bu ise -bunu kabul etmeyenler olsa da- tercih olunan görüştür. 
Bundaki ihtilafsa aslında lafzidir, çünkü ahad haberin istidlaliyle hâsıl olana ilim lafzının ıtlak edilmesini onaylayanlar, bu ilmi, nazari lafzıyla kayıtlandırmışlardır. Bunda ilim lafzının ıtlak edilmesini onaylamayanlar, bu lafzı sadece mütevatir haberlere tahsis etmiş ve mütevatir dışındaki haberler onların nezdinde zanni olmuştur. Ancak bunlar, bir takım karineleri ihtiva eden ahad haberin, bu karinelerden hali olanlardan daha tercihe değer olduğunu inkâr etmemiştir. 


Karineleri ihtiva eden ahad haberlerin çeşitleri vardır: 


Bunlardan biri el-Buhâri ve Müslimin sahihlerinde naklettikleri mütevâtir derecesine ulaşmamış haberlerdir. Bu haberleri bir takım karineler ihata etmiştir. Bunlardan bazısı; bu iki imamın bu alandaki 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üstünlükleri, başkalarına nispetle sahihi sakiminden (hastalıklı olanından) ayırma hususundaki titizlikleri ve kitaplarının âlimlerce 


kabul ile telakki edilmesidir. 


Bu son karine, ilim ifade etmesi yönünden mütevâtir derecesine ulaşmayan mücerret isnat çokluğuna nispetle daha kuvvetlidir. Ancak bu, bu kitaplardaki hadisler arasında hafızlardan birinin tenkidine uğramayan” ve manaları arasında tercihi mümkün olmayacak şekilde tenakuz bulunmayan haberlere mahsustur. Çünkü birini diğerine tercih etmedikçe iki zıt haberin doğruluğu hakkında ilmin hâsıl olması mümkün değildir. Bunların dışındaki haberlerin sıhhati üzerinde ise icma hâsıl olmuştur. 


Eğer "alimler bu haberlerin sıhhati üzerinde değil, onlarla amel etmenin vücubu üzerinde ittifak etmiştir" denecek olursa, bunu kabul etmez ve şöyle deriz: el-Buhâri ve Müslim kitaplarında nakletmemiş olsalar bile, sahih olan her haberle amel etmenin vücubu üzerinde âlimler zaten ittifak etmiştir. Eğer onların ittifakı sadece amelin vücubu üzerinde olsaydı, bu iki kitap için bir meziyet kalmazdı. Ama her iki kitabın bizzat sıhhatlerine dönük olarak kendi meziyetleri üzerinde icma hâsıl olmuştur. 


el-Buhâri ve Müslim'in naklettikleri haberlerin ilm-i nazari ifade ettiğini Üstad Ebu İshak el-İsferâyini,*9 hadis imamlarından Ebu Abdullah el-Humeydi,” Ebu'l-Fadıl İbn Tahir” ve diğerleri belirtmiştir. 


8 el-Buhâri ve Müslimde ed-Dârakutni gibi âlimlerin tenkit ettiği toplam 210 
hadis bulunmaktadır. Bunlardan 32'i müşterek rivayet ettikleri hadisler, 78'i sadece el-Buhâri'nin ve 100 tanesi sadece Müslim'in rivayet ettikleri hadislerdir. Müellif merhum bu hadislerin tümünü “Hedyu5-Sâri" isimli eserinde ele alarak, muhaliflere etraflı ve doyurucu cevaplar sunmuştur. Bu noktada bilinmesi gereken ve âlimlerin ittifakla belirttiği bir husus ise bu tenkidi yapacak âlimlerin sonradan gelenlerden değil, kadim âlimlerden olması gerektiğidir. (Nureddin Itır ve Abdullah er-Ruhayli). 

8 İbrahim b. Muhammed el-İsferâyini, devrinde Şafi mezhebinin en büyük 
fâkihi ve usulcüsüdür. Birçok eseri olup hicretin 418. senesi vefat etmiştir. 

* Muhammed el-Ezdi el-Humeydi, devrinde zühd ve takvada eşsizdi. 
Hicretin 420. senesi doğup 488'de vefat etmiştir. 

* Muhammed b. Tahir el-Makdisi, "İbn Kayserân" ismiyle maruf olup 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Burada şunun söylenmesi de ihtimal dâhilindedir: el-Buhâri ve Müslim'in kitaplarında naklettikleri hadisler, sahihin en sahihidir. 


Karineleri ihtiva eden haber çeşitlerinden bir diğeri ise, ayrı ayrı yolları/ turuku bulunan, ravi zayıflığından ve illetlerden salim olan meşhur haberlerdir. Bu haberlerin de ilm-i nazari ifade ettiğini Üstad Ebü Mansur el-Bağdâdi,” Üstad Ebu Bekir İbn Fürek” ve diğerleri belirtmiştir.” 


Karineleri ihtiva eden diğer bir haber çeşidi de, hıfz ve yetkinlik yönünden tanınmış imamlarla müselsel/sıralı olan haberlerdir. Mesela bu, Ahmed b. Hanbel'in” rivayet ettiği garip olmayan bir hadis gibidir. 
Yine bir başkası hadisi Şafii'den”9 rivayet ederek Ahmede, bir başkası Malik b. Enes'ten” hadisi rivayet ederek Şafiiye bunda iştirak eder. İşte bu çeşit bir haber, ravilerinin üstünlüğü cihetiyle istidlal yoluyla işitenleri için ilim ifade eder. Çünkü bu raviler, haberin kabulünü gerektiren öyle vasıflara sahiptir ki; bu, hadisin kabulünü gerektiren ravilerin çokluğu makamındadır. 


Bu sebeple, hadisçilerin ve tarihçilerin haberleri noktasında en az ilmi deneyimi bulunan bir kimse dahi, Malik b. Enes gibi bir kimse tarafından kendisine şifahen bir şey haber verilse, onun doğruluğu hakkında hiç 


devrinin büyük muhaddislerindendir. Hicretin 448. senesi doğup 507de vefat etmiştir. 

> Abdulkâhir b. Tâhir el-Bağdadi, Ebu İshak el-İsferâyini'nin talebesi olup birçok eser kaleme almıştır. 429 senesinde vefat etmiştir. 

” Muhammed b. Hasen b. Fürek el-Esbehâni (el-İsfehani), Nisabur'da İslami ilimleri ihya edip geriye pek çok eser bırakan usul âlimlerindendir. 
406 senesinde vefat etmiştir. 

* Bunlar meşhur kelam âlimleridir. 

* Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybâni; Ehl-i Sünnet'in büyük imamı, devrinin en büyük muhaddisidir. Hicretin 161. senesi doğmuş ve 241'de vefat etmiştir. 

*  Muhammedb.İdris eş-Şafii, İmam Ahmed'in hocası olup Ehl-i Sünnet'in büyük imamı ve devrinin en büyük fakihidir. Hicretin 150. senesi doğmuş ve 204'te vefat etmiştir. 

9. Ebu Abdullah Malik b. Enes b. Malik, hicret diyarı Medine'nin büyük imamı ve devrinin en büyük fakih ve muhaddisidir. Hicretin 93. senesi doğmuş ve 179'da vefat etmiştir. 
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bir şüphe ve tereddüde düşmez. Eğer bu haberi nakletme hususunda onun derecesinde biri buna iştirak edecek olursa, mezkür haber sıhhat yönünden bir kat daha kuvvetlenmiş ve onun hata yapmasından duyulan korku da uzaklaşmış olur. 


Karinelerle kuşatılmış bir haberin doğruluğu hakkındaki ilim; sadece hadisi iyi bilen, bu konuda derin bilgisi ve tahsili olan mütehassıs, ravilerin hallerine vakıf ve illetlere muttali kimseler için hâsıl olur. 
Diğer kimseler için bu çeşit haberlerin doğruluğu hakkında ilmin hâsıl olmaması, yukarıda saydığımız vasıfların bu kimselerde bulunmaması sebebiyledir. Lakin bu kimseler için ilmin hâsıl olmaması, hadis ilminde mütehassıs kimseler için de bu ilmin hâsıl olmasına mani olmaz. 


Karineleri ihtiva eden ahad haberin çeşitleri sadedinde zikrettiğimiz üç karinenin hulasası olarak şunu söyleyebiliriz: 


1. el-Buhâri ve Müslim'in sahihlerinde bulunması, 
2. Hadisin birçok isnat yolunun bulunması, 
3. İmamların rivayet etmesi. 


Bazen her üç karinenin bir hadis üzerinde bir araya gelmesi mümkün olur ki, bu takdirde hadisin doğruluğu kesinlikle sübut bulmuş olur.98 
Vallahu a'lem. 


Garip Haberin Kısımları: 


Haberde bulunan gariplik/teklik ya senedin aslında bulunur ki; bu, yolları ne kadar çok olursa olsun isnadın etrafında dönüp dolaştığı yerdir. Yani bu, sahabinin bulunduğu cihette olur. Ya da bu teferrüt, senedin aslında değil, ortasında bulunur. Öyle ki birçok kimse o haberi sahabeden rivayet eder ve sonra bunlardan birisi rivayetiyle tek kalır. Bu iki şekilden birincisine ferd-i mutlak denir. Tıpkı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in velanın satışını ve hibe edilmesini yasaklayan hadisi gibi.” 
Bu hadisi İbn Ömer'den rivayetinde Abdullah b. Dinar tek kalmıştır. 


* Yanirivayet, bu haliyle tevatür derecesinde olur. (Abdullah er-Ruhayli). 


* el-Buhâri 2535. Vela, efendi ile azat ettiği kölesi arasında olan akrabalık bağına benzer yakınlıktır. 
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Bazen tek kalan raviden nakleden bir başka ravinin de tek kaldığı olur. 
Tıpkı imanın şubeleriyle ilgili rivayet edilen hadiste olduğu gibi.'* Bu hadisi Ebu Hureyreden Ebu Salih, Ebu Salih'ten de Abdullah b. Dinar rivayetleriyle tek kalmıştır. 


Bazen de bu teferrüt haberin bütün ravileri boyunca veya çoğunda devam eder. el-Bezzar'ın!'9! Müsned'inde ve et-Taberâni'nin'? el-Mucemur'|-Evsat'ında bunun misali çoktur. 


Bunlardan ikincisine -yani garipliğin senedin ortasında olmasına- ise ferd-i nisbi denir. Buna nisbi denmesinin sebebi, teferrüdün muayyen bir şahsa nispetle meydana gelmiş olmasındandır. Bu hadis, meşhur cinsinden de olsa böyledir. Ferdiyetin ferd-i nisbi üzerine ıtlak edilmesi nadirdir, çünkü garip ve fert kelimeleri, her ne kadar lügat ve ıstılah yönünden müteradif olsalar da, ıstılahçılar kullanımlarındaki azlık ve çokluk bakımından aralarını ayırmış ve fert kelimesini ekseriyetle ferd-i mutlaka, garip kelimesini de ferd-i nisbiye ıtlak etmişlerdir. Bu ise onlara ismi ıtlak etme yönüyledir. Bu kelimelerden türemiş fiillerin kullanılışı cihetindense herhangi bir ayrım yapmamış ve haber mutlak veya nisbi olsun “feferrede bihi fulanun/falan bu hadisle teferrüt etti" veya “ağrabe bihi fulanun/falan bu hadisle garip (tek) kaldı" demişlerdir. 


Hadisçilerin munkatı ve mürsel haber hakkındaki ihtilafları da buna benzemektedir: Munkatı ve mürsel ayrı ayrı şeyler midir, yoksa bir midir?!9? Hadisçilerin çoğu isimlerin ıtlakı halinde bunların ayrı şeyler olduğu görüşündedir. Ama bunlardantüreyen fiillerin istimalinde yalnız irsali kullanmış ve haber mürsel olsun munkatı olsun 'erselehu fulanun/ 


19 el-Buhâri 9. "İman atmış küsur şubedir" hadisi. 

0: Ebu Bekir Ahmed b. Amr el-Basri, hafız ve sika bir hadis âlimi olup büyük ve küçük olmak üzere iki müsnedi bulunmaktadır. Hicretin 292. 
senesi vefat etmiştir. 

2 Süleyman b. Ahmed et-Taberâni, asrının en büyük hafızı idi. Hadis 
alanında el-Kebir, el-Evsat ve es-Sağir olmak üzere üç mutcemi bulunmaktadır. Bunları ravilerin harf sırasına göre tertip ettiği için ona bu ismi vermiştir. Hicretin 260. senesi doğmuş 360'ta vefat etmiştir. 

13 Mürsel hadis, tabiinin sahabeyi atlayarak hadisi direk Nebi sallallahu ale yhi 
ve sellem'den rivayet etmesidir. Munkatı ise senetteki ravilerden birinin veya birçoğunun iskat olmasıdır/düşmesidir. İlerde beyanı gelecektir. 
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falan hadisi irsal etti" demişlerdir. Onların, kelimeleri ekseriyetle kullandıkları yerleri hesaba katmayan kimseler, hadisçilerden çoğunun mürselle munkatı arasını ayırt etmediklerini ileri sürmüştür. Bu ise 


beyan ettiğimiz üzere böyle değildir ve bu konudaki inceliğe dikkat eden az olmuştur. Vallahu alem. 
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Sahih Haberler: 


Ahad haber; senedi muttasıl, şaz ve illetten salim olduğu ve zaptı tam, adil kimselerin rivayetiyle nakledildiği zaman sahih li'zatihi olur." 


Bu, makbul haberlerin dört çeşit olanından ilkidir. Çünkü makbul haberler ya kabul sıfatının en üst derecesine şamil olur, ki böylelikle buna sahih li'zatihi denir. Ya da bazı kusurlar sebebiyle kabul sıfatının en üst derecesine şamil olmazlar. İsnat yollarının çokluğu gibi bu kusurları izale eden bazı özellikleri olunca, bu haber sahih olur. Ancak li'zatihi değil, li'gayrihi sahih olur. 


Eğer bu kusurları izale eden özellikler yoksa, bunlara da hasen li'zatihi denir. Sıhhatinde tevakkuf olunan bir hadiste kabul tarafını tercih ettiren bir karine olursa, bu hasen olur; ama hasen li'zatihi değil, hasen ligayrihi olur.!9* 


4 Müellif, haberleri nakleden ravilerin adedi hakkında yaptığı taksimattan 
sonra, burada haberlerin kabulü hususunda sınıflandırmada bulunacaktır. 

95 Sahih li'zatihi olan hadisin şartları Stir: Adalet, zapt, ittisal, şaz ve illetten 
salim olmasıdır. İlk üç şart, bulunması gereken şartlar, son ikisi ise bulunmaması gerekenlerdir. (Hâtim el- Avni). 

© Hasen hadis: Şaz ve illetten salim olarak, zaptı mükemmel olmayan raviler tarafından muttasıl bir senetle rivayet edilen hadistir. Sahih hadis ravisinin zapt bakımından mükemmel olmasına mukabil, hasen hadis ravisi bu bakımdan noksan olur. Her iki hadiste şaz ve illetten salim olup ihticac ve istişhada elverişlidir. Mutlak olarak söylenen “hasen hadis" sözüyle hasen lizatihi kastedilir. Hasen li'gayrihi ise, senedindeki ravilerden biri çok hata yapacak kadar dalgın ve yalanla itham edilmiş olmamakla birlikte, ehliyetli olup olmadığı anlaşılamayacak kadar kapalı olmasıdır. Yine hadisin metni mütâbi ve şahitle takviye edilmiş olmalıdır. Bununla birlikte bu tarifler hakkında pek çok söz söylenmiş ve münakaşa edilmiştir. (Subhi es-Sâlih, Ulumu'I-Hadis, s.124). 
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Burada sahih li'zatihi ile söze başlanması derecesinin yüksekliği sebebiyledir. 


Tarifte geçen adalet sahibi kimseden kasıt, kişinin takva ve mürüvvet üzere olmasını sağlayacak bir melekeye sahip olmasıdır. Takva ise şirk, fısk ve bidat gibi kötü işlerden sakınmaktır. 


Zapt iki çeşittir: Göğsün zaptı olup insanın işittiği bir şeyi dilediğinde hatırlayabilmesini sağlayacak şekilde hıfzetmesidir. Kitabın zaptı ise işittiği andan tashihini yapıp (doğru kaydederek) rivayet edinceye kadar onu korunmasıdır. Tarifte zapt, en üstün mertebesine işaret olmak üzere "tam" kelimesiyle kayıtlandırılmıştır."97 


Senedin muttasıl olması ise, her ravinin haberi şeyhinden işitmiş olup isnadın ravilerin ıskatından (ravi düşmesinden) salim olması demektir. 
Senedin tarifi ise daha önce geçmişti." 


Muallel, lügatte kendisinde illet bulunan şey demektir. Istılahta ise sıhhatini zedeleyen gizli bir illeti bulunan haberdir." 


Şâz, lügatte münferit/tek manasına gelir; ıstılahta ise ravinin kendinden daha tercihe şayan kimseye muhalif rivayetidir. Bunun bir izahı daha vardır ki, o ileride gelecektir. 


9 İslam tarihinde âlimlerin zapt vasfıyla ilgili kıssalar dillere destan olup 
ciltlerce kitabı dolduracak çokluktadır. Mesela ed-Dârakutni'nin ”e/-İlel” isimli eserini okuyan bir kimse, hemen buna şahitlik edecektir. O, hadis ilmi ve illetleri hakkında yazdığı bu eserini hafızasından kaleme aldığı halde, muhteviyatındaki derinlik sebebiyle birkaç sayfa okuyan kimsenin başını döndürmektedir. Hatta o, el-Hatib el-Bağdâdi'nin belirttiği gibi bu eserini hazırlıksız bir şekilde kendisine sorulan suallere verdiği cevaplarla imla ettirmiştir. Bu nedenle Hafız ez- Zehebi Siyeru "Alâmi'n Nubelâ" isimli eserinde onun için: “Dünyanın en büyük hafızıdır" demiştir. Bu eseri, on beş cilt olarak basılmıştır. Allah ona rahmet eylesin! (Hâtim el-Avni). 

8 Müellif "isnat, hadis metin yolunun hikâyesidir" diyerek bunu tarif etmişti. 

18 Sıhhatini zedeleyen (kâdiha) ibaresinden kasıt, her illetin rivayetin 
sıhhatini zedelemiyor olmasındandır. Mesela hadisi Sufyan es-Sevri'nin mi ya da Sufyan b. Uyayne'nin mi rivayet ettiği bilinmezse, bu illetin hadisin sıhhatine zararı olmayacaktır. (Hâtim el-Avni). 
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Tarifte geçen "ahad haber" lafzı, cins isim gibi ıtlak edilmiştir.!* Geri kalan kayıtları ise fasıl gibidir."!! 


"Adil kimselerin nakli" lafzından kasıt, adil olmayanların naklinden kaçınmaktır. 


Tarifte geçen "huve" zamiri mübteda ve haber arasındaki fasıl olarak isimlendirilir. Bundan sonra gelen, öncesi için haber olur ve onun sıfatı bulunmaz. 


Lizatihi lafzıyla kendinden hariç olan sahihin!? hariç tutulması kastedilmiştir, ki bunun izahı daha önce geçmişti. 


Kuvvet hususunda sahihliği iktiza eden bu vasıfların farklı oluşu dolayısıyla, sahihin dereceleri farklılık gösterir. Çünkü bu vasıflar, sıhhatin etrafında döndüğü zannı galibin ifadesi olunca, takviye edici amiller nispetinde, sıhhatin de birbirinin üstünde dereceleri olmasını gerektirmiştir. Buna göre tercihi gerektiren adalet, zapt ve sair sıfatlar yönünden ravileri en yüksek derecede olan bir hadis, ravileri bu sıfatlar yönünden daha aşağı derecede olan hadise nispetle daha sahih olur. 


Bazı imamların "bu, isnatların en sahihidir" sözü ile vasfettikleri rivayetler, bu baptaki en yüksek derecede olanlardandır. Tıpkı: 


ez-Zühri -- Salim b. Abdullah b. Ömer'den — o da babasından (yani İbn Ömer'den), 


Muhammed b. Sirin -- Abide b. Amrdan -- o da Ali'den, İbrâhim en-Nehai - Alkameden -- o da İbn Mesud'tan gibi.!” 


119 Yaniahad haberin tüm çeşitlerini ifade etmektedir. 

wi Cins lafzı mantıkçıların sıklıkla kullandıkları bir tabirdir. Bu, mahiyeti 

müşterek olup muhtelif çeşitleri bünyesinde barındıran şey demektir. 

Tıpkı hayvan cinsinde olduğu gibi. Fasıl ise mahiyet olarak bir cinse bağlı 

olmakla beraber, diğer çeşitlerden bir takım özelliklerle ayrılan cüzdür. 

Yani sahih li'gayrihi. 

3 Yineisnatların en sahihine altın silsile namıyla maruf şu senet de misaldir: 
İmam Malik -- Nâfi - İbn Ömer. 


112 
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Bu mertebenin altındakilere misal: 


Burayde b. Abdullah b. Ebi Bureyde -- dedesinden -- o da babası Ebu Musiâ el-Eşariden, 


Hammâd b. Seleme -- Sâbit'ten -- o da Enes'ten. 

Bu mertebenin altındakiler ise: 

Suheyl b. Ebi Sâlih -- babasından -- o da Ebu Hureyreden, el-Alâ b. Abdurrahman -- babasından -- o da Ebu Hureyreden. 


Bu isnatların hepsi de adalet ve zapt vasıflarına şamildir, ancak birinci mertebede bulunanların tercihi gerektiren sıfatları, ikinci mertebedekilerin rivayetlerine onu takdim etmeyi gerektirmiştir. Aynı şekilde ikinci mertebede bulunanların zapt kuvveti yönünden sahip oldukları sıfatlar, onu üçüncü mertebedekilerin rivayetlerine takdim etmeyi gerektirmiştir. Üçüncü mertebe ise, teferrüt ettiği hadis hasen sayılan şu kimselerin rivayetine takdim edilir: 


Muhammed b. İshak!!* -- Asım b. Ömer'den -- o da Cabir'den, Amr b. Şuayb -- babasından -- o da dedesinden." 
Benzer senetleri bu mertebelerle kıyas edebilirsin. 


Yukarıda zikredilen birinci mertebe, bazı imamların “isnatların en sahihi" adını verdikleri mertebedir. Doğrusu şu ki, muayyen bir tercüme nedeniyle bunlara böyle bir ismin verilmemesidir. Bununla birlikte imamların bu sözü sarf ettikleri rivayetlerin hepsinden, bunların böyle bir ad vermedikleri rivayetlere olan üstünlüğü anlaşılmaktadır. Yine bu mertebe üstünlüğüne el-Buhâri ve Müslim'in ittifakla naklettikleri hadisin ikisinden birinin naklinde infirat ettiği hadise olan üstünlüğü dâhildir. el-Buhâri'nin naklinde tek kaldığı hadisin, Müslim'in naklinde tek kaldığı hadise nispetle üstünlüğü de böyledir. Çünkü el-Buhâri ve Müslimden sonraki âlimler bunların kitaplarının kabulünde ittifak 


114 Bu, meşhur siyer sahibi İbn-i İshak'tır. 

05 Amr b. Şuayb'ın babası Şuayb b. Muhammed b. Abdullah b. Amrdır. O, 
dedesi Abdullah b. Amr'dan hadis işitmiştir. Bu iki senet hasen senetlerin en yücesidir. (Nureddin Itır). 
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etmiş, onlardan bazıları hangisinin daha üstün olduğunda ihtilafa düşmüştür. Bu nedenle el-Buhâri ve Müslim'in ittifak ettikleri hadis, ittifak etmedikleri hadisten daha üstün olmuştur. 


Cumhuru ulema el-Buhâri'nin Sahihinin sıhhat yönünden daha üstün olduğunu açıkça belirtmiş, ama bunun aksini kimse açıkça söylememiştir. 
Ebu Ali en-Neysâburiden'"9 nakledilen: “Gök seması altında Müslim'in kitabından daha sahihi yoktur” sözüyle o, Müslim'in kitabının el-Buhâri'nin kitabından daha sahih olduğunu açıkça belirtmemiş, sadece Müslim'in kitabından daha sahih bir kitabın mevcudiyetini nefyetmiştir. 
Burada "daha sahih" manasındaki tafdil sigasının gerektirdiği sıhhat fazlalığıdır ve Müslim'in kitabı sıhhat yönünden aynı derecede olan bir kitaptan bu fazlalık ile üstünlük kazanır. Yoksa o, bu sözü ile eşitliği nefyetmiş değildir. 


Bazı Mağripli âlimlerin Müslim'in kitabını el-Buhâri'nin kitabından üstün tutmalarıyla ilgili nakledilen görüşleri ise, sadece Müslim'in üslup, yazı ve tertibindeki güzelliğine dönük bir husustur. Hiç kimse bu üstünlüğün daha sahih olmaya dönük bir durum olduğunu belirtmemiştir. Eğer bunu belirtmiş olsalardı, mevcut bu kitabın şehadeti bunu reddederdi. Çünkü el-Buhâri'nin kitabında sıhhatin medarı olan sıfatlar, Müslim'in kitabındaki sıfatlardan daha mükemmel ve daha şiddetlidir. Yine el-Buhâri'nin sıhhat için ortaya koyduğu şartlar, daha kuvvetli ve sağlamdır. 


el-Buhâri'nin ittisal yönünden üstünlüğü ravinin hadisi rivayet ettiği kimseyle mülakatının bir defa da olsa sabit olmasını şart koşması nedeniyledir. Müslim ise sadece ravi ile şeyhinin aynı asırda yaşamış olmasıyla iktifa etmiştir. 


Müslim),el-Buhâri'nin ortayakoyduğu mülakatşartıdolayısıylaan'aneyi"!? 


16 Ebu Ali el-Huseyn b. Ali b. Yezid en-Neysâburi (en-Nisâbüri), devrinin 
en büyük zahid ve hafızlarından idi. Hicretin 277. senesi doğmuş 349'da vefat etmiştir. 

7 An'ane "an fulânin an fulân" terkibinden türetilmiş bir isimdir ve rivayet 
içerisinde "falan falandan" şeklinde semâ ve tahdis gibi alametlerin anlaşılmadığı kapalı ifadelerle senedin zikredilmesidir. An'ane "Mâlik an Nâfi an İbn Ömer" şeklinde altın silsile isnadında geçtiği gibi, müdellis olan ravinin kendisinden hadisi işitmediği halde "an fulanin/falandan" diyerek naklettiği isnatlarda da geçebilmektedir. 
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kabul etmemesi gerektiğini belirtmiştir. Müslim'in bu şartı ona gerekli görmesine lüzum yoktur, çünkü ravinin bir defa şeyhi ile görüştüğü sabit olunca, naklettiği hadisi ondan işitmeme ihtimali yoktur. Aksi halde onun müdellis olması gerekir ki, üzerinde durduğumuz mesele müdellisin dışında olup sahih hadis ravileriyle ilgilidir. 


el-Buhâri'nin adalet ve zapt yönünden üstünlüğüne gelince: Müslim'in ricali arasında adalet ve zapt yönünden cerh edilenlerin sayısı, el-Buhâri'nin ricalinden cerh edilenlerin sayısına nispetle daha çoktur."!8 
Bununla birlikte el-Buhâri, bunların hadislerinden fazla sayıda nakletmemiştir. O'nun hadislerini naklettiği şeyhlerin çoğu, Müslim'in hilafına, kendilerinden hadis alıp bunlarda alışkanlık kesp ettiği ravilerdir. 


el-Buhâri'nin Sahihinin şâz ve illetten salim olması yönünden üstünlüğüne gelince: el-Buhâride tenkit edilen hadis sayısı, Müslim'de tenkit edilen hadis sayısından daha azdır." Bununla birlikte âlimler, el-Buhâri'nin İslami ilimlerde ve hadis fenninde Müslim'den daha üstün ve bilgili olduğunda ittifak etmiştir. Müslim onun öğrencisi olup dizi dibinde yetişmiş ve ondan istifade edip onun eserlerine tâbi olmuştur. 
Bu sebeple ed-Dârakutni!? şöyle demiştir: "Eğer el-Buhâri olmasaydı, hadis ilminde Müslim ortaya çıkmaz ve bu mertebeye ulaşamazdı." 


İşte yukarıdan beri zikredilen el-Buhâri'nin şartlarının üstünlüğü 

nedeniyle Sahihi, diğer hadis kitaplarının önüne geçmiştir. Sonra, 

âlimlerin kabul ile telakki etmesi nedeniyle el-Buhâri'ye bunda iştirak eden Müslimin Sahihi, daha sonra da sahihlik yönünden el-Buhâri ve 

Müslim'in şartlarına uyan diğerleri takdim edilmiştir. 

18 el-Buhâri'nin Müslim'den ayrı olarak kendilerinden rivayet ettiği rical 

sayısı 435 olup bunlardan haklarında konuşulanlar 80 kişidir. Müslim'in 

el-Buhâri'den ayrı olarak kendilerinden rivayet ettiği rical sayısı 620 olup hakkında konuşulanlar 160 kişidir. Müellif bunu “en-Nuketu ala Kitâbi 

İbni5-Salâh" (286) isimli eserinde belirtir. (Nureddin Itır). 

119 el-Buhâri ve Müslimde tenkit edilen hadislerin sayısı 210'dur. Bunlardan 
32'si birlikte rivayet ettikleri hadisler, 78'i sadece el-Buhâri'nin, 100 tanesi de sadece Müslim'in rivayet ettiği hadislerdir. (Nureddin Itır). 

29 Ebwl Hasen Ali b. Ömer b. Ahmed ed-Dârakutni, Bağdatlı olup ilimde 
vaktinin zirvesiydi. Hafızası dillere destan olmuştu. Hicretin 306. senesi doğmuş 385'de vefat etmiştir. 
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Burada el-Buhâri ve Müslim'in şartlarından maksat, her ikisinin ravileriyle birlikte bir hadisi sahih yapan diğer şartların tahakkukudur. 
el-Buhâri ve Müslimin ravilerinin tadili (adalet ve zaptı) üzerinde zorunlu olarak ittifak hâsıl olmuş ve rivayetleri diğer ravilerin rivayetlerinden üstün tutulmuştur. Bu, bir asıl olup aksini ispat edecek bir delil bulunmadıkça bu aslın dışına çıkılmaz. 


Eğer bir haber, el-Buhâri ve Müslimde rivayet edilmemesiyle birlikte bunların şartlarına uygun olursa; bu, Müslimin mertebesinden aşağı veya onunla aynı seviyede olur. Eğer haber, el-Buhâri ve Müslim'den yalnız birinin şartına uygun olursa, el-Buhâri'nin şartına uygun olan haber Müslim'in şartına uygun olana tercih edilir. Bu sınıflandırma neticesinde altı kısım ortaya çıkar ki, bunların her biri sıhhat yönünden diğerine nispetle farklı bir derecededir. 


Sonra yedinci bir kısım daha vardır ki, bu da ne el-Buhâri ve Müslim'in birlikte ve ne de ikisinden birinin şartı dâhilinde olan sahih haberlerdir. 


Bu kısımlar arasındaki farklılık, yukarıda zikrolunan sebepler cihetiyledir. Bununla beraber bu kısımlardan biri tercihi gerektiren başka sebeplerle kendi üstündeki bir kısma tercih olunursa, bu tercih olunanı diğerinden üstün kılan bir şeyden dolayı olur ve üst derecedeki alttakine tercih olunur. Mesela Müslim'in Sahihindeki meşhur bir hadis tevatür derecesine ulaşmayıp, bir karine ile ilim ifade etse; bu, el-Buhâri'nin ferd-i mutlak olarak rivayet ettiği hadise takdim olur. 


Yine el-Buhâri ve Müslim'in rivayet etmedikleri bir hadis, mesela Malik -- Nafi'den -- o da İbn Ömer'den şeklinde isnatların en sahihi bir senetten gelse, bu hadis de el-Buhâri veya Müslimden birinin rivayetiyle tek kaldığı hadise takdim olur. Bir de bu hadisin isnadında hakkında söz edilen bir ravi olursa, bu takdimde şüpheye yer kalmaz. 


Hasen Li'zatihi: 


Yukarıda tarifi yapılmış olan sahih haberin şartlarından olarak ravinin "zapt" hali; hafiflerse -yani azalırsa-, bu habere hasen li'zatihi denir. 
Hadisin hasen olması, hârici bir sebep dolayısıyla değildir. Tıpkı hârici 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sebepten dolayı mesturul hal bir ravinin,?' hadisin yolları çoğalarak kuvvet kazanıp hadisinin hasen olması gibi.!? 


Sahihin tarifinde geçen şartlar baki kalarak hasende yalnız zaptın azalmasının şart koşulmasıyla, zayıf hadisler mezkür tarifin dışında bırakılmıştır. Hasenin bu kısmı, sahihe nispetle daha aşağı derecede ve birbirinin üstünde çeşitli mertebelere ayrılması bakımından sahihe benzer olsa bile, dinde delil olarak kullanılması yönünden sahih gibidir. 


Sahih Li'gayrihi: 


Hasen hadis rivayet yollarının çoğalmasıyla sahih olur, yani sıhhatine hükmolunur. Çünkü rivayet yollarının toplu şeklinde, hasen ravisinin zaptını sahih ravisine nispetle kusurlu bırakan miktarı izale edecek kuvvet hâsıl olur. Bu cihetle hasen li'zatihi olan ve rivayet yolları çoğalan hadisin isnadı münferitte olsa sıhhatine hükmolunur. Bu durum, sadece bu vasfın teferrüdü halindedir.!? 


et-Tirmizi'nin”?* "“hadisun hasenun sahihun" hükmü gibi bir hadisin vasfında sahih ve hasen lafızları bir araya gelirse; bu, müçtehidin ravi hakkında hâsıl olan tereddüdü nedeniyle olur. Ravide sıhhat şartları bir araya gelmiş midir, yoksa kusurlu mudur? Bu tereddüt, ravinin bu rivayetle teferrüt etmesi sebebiyle hâsıl olur. Böylece iki vasfın birleşmesi kendisine müşkül gelen ve “hasen, sahihe nispetle kusurludur, iki vasfın birleşmesinde ise bir taraftan bu kusurun ispatı, diğer taraftan nefyi vardır" diyen kimselere verilecek cevap da bilinmiş olur. 


Bu cevap şudur: Hadis imamlarının bir ravinin hali hakkında tereddüt 

etmeleri, müçtehidin, onu iki vasıftan biriyle vasfetmemesini gerekli 

kılar. Bu itibarla ravi hakkında şöyle denir: Bazılarına göre hasen vasfı 

2! Mesturul hal, iki adil ravinin kendisinden rivayet etmesiyle birlikte, 

hakkında cerh veya tadilin zikredilmediği ravidir. (Nureddin Itır). 

Bu hasen li'gayrihi hadistir. 

>» Bundan sonra diğer vasıfları belirtecektir. 

24 Ebu İsa Muhammed b. İsa et-Tirmizi, devrinin en büyük hafız ve 
muhaddislerindendir. İmam el-Buhâri hocası olup ondan hadis almıştır. 
Allah korkusundan çok ağladığı için ömrünün sonunda gözleri görmez olmuştur. Hicretin 209. senesi doğmuş 279'da vefat etmiştir. 
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itibariyle hasen, bazılarına göre de sahih vasfı itibariyle sahihtir. Sonuç olarak bu iki vasfın birleştirilmesiyle “hasenun ev sahihun" demek gerekirken tereddüt harfi olan "ev" kaldırılmış ve "hasenun sahihun" denmiştir. Bu harfin kaldırılması, bundan sonra zikredilecek "ve" atıf harfinin kaldırılması gibidir. 


Sonuç olarak hakkında “hasenun sahihun" denen haber, yalnız “sahihun" denen habere nispetle daha aşağı derecededir. Çünkü hakkında kesinlikle hükmedilen şey, tereddütle hükmedilene nispetle daha kuvvetlidir. Bu ise hadisin teferrüdü halindedir. 


Eğer isnat tek değilse; iki vasfın beraberce bir hadise ıtlak edilmesi birinin sahih, diğerinin ise hasen olması nedeniyledir. Buna göre hakkında “hasenun sahihun" denen haber, fert olup da hakkında yalnız "sahihun” denen habere nispetle daha yüksek derecede olur; çünkü isnadın çokluğu haberi kuvvetlendirir. 


Eğer dense ki: "et-Tirmizi, hadisin bir başka yönden de rivayet edilmesini hasenin şartı olarak açıklamıştır. Nasıl olur da bazı hadisler için, "Bu hadis hasen gariptir ve onu yalnız bu yönden biliyoruz" demiştir?" 


Bunun için şöyle deriz: et-Tirmizi, hasenin mutlak bir tarifini değil; sadece kitabında yer alan hasenin bir çeşidinin tarifini yapmıştır. Bu ise başka bir sıfat zikretmeksizin, sadece "hasen" dediği hadistir. Böyleyken et-Tirmizi; bazı hadisler hakkında "hasen", bazıları hakkında "sahih", bazıları hakkında "garip", bazıları hakkında "hasen sahih" bazıları hakkında "hasen garip", bazıları hakkında "sahih garip" ve bazıları hakkında da "hasen sahih garip" vasıflarını kullanmıştır. Onun tarifini yaptığı hasen çeşidi ise bu vasıfların ilki olan hasen içindir ki kitabının sonunda yer alan şu ibaresi buna delâlet etmektedir: "Kitabımızda 'hadisun hasenun' dediğimiz hadis, bizim nezdimizde isnadı hasen olandır ki; bu, ravisi yalancılıkla itham edilmeyen, bunun gibi başka vecihlerden rivayet edilen ve şaz olmayan hadistir."25 


25 Bkz: Şerhu İleli't-Tirmizi, İbn Recep el-Hanbeli (1/340). Onun bu tarifi 
hasen hadisin li'gayrihi olan çeşidi içindir. Bu ise onun “başka vecihlerden rivayet edilen" sözünden anlaşılmaktadır. (Nureddin Itır ve Hâtim el-Avni). 


46 


Hadis Usülü 


Böylelikle et-Tirmizi'nin sadece hakkında "hasenun" dediği hadisi tarif ettiği anlaşılmıştır. O "hasenun sahih" ya da "hasenun garip" veya "hasenun sahihun garibun" dediği hadislerin tarifini yapmadığı gibi sadece "sahihun" veya "garibun" dediği hadislerin tarifini de yapmamıştır. Sanki o, sahih ve garibin hadis âlimleri arasındaki şöhreti nedeniyle bunların tarifini gerekli görmemiş ve kapalı olması ya da yeni bir ıstılah olması dolayısıyla kitabında yalnızca hasenin tarifini vermiştir. Yeni bir ıstılah olduğu için de “bizim nezdimizde" kaydını koymuş ve el-Hattâbi!? gibi bunu hadis ehline nispet etmemiştir. Bu izah ile bahsi uzayıp gidecek olan karışık ve kapalı görüşler izale edilmiş olmaktadır. Hamd ilham edip öğreten Allah'a mahsustur. 


Hadiste Ziyade: 


Sahih ve hasen ravisinin hadiste ziyadesi, bu ziyadeyi yapmayan daha güvenilir başka bir ravinin rivayetine aykırı düşmedikçe makbuldür. 
Çünkü hadisteki ziyade, ya bu ziyadeyi zikretmeyen ravinin rivayetine aykırı olmaz ki, bu takdirde bu ziyade hadis, mutlak surette kabul edilir. 
Çünkü bu, güvenilir bir ravinin rivayetiyle tek kaldığı müstakil bir hadis hükmünde olur ve bunu kendinden başkası şeyhinden rivayet etmemiştir. 


Ya da bu ziyade, diğer bir rivayete aykırı düşer ve kabul edilmesi halinde diğer rivayetin reddi gerekir. Böylesi bir durumda ziyadeyi ihtiva eden rivayetle, onun zıddı olan diğer rivayet arasında tercih yapılır: Râcih (tercihe şayan) olan kabul edilir, mercuh olansa (kabul görmeyense) reddedilir. 


Ziyadenin tafsilatsız mutlak surette kabulü ile ilgili görüş bir grup âlimden şöhret kazanmıştır.!?? Ancak bu durum, hadisin şaz olmamasını -yani güvenilir bir ravinin kendinden daha güvenilir bir raviye muhalefet etmemesini- sahihin şartı gören hadisçilerin yolundan değildir. 
Bununla birlikte onların, sahih ve hasen hadisin tarifinde şazdan salim olma şartını kabul ettikleri halde, ziyadenin kabulünde bu şarttan gaflet etmeleri şaşırtıcı bir durumdur. 


26 Ebu Süleyman Hamd b. Muhammed el-Hattâbi el-Busti, hicretin 
319. senesi Afganistanda doğmuştur. Devrinin en büyük fakih ve muhaddislerinden olup "Medlimu5-Sünen" ve "Garibu'l-Hadis" gibi kıymetli eserleri vardır. Hicretin 388. senesi vefat etmiştir. 

27 Bunu muteahhirundan olan bazı âlimler söylemiştir. 
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Abdurrahman b. Mehdi,' Yahya el-Kattân,!? Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Main,'* Ali İbnu'l Medini,"! el-Buhâri, Ebu Zur'a, 5? Ebu Hâtim,!” en-Nesâi,'*ed-Dârakutni ve benzeri kadim hadis imamları ziyadeye taalluk eden hususlarda tercihe itibar etmiştir. Bunların hiç birinden alelıtlak ziyadenin kabul edileceğine dair nakledilen bir görüş bilinmemektedir. 
Bundan daha garibi ise Şâfii mezhebinden olanların çoğunun, güvenilir ravinin ziyadesinin kabulü görüşünde olmalarıdır. Oysa eş-Şâfii'nin hükmü, bunun aksine delâlet etmektedir. 


İmam eş-Şâfii, zapt yönünden ravinin halini muteber kılan vasıflardan bahsederken şöyle demiştir: “Bir hadisin ravisi, hafızlardan birine bu rivayetiyle iştirak ettiği zaman ona muhalif olmamalıdır. Eğer muhalefet eder ve bu, rivayetinde yaptığı noksanlıkla olursa;© bunda hadisin mahreci itibariyle sahih olduğuna bir delil olur. Ama ravi vasfettiğimiz şeye muhalefet ederse -yani rivayeti hafız olan kimsenin rivayetinden ziyade olursa-; bu muhalefet, ravinin hadisi için zararlı olur." 


Onun sözünden anlaşıldığına göre; bir ravi, hafızlardan birine muhalefet edip onun hadisine nispetle rivayetinde ziyade olursa, bu onun için zarar 


2 Abdurrahman b. Mehdi el-Basri, vaktinin en muteber ve rabbani 
âlimlerindendir. Hadis ilminde imam olup naklettiği hadisler Kütüb-i Sittede mevcut. Hicretin 135. senesi doğmuş ve 198'de vefat etmiştir. 

2 Ebu Said Yahya b. Said el-Kattân el-Basri, devrinin en büyük 
âlimlerindendir. Hicri 120 senesi doğmuş ve 198'de vefat etmiştir. 

3 Ebu Zekeriyya Yahya b. Main el-Bağdâdi, devrinin en büyük cerh ve tadil 
imamlarındandır. Hafızların seyyidi idi. Hicretin 233. senesi vefat etmiştir. 

3! Ebu'l Hasen Ali b. Abdullah İbnu'l-Medini el-Basri, devrinde hadis ilminde ve ilelinde zirve idi. Hicretin 234. senesi vefat etmiştir. 

2 Ebu Zur'a Ubeydullah b. Abdulkerim er-Râzi; rabbani bir âlim olup 
hadis ilminde, ilelinde ve ricalinde zirve idi. Hicretin takriben 200. senesi doğmuş ve 264'te vefat etmiştir. 

13 Ebu Hâtim Muhammed b. İdris el-Hanzali er-Râzi; hadis ilminde, 
ilelinde ve ricalinde zirve idi. Hicretin 195. senesi doğmuş ve 277'de vefat etmiştir. 

54 Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayb en-Nesâi, büyük hadis âlimlerinden 
olup Kütüb-i Sitte müelliflerindendir. Hicretin 225. senesi doğmuş ve 303'de vefat etmiştir. 

5 Noksanlıktan kasıt, hadisi kısa tutması ve ziyadeleştirmemesidir. 
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teşkil eder. İşte bu durum eş-Şâfii'ye göre adil olan ravinin ziyadesini mutlak surette kabul etmenin gerekmediğine ve ancak hafızların rivayetinin kabul edileceğine delâlet etmektedir. 


eş-Şâfii; muhalif kimsenin hadisinin, muhalefet ettiği hafızın hadisine nispetle noksan olmasına itibar etmiş ve ravinin hadisteki noksanını hadisin sıhhati için delil saymıştır. Çünkü bu noksanlık, ravinin hadis noktasında dikkatli olup araştırma yaptığına delâlet etmiştir. O, bunun dışındakileri ravinin hadisi için zararlı saymıştır ki, bunlar arasında ziyade de vardır. Eğer ziyade, eş-Şâfii nazarında mutlak surette makbul olsaydı; bunu yapanın hadisi için bu zararlı sayılmazdı. 


Mahfuz ve Şaz: 


Bir ravinin hadisine zapt fazlalığı veya adet çokluğu ya da diğer tercih sebeplerinden biri sebebiyle muhalefet vaki olursa; bunda racih olana "mahfuz", mukabili olan mercuha da "şaz" denir. Bunun misali et-Tirmizi, en-Nesâi ve İbn Mace'nin!*9 İbn Uyeyne yoluyla Amr b. 
Dinar'dan, onun Avsece'den, onun da İbn Abbas'tan rivayet ettikleri şu hadistir: "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde bir adam, vefat etmiş ve azat ettiği bir köleden başka varis bırakmamıştı.."197 


Bu hadisin İbn Abbas'a bağlanmasında İbn Curayc ve diğerleri İbn Uyeyne'ye tabi olmuş, Hammad b. Zeyd ise onlara muhalefet ederek hadisi Amr b. Dinar yoluyla Avseceden nakletmiş ve İbn Abbas'ı zikretmemiştir. 


Ebu Hâtim şöyle demiştir: "Mahfuz olan İbn Uyeyne'nin hadisidir." 
Hammad b. Zeyd, adalet ve zapt ehlinden olmasıyla birlikte Ebu Hâtim, sayı bakımından Hammad b. Zeyde nisbetle daha çok olan kimselerin rivayetini tercih etmiştir. Bu takrir ile anlaşılıyor ki; şaz, makbul olan ravinin kendinden daha evla olan ravilere muhalif olarak rivayet ettiği hadistir. Istılah açısından şazın muteber tarifi budur. 


15 Muhammed b. Yezid İbn Mace el-Kazvini, hadiste imam olup Kütüb-i 
Sitte müelliflerinden biridir. Hicretin 209. senesi doğmuş ve 273'de vefat etmiştir. 

5 Hadisin devamı "ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mirasını ona verdi" 
şeklindedir. 
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Maruf ve Münker: 


Eğer bu muhalefet zayıflık ile olursa; daha üstün olana "maruf", mukabiline ise "münker" denir." Buna misal İbn Ebi Hâtim'in'* Hamza b. Habibez-Zeyyat'ın kardeşi Hubeyyib b. Habib'* yoluyla Ebu İshak'tan, onun el-Ayzar b. Hureys'ten, onun İbn Abbas'tan ve İbn Abbas'ın da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği şu hadistir: "Her kim namazı kılar, zekâtı verir, haccedip oruç tutar ve misafiri de ağırlarsa; cennete girer." 


Ebu Hâtim der ki: "Bu hadis, münkerdi; çünkü diğer güvenilir ravi, mezkür hadisi Ebu İshak'tan mevkuf” olarak rivayet etmiştir ki, bu maruf olandır." 


Bununla anlaşılıyor ki, şaz ile münker arasında bir yönden umum ve husus ilişkisi vardır. Yani aralarında güvenilir ravilere muhalefet olması yönünden birlik, şaz ravisinin sika (güvenilir) veya saduk (sözü doğru) olması ve münker ravisinin ise zayıf olması yönünden de ayrılık vardır. 
Bunları eşit sayanlar ise bu noktada hataya düşmüştür.'* Allah'u Teâla en iyi bilendir. 


Mutâbea!*; 


Daha önce zikri geçen ferd-i nisbi fert olduğu zannedildikten sonra, başka ravi ona muvafakat ederse buna "mutâbia" denir Mutâbeatın 


8 Maruf, güçlü olanın zayıfa muhalif olarak rivayet ettiğidir. Münker ise 
zayıfın güçlüye muhalif olarak rivayetidir. (Nureddin Itır). 

19 Ebu Muhammed Abdurrahman İbn Ebi Hâtim er-Râzi, ilk olarak ilmi 
babasından ve Ebu Zuradan almıştır. Vaktinin en büyük âlimlerinden olup birçok eser kaleme almıştır. Hicretin 240. senesi doğmuş 323'de vefat etmiştir. 

© Âlimler bu ravinin zayıf olduğunu belirtmiştir. (Hâtim el-Avni). 

41 et-Taberâni, el-Kebir, 12/136. 

2 Mevkufun ilerde açıklaması gelecektir. 

1 Bunlardan biri de Hafız İbnu's-Salah'tır. Bkz: Ulümu'l-Hadis 80-81. 

44 Mutâbia mutâbiâtın cemisidir. Bu, bir hadisi rivayet eden raviden başka, 
hadisin birinci ravinin yoluyla rivayet edilmesidir. Buna göre mutâbea: Şeyhinden rivayetiyle tek kalmış bir raviye, bir başka ravinin tabi olarak, ya o şeyhten ya da şeyhin şeyhinden aynı hadisi rivayet etmesi demektir. 
(Talat Koçyiğit) 
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çeşitli mertebeleri vardır. Eğer mutâbeat ravinin bizzat kendisi için hâsıl olursa, buna mutâbaat-ı tâmme/tam mutâbeat denir. Eğer ravinin şeyhi ve üstündekiler için hâsıl olursa, buna da mutâbeat-ı kâsıra/noksan mutâbeat denir. 


Mutâbeattan hadisin takviyesi yönünde istifade edilir. 


Mutâbeata misal; eş-Şâfi'nin el-Ummda Mâlik b. Enesten, onun Abdullah b. Dinar'dan, onun da İbn Ömer'den naklettiği şu hadistir: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir ay, yirmi dokuz gündür. Hilâli görmedikçe oruca başlamayın ve yine (ay sonunda) hilâli görmedikçe orucu bozmayın. Eğer hilal size kapalı olursa, onun sayısını 
otuza tamamlayın. 45 


Bazı kimseler, bu lafızla gelen hadisi eş-Şâfii'nin Mâlik'ten rivayetiyle tek kaldığı bir hadis zannetmiş ve bunu eş-Şâfii'inin garip hadislerinden saymışlardır. Çünkü Mâlik'in ashabı bu hadisi yine bu isnatla ş£ öp 
4 idda esi "Eğer hilal size kapalı olursa onu siz takdir edin" şeklinde 
Mâlik'ten rivayet etmişlerdir. Ancak biz eş-Şâfii için bu hadisin bir mutâbini bulduk ki o, Abdullah b. Mesleme el-Ka'nebidir." el-Buhâri'* de el-Ka'nebi yoluyla Mâlik'ten bunu rivayet etmiştir ki bu tam bir mutâbeattır. 


Ayrıca bunun için İbn Huzeyme'nin Sahihinde bir de mutâbeat-ı kâsıra bulmuş bulunmaktayız. İbn Huzeyme bunu Âsım b. Muhammed yoluyla babası Muhammed b. Zeyd'ten, o da dedesi Abdullah İbn Ömer'den 
8 iSö lafzıyla rivayet etmiştir.'© Bir başka mutâbeat-ı kâsıra ise 
Müslim'in Sahihinde Ubeydullah b. Ömer'in Nafiden onunda İbn Ömer'den rivayet ettiği hadistir. Onun lafzı ise 3$X ıadu şeklindedir.'* 


Burada vaki olan mutâbeat, ister tam ister kâsıra olsun onun lafzen gelmesi şart değildir. Aynı sahabinin rivayetinden olmak suretiyle mana yönünden ittifak hâsıl olmuşsa, bu mutâbeat için kâfidir. 


4 el-Muvatta 643 ve el-Umm 2/94. 

' Ebu Abdurrahman Abdullah b. Mesleme el-Ka'nebi el-Basri; alim, abid ve zahit bir zat idi. Güvenilir bir ravi olup İbn Mâce hariç tüm Kütüb-i Sitte'de rivayetleri nakledilmiştir. Hicretin 221. senesi vefat etmiştir. 

14 Bkz: es-Savm 1906. 

48 İbn Huzeyme 3/202. 

9 Müslim 1080. 
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Şahit ve Misali: 


Eğer rivayet edilen bir hadise bir başka sahabiden rivayet edilen hadisin metni, lafız ve mana yönünden veya yalnız mana yönünden benzerlik arz ederse; buna da "şahit" denir. Bunun örneği biraz önce naklettiğimiz en-Nesâi'nin'9 Muhammed b. Huneyn yoluyla İbn Abbas'tan naklettiği Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisidir ki, onu Abdullah b. Dinar'ın İbn Ömer'den rivayet ettiği şekilde zikretmiştir. Bu, lafız yönünden benzerliktir. Mana yönünden benzerliğe ise el-Buhâri'nin Muhammed b. Ziyad yoluyla Ebu Hureyre'den şu lafızla rivayet ettiği hadis misaldir: 


Gi öLAS öle SÜ le çak öp 
"Eğer hilâl size kapalı olur görülmezse, Şaban'ın sayısını otuza 


tamamlayın."5ı 


Âlimlerden bir kesim mutâbeatı ister o sahabinin rivayetinden olsun veya olmasın lafza, şahidi de bunun gibi mana yönünden benzer olana has kılmıştır. Bazen de mutâbeat şahide şahit de mutâbeata ıtlak olunmuştur ki, bu çok mühim bir mesele değildir. 


İtibar: 
Bilinmelidir ki, fert olduğu zannedilen bir hadisin mutâbii bulunup 


bulunmadığının anlaşılması için, o hadisin yollarının cami, müsned ve cüzlerden araştırılmasına "itibar" denir. 


İbns-Salâh'ın başlık olarak zikrettiği: "İtibar, Mutâbeat ve Şevâhidin Marifeti" sözünden, itibarın diğer ikisi gibi bir kısım olduğu vehmine düşülebilir. Oysa bu, böyle değildir. Çünkü itibar, diğer ikisine ulaşmak için takip edilen bir yoldur. 


Makbul haberlerin yukarıda zikrolunan bütün kısımları, haberler arasında birbirine aykırılık olduğunda, derecelerine itibar etmek bakımından fayda sağlar. Allah'u alem. 


9 Bkz:es-Savm 2125. 
5I Bkz: es-Savm 1909. 
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Muhkem: 


Makbul haberler, amel olunan ve olunmayan olmak üzere iki kısma ayrılır. Eğer bir haber muârız bir durumdan salim olursa -yani ona zıt bir haber gelmezse-, bu habere "muhkem" denir. 


Bu haberlerin misali çoktur. Ama bir haberin muârızı bulunursa, bu ya kendisi gibi makbul ya da merdut bir haber olur. İkincisinin yani merdut olanın bu noktada hiç bir etkisi olmaz, çünkü kuvvetli habere zayıfın muhalefeti tesir etmez. Eğer zıtlık kendisi gibi bir haberle olursa, ya iki hadisin manaları arasında tekellüfe gitmeksizin cem etme olur ya da bu mümkün olmaz. Eğer iki hadis arasını cem etmek mümkün olursa sbu, muhtelifu'l-hadis denen kısmı teşkil eder. 


İbnus-Salâh bunun için 'Sirayet yoktur, uğursuzluk da yoktur" hadisi ile "Cüzzama yakalanmış kimseden aslandan kaçar gibi kaç" hadisini misal olarak zikretmiştir. 


Her iki hadis Sahih'te'? yer almaktadır ve ikisi de zahiri durumları itibariyle birbirine zıttır. 


Bu hadislerin arası şöyle cem edilir: Bu hastalıklar tabiatları itibariyle sirayet etmezler, ama Allah Subhânehu Teâla hasta kimse ile sıhhatli olan kimsenin temasını hastalığın geçmesi için sebep kılmıştır. Diğer sebeplerde olduğu gibi bazen bunun da sebebe aykırı düştüğü görülür. 
İbnu's-Salâh başkalarına tâbi olarak iki hadis arasını böyle cemetmiştir. 


Bu hadisleri cem etme noktasında şöyle demek evla olandır: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sirayeti nefyetmesi umumu üzere bâkidir. 
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadisinde: "Birşey bir şeye sirayet etmez" buyurmuş, yine deri hastalığına (uyuza) yakalanan bir devenin sağlam develer arasına girmesiyle hastalığı onlara da geçirdiğini söyleyip kendisine itiraz eden kişiye şöyle demiştir: "O halde ilk deveye hastalığı kim sirayet ettirdi?""54 Yani o, Allah Subhânehu Teâla'nın hastalığı ilk devede nasıl başlattıysa ikinci devede de aynı şekilde başlattığını beyan buyurmuştur. 


5 Birincisi bkz: el-Buhâri 7/138, ikincisi için: el-Buhâri 7/126. 
153 et-Tirmizi 2143. 
154 el-Buhâri 7/128. 
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Cüzzama yakalanmış kimseden kaçmakla ilgili emir ise sedd-i zerâi babındandır. Yani nefyolunan sirayet yolu ile değil de, Allah'ın takdiriyle bu hastalığa yakalanan şahsın, hasta olan şahısla teması neticesinde bu hastalığa yakalandığını zannetmemesi ve sirayetin sıhhatine inanarak günaha girmemesi içindir. İşte bunun için hasta kimseden uzak durmasını emretmiştir. Allah'u alem.” 


Bu konuyla ilgili eş-Sâfii, “İhtilâfu'1- Hadis" isimli kitabını telif etmiştir." 
Ancak o, bu kitapta bütün muhtelif hadisleri toplamayı hedeflememiştir. 
Ondan sonra İbn Kuteybe,'97 et-Tahâvi'59 ve başkaları bu konuda kitap telif etmiştir. 


Nesh ve Alametleri: 


Birbirine zıt manalarda varit olan hadislerin arasını cem etmek mümkün olmazsa, bu durumda bunların vürut tarihlerine bakılır. Bu tarih bilinir veya bundan daha açık bir nasla son olanı tespit edilirse; buna "nâsih", diğerine ise "mensuh" denir. 


155 Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde cahiliye inançlarında yer 
alan, Allah'ın takdirinden bağımsız bir tesir gücü olduğu tasavvur edilen sirayeti nefyetmiştir. O, diğer hadislerde görüldüğü gibi sirayetin aslını nefyetmemiştir. Ayrıca aynı hadiste zikredilen Safer ayını nefyetmesi de buna delildir. Nitekim bu ay cahiliye ehlince uğursuz sayıldığı için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ayı da uğursuz saymak yoktur manasında "Safer ayı yoktur” buyurmuştur. Yine kendisine itiraz eden bedeviye söylediği: "O halde ilk deveye hastalığı kim sirayet ettirdi?" sözü de Allah'ın kudretini ispat edip cahiliye inancını izale etmektedir ki, bu da sirayeti aslen nefyetmediğine işaret etmektedir. Bu âlimlerin ekseriyetinin görüşüdür. 
(Hâtim el-Avni). 

18 İmam eş-Şâfii, bunu el-Umm isimli kitabının son cildinde kaleme almış ve 
bu eser müstakil olarak da neşredilmiştir. 

157. Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim İbn Kuteybe, büyük bir âlim olup birçok eser kaleme almıştır. İşaret edilen kitabının ismi "Te'vilu Muhtelifi'l-Hadis'tir. Devrinde Ehl-i Sünnetin muhaliflerine karşı müdafi idi. Hicretin 
213. senesi doğmuş ve 276da vefat etmiştir. 

158 Ebu Ca'fer Ahmed b. Muhammed et-Tahâvi; Hanefi mezhebinin büyük 
fakihi, muhaddisi ve imamıdır. Birçok eseri olup işaret edilen kitabının ismi "Şerhu Müşkili'l-Âsâr"dır. Hicretin 239. senesi doğmuş ve 321'de vefat etmiştir. 
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Nesh, mükelleflerin fiillerine taalluk eden şer'i bir hükmün sonradan gelen şer'i bir delil ile kalkmasıdır. Nâsih ise bu kaldırmaya delâlet eden hükümdür. Bu hükmün nâsih olarak isimlendirilmesi mecazidir, çünkü hakikatte asıl nesh eden Allah'u Teâladır. 


Nesh çeşitli şekillerde bilinir. Bunlardan en açık olanı nas içerisinde açıkça belirtilenlerdir. Tıpkı Müslim'in Sahihinde Bureydeden rivayet ettiği şu hadis gibi: “Sizi kabirleri ziyaret etmekten menetmiştim. Artık onları ziyaret edebilirsiniz, çünkü kabirler ahireti hatırlatır."59 


Neshin bilinmesini sağlayan diğer bir husus ise, sahabinin zıt olan iki hadisten birinin son hüküm olduğunu kesin olarak belirtmesidir. Tıpkı Câbir'in şu sözünde olduğu gibi: "Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ateşin değdiği şeyin yenmesiyle abdestin gerekip gerekmediği hakkında gelen iki emrinden sonuncusu, bundan dolayı abdest almanın gerekmediği şeklinde olanıdır." Bu hadisi Sünen sâhipleri rivayet etmiştir.!© 


Neshin bilinmesini sağlayan başka bir nokta ise, hadislerin vürut tarihlerinin bilinmesidir ki, bunların misali de çoktur.“ 


Ancak İslâm'a sonradan girmiş bir sahabinin kendinden önce İslama giren bir sahabiye zıt rivayeti, onun bu ikinciden önce Müslüman olmuş veya onun gibi olan başka bir sahabiden işitmiş olması ihtimaliyle bu kısımdan değildir. Lakin bu sahabinin hadisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğine dair bir netlik bulunursa, o vakit bu hadis nâsih olabilir. Fakat onun Müslüman olmadan önce Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis almamış olması şartıyla. 


19 Müslim 1977. Hadisin "çünkü kabirler ahireti hatırlatır” kısmı Müslim'de 
değil et-Tirmizi ve benzerlerinde geçmektedir. 

9 Ebu Davud 192 ve en-Nesâi 185. Buna Sahihaynde geçen Sad b. Ebi 
Vakkas'ın hadisi de misaldir. O, vaktiyle rüküda ellerini birleştirilerek iki diz kapağı arasına koyduklarını, ancak daha sonra elleri diz kapakları üstüne koymakla emrolunduklarını belirtmiştir. 

6 Buna misal olarak âlimler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in “Hacamat 
yapan ve yaptıran orucunu açsın (yani orucunu bozsun)"hadisiyle, yine onun ihramda oruç olduğu halde hacamat yaptırdığı hadisini zikretmişlerdir. 
İmam eş-Şâfii ikinci hadisin nâsih olduğunu beyan etmiştir, çünkü birinci hadis Fetih senesi, ikincisi ise Veda Haccı vaktinde vürut olmuştur. 
(Nureddin Itır ve M. Salih Ekinci). 
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İcmâ ise nâsih olmayıp sadece buna delâlet edebilir.'” 


Eğer birbirine zıt iki hadisin vürut tarihleri bilinmezse, bu takdirde metne veya isnada taalluk eden tercih yollarından birinin yardımıyla iki hadisten birini diğerine tercih etmek gerekir. Tercih mümkün olursa, takip edilecek yol anlaşılmış olur. Ancak bu mümkün olmazsa, iki hadisle de amel edilmez. 


Sonuçolarak; zahiri halleri birbirine zıt olan hadisler hakkında yapılacak işlem, şu sıraya göre olur: Eğer bunların arasını cem etmek mümkün olursa, cem edilir. Bu mümkün olmazsa vürut tarihleri araştırılarak nâsih ve mensuh bulunur. Bu da mümkün olmazsa, iki hadisten biri tercih edilir. Eğertercih de mümkün olmazsa, hadislerle amelde tevakkuf edilir; yani bunlarla amel edilmez.! 


Tevakkuf tabirinin kullanılması, hadislerin sakıt olması tabirinin kullanılmasından daha evladır. Çünkü onlardan birinin diğerine tercihinde olan gizlilik, bunu araştıran kimsenin o esnadaki durumuna nispetledir. Bununla birlikte bu kapalılık, başkası için açık olabilir. 
Allah'u alem.!“* 


16 Çünkü icmanın mutlaka Kur'an ve Sünnetten bir dayanağının olması 
gerekir. Bir meselede hadisin hilafına icmanın hâsıl olması halinde mutlaka bunun dayanağı bir nassın varlığı söz konusudur. Hafız İbn Receb, "Şerhu İlelit-Tirmizi" isimli eserinde âlimlerin bir takım illetler nedeniyle amel etmediği birçok hadisi cem edip toplamıştır. Faydasına binaen oraya bakılabilir. 

1 Müellifin bu tertibi cumhurun görüşü üzeredir. Hanefi mezhebi ise bu 
sıralamada önce nâsih ve mensuha bakmayı, sonra tercihi, daha sonra hadisler arasını cem etme yolunu izlemiştir. Cumhur ise cem etme yolunu, iki hadisle de amel etme cihetini gözeterek öncelemiştir. (Hâtim el-Avni). 

64 Hadiste nâsih ve mensuh konusu hakkında yazılan kitapların başlıcaları 
şunlardır: 

I- Nâsihu'l- Hadis ve Mansuhu, İbn Şâhin. 

2- İhbâru Ehli'r-Rusühi fi'l-Fıkhi ve't-Tahdisi bi'Mikdâri'l-Mensühi mine'l-Hadis, İbnu'l-Cevzi. 

3- el-İ'tibâr fi'n-Nâsihi vel-Mensühi mine'l-Âsâr, Ebu Bekir el-Hâzimi. Bu eser alanında en güzel olanıdır. 

4- Rusühu'l-Ahbâr fi Mensühi'l-Ahbâr, Burhâneddin el-Ca'beri. 
İbnul-Cevzi mezkür eserinde sadece yirmi bir hadis hakkında neshin 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Bir haber isnadındaki ıskat (ravinin düşmesi) nedeniyle veya bu isnattaki ravilerden birine ta'n edilmesiyle merdud olur. Bu ta'n, ravinin diyanet ve zaptına taalluk eden herhangi bir halden dolayı olmaktan daha genel bir manaya sahiptir. 


Iskat, ya musannifin tasarrufundan dolayı senedin baş tarafında olur,ya da isnadın sonunda yani tabiiden sonra veya başka bir yerinde olur. 


Muallak: 


Bunlardan birincisine, yani isnadın başında ravisi ıskatolan habere "muallak" denir.“ Bunda ıskat olan ravi sayısı, bir veya birden fazla olsun fark etmez. 


165 


166 


söz konusu olduğunu belirtmiştir. İbnu'l-Kayyım İ'lâmu”-Muvakkiinde üzerinde icma edilen sayının onu, hatta bunun yarısını bile geçmeyeceğini belirtmiştir. İbnu'l- Vezir es-Sanâni ise er-Ravdu'l-Bâsim (1/201-205) isimli eserinde Kitap ve Sünnette varit olan toplam nesh adedi hakkında şöyle demiştir: “Bunların toplamı doksan dokuz olup âlimlerin üzerinde icma ettiklerinin sayısı yirmi yedidir. Bunlardan dokuz tanesi hakkında ittifak edilip onunla ilgili ihtilaf işitilmemiştir. (Yani icma derecesine yaklaşmıştır). 
Bunlardan on üç tanesi hakkında nesh olduğu söylense de üzerinde ihtilaf edilmiştir. Bunlardan ikisi hakkında Zeydiyye mezhebi nesh olduğunu iddia edip şaz hüküm belirtmiştir. Bunlardan kırk sekiz hüküm hakkında nesh olduğu söylense de doğru olan bunlarda neshin olmadığıdır." İbnu'l-Vezir'in mezkür eserde zikrettikleri bu baptaki en nefis mülahazalar olup, ilim talebesinin bunu muhakkak mütalaa etmesi gerekir. (Hâtim el-Avni). 
Müellif makbul haberler ve dereceleri hakkında yaptığı açıklamadan sonra, merdud haberler ve kısımları hakkında açıklama yapacaktır. 
Mesela el-Buhâri'nin, şeyhi el-Humeydi'yi zikretmeksizin kendisinden hadis işitmediği Süfyan b. Uyayne'yi zikredip "Süfyan dedi ki" diyerek hadisi rivayet etmesi buna örnektir. İşte bu isnadın evvelinde varit olan ıskat olup muallak hadise misaldir. Aynı şekilde bu ıskat birçok ravinin zikredilmemesiyle de vuku bulabilir. Mesela el-Buhâri'nin "Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki" diyerek hadisi nakletmesi buna misaldir. Ancak musannif hadisi naklettiği şeyhi zikrettikten sonra ravileri 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Muallakla birazdan açıklaması gelecek olan mudal'“” arasında bir cihetten umum husus ilişkisi vardır. Mudal, tarifi cihetiyle isnadından iki ve daha fazla ravinin düşerek muallakın bazı suretlerinde onunla birleşmekte, muallak ise kayıtlandığı noktayı nazarıyla yani isnadın başından musannifin tasarrufuyla ravinin düşmesi kaydıyla mu'daldan ayrılmaktadır. Zira mu'dal, bundan daha geneldir.'6 


Muallakınfarklıtürlerinden biri, bütün isnadınhazfedilerek (kaldırılarak) "Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu" denilmesi gibidir. 
Bir diğer şekli hadisi rivayet eden sahabi hariç diğerlerinin veya sahabi ve tabiin hariç diğer ravilerin hazfedilmesidir. Yahut hadisi rivayet eden kimsenin hazfedilerek rivayetin onun üstündeki kimseye izafe edilmesidir. Eğer hazfedilenin üstündeki ravi yine bu musannifin şeyhi ise, buna muallak denip denmeyeceği hususunda ihtilaf edilmiştir. Bu meselede doğru olan tafsilata gidilmesidir: Eğer musannifin müdellis olduğu âlimlerin nassı ile sabitse veya araştırma neticesinde bu bilinecek olursa, hadise müdelles'8? denir. Eğer musannif, müdellis değilse; hadis muallak olur. 


zikretmeyecek olursa buna muallak hadis denmez. Yani mesela el-Buhâri "el-Humeydiden işittim dedi ki: Ömer İbnul Hattab şöyle demiştir" şeklinde hadisi nakletse bu muallak hadis olmaz, mudal olur. Mudalın açıklaması diğer iki dipnotta gelecektir. 

5? Mudal, hadisin ravilerinden iki veya daha çok ravinin peşi sıra ıskat olmasıdır. Tıpkı İmam Ahmed'in oğlu Abdullah'ın babasından, onun eş-Şâfiiden, onun Milik'ten, onun Nâfi'den, onun da İbn Ömer'den naklettiği bir hadisi -ki bu en sahih isnat olup altın silsiledir- babası ve eş-Şâfii'yi zikretmeden "Mâlik dedi ki" diyerek nakletmesi gibidir. 

8 Eğer bir önceki misalde zikrettiğimiz senette Abdullah'ın babasını 
zikretmeden isnadı "eş-Şâfii" dedi ki" diyerek naklederse buna muallak hadis denir ve bu mudal olmaz. Çünkü mu'dal peşi sıra iki ve fazla ravinin ıskat olmasıdır. Eğer Abdullah babasını zikredip "Ahmed dedi ki: Nâfi şöyle demiştir" diyerek hadisi zikretse bu mudal olup muallak olmaz. 
Çünkü musannif şeyhini zikretmiştir. (Hâtim el-Avni). 

9 Müdelles, ravinin hadisi kendine rivayet eden şahsı isimlendirmemesi veya 
kendine hadis rivayet etmeyen kimseden hadis işittiği vehmini vermesidir. 
İleride açıklaması gelecektir. 
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Muallakın merdud kısmında zikredilmesi, ancak isnatta hazfedilen ravinin halinin meçhul olması nedeniyledir. Ama hadis, bir başka vecihten hazfedilen ravinin ismi zikredilmiş olarak gelirse; hadisin 


sıhhatine hükmolunabilir. 


Ravi isimlerini hazfeden kimse eğer "hazfettiğim kimselerin hepsi 


güvenilirdir" dese, müphem olarak ravilerin tadil meselesi gelmiş olur ki, 


cumhuru ulema ravilerin ismi zikredilmedikçe bunu kabul etmemiştir.'” 


Lakin İbnu's-Salâh burada şöyle demiştir: Eğer hazf el-Buhâri gibi sıhhati teslim edilmiş bir kitapta vaki olur ve bu orada kesinlik ifade eden kelimelerle nakledilirse, haberin isnadının onun nezdinde sabit olduğuna ve isnadın herhangi bir maksatla hazfedildiğine delalet eder. 
Ancak haber kesinlik ifade etmeyen bir ifadeyle nakledilirse, bu haberin kabul edilip edilmeyeceği hususunda farklı görüşler vardır. 


Bunun misallerini “en-Nuketu ala İbnis-Salâh"isimli kitapta açıkladım." 


79 Yani hazfettiği ravi isimlerini zikretmeden "bunlar sika/güvenilir 
kimselerdir" gibi sözlerle tezkiye etmesidir. Cumhur bu ravilerin adalet ve zapt yönlerini bilmeden bu müphem ifadeleri kabul etmemiştir. 

el-Buhâri birçok hadisi Sahihinde muallak olarak senedini zikretmeksizin nakledilmiştir. Bu muallak hadisler iki kısımda değerlendirilmiştir: 

I- Muallak olarak zikrettiği rivayetleri Sahihinin başka bir yerinde isnadıyla zikretmiştir ki, bu kısım ittifakla sahih kabul edilmiştir. 

2- Eserinin başka yerinde isnadını zikretmeksizin muallak olarak naklettiği hadislerdir ki, bunlarda iki kısımda değerlendirilmiştir: 

a- "Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki" şeklinde cezim/kesinlik sigasıyla naklettiği hadislerdir. Bu kısım İbn Hacer'in de belirttiği gibi onun nezdinde sabit sahih olan hadislerdir. 

b- Temrid sigasıyla naklettiği yani "rivayet edildiğine göre, dendi ki" şeklinde meçhul binası üzere naklettiği rivayetlerdir. Bunlardan bir kısmı ihticâc cihetiyle naklettiği ve onun nezdinde sahih li'zati, sahih li'gayrihi, hasenli'zatihi ve hasen li'gayrihi mertebesinde olan rivayetlerdir. Bunlardan diğer kısım ise ihticâc cihetiyle değil de zayıflıklarına işaret etmek veya bunu açıkça belirtmek için naklettiği rivayetlerdir. Kaldı ki İbn Hacer bu kısımda olan rivayetlerin bile şiddetli bir zayıflık içermediğini, hatta başka âlimlerce sahih veya hasen kabul edildiğini belirtir. (Hâtim el-Avni). 
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Mürsel ve Misali: 


Bunlardan ikincisi!7? senedin sonunda tabiiden sonraki ravisi düşmüş olan haberdir ki, buna "mürsel" denir.'?? Mürselin şekli, yaşça ister büyük olsun ister küçük olsun herhangi bir tabiinin "Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi" veya "şöyle yaptı" veya "onun huzurunda şöyle yapıldı" diyerek hadisi nakletmesidir. 


Burada ismi hazfedilen ravinin hali meçhul olduğu için mürsel de merdud haberler arasında zikredilmiştir. Çünkü hazfedilen ravinin sahabi olması muhtemel olduğu gibi tabiinden olması da muhtemeldir. 
Tabiin olması halinde onun zayıf olması da, sika olması da ihtimal dâhilinde olur. Onun sika olması halinde hadisi bir sahabiden almış olması ihtimali bulunduğu gibi, bir tabiinden almış olması ihtimali de olur. Bunu tabiiden aldığı takdirde daha önce geçen ihtimal karşımıza çıkar ve bu ihtimaller aklın alabildiği kadar nihayetsiz çoğalır. Ya da tetkik neticesinde bunun altı veya yediye kadar çıktığı görülür ki, bu birbirinden rivayet eden tabiinde çok görülen bir şeydir."”* 


Eğer tabiinin âdeti olarak sika kimselerden hadis irsal ettiği bilinirse, hadisçilerin cumhuru yukarıdaki mezkür ihtimallerin mevcudiyeti nedeniyle bunda tevakkuf etmiştir. Bu, Ahmed b. Hanbel'in iki görüşünden birisidir. İkincisi ise Malikilerin ve Küfelilerin de görüşü olup bunun mutlak surette kabulü yönündedir. 


72 Yani haberi merdud yapan ıskat çeşitlerinden ikincisi mürseldir. 

13 Yani tabiinin sahabeyi atlayıp Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet 
ettiği hadistir. 

14 Âlimlerin bu noktada naklettiği ilginç ve hoş bir misal bulunmaktadır: 
Mürsel hadisler babında muttasıl olduğu halde, mürsel ve sahih olan bir tek hadis mevcuttur. Bu hadis İmam Ahmed'in Müsned'inde (3/442) Hirakliyus'un elçisi et-Tenühi'den rivayet ettiği hadistir. et-Tenühi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e Hirakliyus'un elçisi olarak geldiğinde kafir idi ve Efendimizle bu esnada görüşüp onun bazı söz ve ahvaline şahit olmuştu. 
Daha sonra o Hirakliyus'un yanına dönünce iman etmişti. Mezkür hadiste, Efendimize elçi olarak geldiği kıssayı zikretmektedir. Böylelikle onun hadisi, Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hayattayken iman etmediği için tabiinin hadisi hükmünde olmuş, bununla birlikte senedinde herhangi bir ıskat olmadığı için de hadisi muttasıl olmuştur. (Hâtim el-Avni). 
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eş-Şâfii ise şöyle demiştir: "Haber; müsned veya mürsel olarak hazfolunan ravisinin güvenilir olduğu ihtimalinin kuvvetlenmesi için ilk isnat yolundan ayrı bir yönden gelirse, kabul olunur." Ebu Bekir er-Râzi'” Hanefi mezhebinden ve Ebu'l-Velid el-Bâci'”* ise Malikilerden, ravinin sika olan ve olmayan kimselerden irsal ettiği bilinirse, onun mürsellerinin ittifakla kabul edilmeyeceğini nakletmişlerdir.!7? 


Mu'dal ve Munkatı: 


İsnattan ravinin ıskat olmasıyla ilgili üçüncü kısım: Eğer bu ıskat, birbirini takip eden iki ve daha fazla ravi ile olursa; bu türe "mudal" denir. Ancak bu ıskat, birbirini takip etmeksizin mesela iki ayrı yerde olursa; buna da "munkatı" denir. Aynı şekilde yalnız bir veya birbirlerini takip etmemek şartıyla ikiden fazla ravi düşerse, bu hadise de munkatı denir. 


Sonra ravinin kendisinden hadis rivayet ettiği şeyhe muasır olmaması dolayısıyla isnattan bir ravinin düşmüş olduğu açık bir şekilde bilinir ve herkes tarafından bu kolayca anlaşılır. Bazen de bu düşme, gizli olur ve bunu hadisin isnatlarına ve bu isnatlardaki illetlere vakıf olan 


5 Ebu Bekir Ahmed b. Ali el-Cassâs er-Râzi, el-Cassâs ismiyle maruf olup 
Hanefi mezhebinin büyük âlimlerindedir. Birçok eseri olup Ahkamur'I-Kuran'ın sahibidir. Hicretin 305. senesi doğmuş ve 370'de vefat etmiştir. 

76 Ebu'l-Velid Süleyman b. Halef el-Bâci el-Endulusi, Maliki mezhebinin 
büyük imamı olup birçok eseri bulunmaktadır. Hicretin 403. senesi doğmuş ve 474'de vefat etmiştir. 

77 Mürsel hadislerin kabulü ve reddi hakkında birçok söz edilse de, onun 
alelıtlak inkâr edilmesi doğru değildir. İbn Recep el-Hanbeli şöyle der: "İbn Cerir et-Taberi ve diğer âlimler şöyle demiştir: Mürsel hadisin tafsilatsız hüccet olmadığını söylemek bidat olup ikinci hicri asırdan sonra ortaya çıkmıştır." (Şerhu İleli't-Tirmizi 198). Yani mürsel hadisin alelıtlak hüccet olmadığını söylemek bidattır. Nitekim birçok âlim bir meselede ayet ve sahih hadis bulamadıkları zaman rey ve kıyasla hükmetmeden evvel mürsel hadise bakmıştır. Bu nedenle İbnu'l-Kayyim şöyle demiştir: “Ebu Hanife rahimehullah'ın nezdinde zayıf hadisin kıyas ve reyden daha evla olduğu hususunda Hanefi mezhebi âlimleri icma etmiştir. O, mezhebini bu görüş üzerine bina etmiştir." (İ'lâmu'l-Muvakkiin 1/77). 

78 Mu'dal hadisin misali için 162 ve 163 nolu dipnota bakınız. 
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mütehassıs imamlardan başkası anlamaz. Bunlardan birincisi -yani açık olanı- ravinin şeyhin asrına yetişmemesi, yetişse bile onunla bir araya gelmemesi ve ondan aldığı bir icazet veya vicâdeye!” sâhip olmaması yönünden anlaşılır. Bu nedenle ravilerindoğum ve ölümtarihlerini,hadis öğrenmeyğe başladıkları vakitleri ve bunun için yaptıkları seyahatleri anlatan tarih kitaplarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kitaplar sayesinde bazı şeyhlerden rivayet iddiasında bulunan kimselerin yalanları ortaya konmuştur. 


Mudelles: 


İkinci kısma -yani gizli olan düşmeye- gelince, buna da "mudelles" denir. Ravinin hadisi kendine rivayet eden şahsı isimlendirmemesi veya kendisine hadis rivayet etmeyen kimseden hadis işittiği vehmini vermesi dolayısıyla buna mudelles denmiştir. 


Bu kelimenin aslı ;-J1 "ed-Deles" olup karanlık ile aydınlığın karışması manasına gelir. Burada da kapalılıkla açıklığın karışmasından dolayı böyle adlandırılmıştır. 


Mudelles olan hadis, mudellisin hadisi isnat ettiği kimseden semâ ve tahdis ihtimaline'* delalet eden "an/ondan" ve "kâle/dedi ki" gibi rivayet sigalarından biri ile nakletmesidir. Ne zaman “ahberanâ/bize haber verdi" gibi te'vile mahal bırakmayan açık bir siga ile nakledilirse, o zaman bu yalan olur. 


79 Vicâdet: Muhaddisler bunu semâ, icâzet ve münâvele (yani şeyhin 
kendisinden nakil ve rivayet etmesi için talebesine bir kitap veya yazılı bir hadis vermesi) vaki olmadığı halde, bir sahifeden hadis almayı ifade etmek üzere kullanmışlardır. Yani bir şahsın kendisiyle görüşüp yazısına aşina olduğu, kendisini iyice tanıyıp itimat ettiği bir şeyhin hattıyla yazılmış bir hadis bulmasına vicâdet denmiştir. Şeyhi görmediği halde bu yazının ona ait olduğunu kesinlikle bilirse, durum yine aynıdır. Bir kimsenin meşhur müelliflerin bilinen kitaplarından bazı hadisleri bulup alması da vicâdettir. 
(Subhi es-Sâlih, Ulümu'i-Hadis, s.75). 

189 İbarenin aslında WJ dş "karşılaşma" lafzı zikredilse de, âlimler bununla 
kasdedilenin bu karşılaşmadan hâsıl olan "semâ ve tahdis" olduğunu belirtmişlerdir. (Hâtim el-Avni). 
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Tedlis yaptığı sabit olan kimsenin hükmü; eğer adil bir kişi ise, sahih olan görüşe göre açıkça tahdis sigasını kullanmadıkça rivayeti kabul olunmaz. 


Mürsel-i Hafi: 


Aynı şekilde mursel-i hafi denen hadisin hükmü de mudelles gibidir. Bu ise muasırı olup birbirleriyle karşılaşmayan ve aralarında vasıta bulunan kimseden rivayet edilen hadistir. 


Mudelles ile mürsel-i hafi arasında ince bir fark vardır ki, bunu şu şekilde açıklamak mümkündür: Tedlis, kendisine mülaki olduğu bilinip ondan rivayet eden kimseyle ilgilidir; mursel-i hafide ise bu şahıs, o kimsenin muasırı olur, ancak ona mülaki olmaz (yani onunla karşılaşmaz). 
Buluşmayı şart koşmaksızın aynı dönemde yaşamayı tedlisin tarifine dâhil eden kimseye, mursel-i hafiyi de o tarife dâhil etmesi gerekir. 
Doğru olansa, ikisini birbirinden ayırmaktır. 


Tedliste sadece muâsarata!#! değil, karşılaşmaya itibar edildiğine delalet eden delillerden biri, hadis âlimlerinin Ebu Osman en-Nehdi'8? ve Kays b. Ebi Hâzim!8 gibi muhadramların!8i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettikleri hadislerin tedlis değil mursel-i hafi kabilinden olduğu üzerindeki ittifaklarıdır. Eğer tedliste sadece muâsaratla iktifa edilmiş olsaydı; bu muhadramlar, şüphesiz ki mudellis sayılırlardı. Çünkü bunlar kesin olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le muâsarat etmiş olmalarına rağmen, ona mülâki olup olmadıkları bilinememiştir. 


81 Muâsarat, aynı asırda yaşamış olan ravilerdir. 

2 Ebu Osman Abdurrahman b. Mulli b. Amr en-Nehdi, muhadram olup 
Yermuk ve Kâdisiyye savaşlarına iştirak etmiştir. Hicretin 95. yılı vefat etmiştir. 

' Ebu Abdullah Kays b. Ebi Hâzim el-Beceli el-Küfi, muhadramdan olup Abdurrahman b. Avf hariç cennetle müjdelenmiş on sahabenin (Aşare-i Mübeşşere) tümünden hadis rivayet etmiştir. Yüzü aşkın ömründe hicretin 
90. senesi vefat etmiştir. 

4 Muhadram, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde cahiliyeyi idrak 
etmiş, ama Efendimize sahabilik edememiş ve Müslüman olarak ölmüş kimse demektir. 


63 


Nuhbet'ul Fiker Şerhi 


Tedliste buluşmayı şart koşanlar arasında eş-Şâfii ve Ebu Bekir el-Bezzâr da bulunmaktadır. el-Hatib'in el-Kifâye'deki sözü de bunu iktiza etmektedir ki, doğru olan da budur.” 


Ravi ile şeyh arasında buluşmanın olmadığı, ravinin bizzat haber vermesiyle veya buna muttali olan bir imamın açıklamasıyla bilinir. 
Hadisin bazı yollarında ravi ile şeyh arasında ravi fazlalığı, mezitten! 
olması ihtimali nedeniyle bu meselede yeterli değildir. Bu durumda ittisal ve inkıta ihtimalinin bulunması nedeniyle kesin bir hüküm verilemez. el-Hatib el-Bağdadi bu konu ile ilgili “et- Tafsi/ li Mubhemi |- Merâsil"ve "el-Mezid fi Muttasili'!-Esânid" isimli eserleri tasnif etmiştir.!9? 


İsnattan ıskat olan ravilerin hükmüyle ilgili kısım burada son bulmaktadır. 


Raviye Ta'n Edilmesi (Yerilmesi) ve Sebepleri: 


Sonra hadisin merdud sayılmasındaki sebeplerden diğeri ise isnattaki ravilerden birine ta'n edilmesidir.88 Raviye tan edilmesi, zedeleyici (kâdih) olması yönünden birbirinden şiddetli on şekilde olur. Bunların beşi adalete, beşi de zapta taalluk etmektedir. Burada maslahaten iki kısmı birbirinden ayırmaktan ziyade, ta'n çeşitlerinin en şiddetli olanlarına göre tertip sırası izlenmiştir. Reddi gerektirmesi yönünden en şiddetli olandan hafife doğru aşağı inilmiştir: 


I- Raviyeta'nedilmesiyaNebisallallahu aleyhi ve sellem'den söylemediği bir şeyi kasten ondan rivayet ederek yalan söylemesiyle olur. 


8 Bumeseledemüellif, cumhuru ulemaya muhalefet etmiştir. Hatta isimlerini 
zikrettiği âlimler de dâhil olmak üzere; el-Buhâri, İbn Adiy, el-Hâkim, İbnu“s-Salâh, el-Irâki ve benzeri âlimler bu meselede ayrıma gitmemiştir. 
Cumhurun nezdinde tedlis ve mürsel-i hafi arasında fark yoktur. (Hâtim el-Avni). 

18 Mezit, muttasıl olan isnatta kimsenin zikretmediği bir raviyi zikretmektir. 

18 Buikikitapda günümüzde mevcut olmayıp neşredilememiştir. (Hâtim el- 
Avni). 

18 Burada "sonra" sözü ile bu bölümün başında Merdud Haberler başlığı 
altında zikrettiği şu sözün devamını kastetmektedir: "Bir haber isnadındaki ıskat (ravinin düşmesinden) veya bu isnattaki ravilerden birine ta'n edilmesiyle merdud olur." 
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2- Yada hadisin yalnız bu ravi cihetinden rivayet edilmesi ve malum kaide ve kurallara muhalif olması nedeniyle ravinin yalancılıkla itham edilmesi şeklinde olur. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde yalanı görülmese bile, sair konuşmalarında yalancılığı ile tanınan kimseler de böyledir ki, bu kısım birincisinin aşağısındadır. 


3- Veya hatasının çokluğu, 
4- Gafleti, 


5- Yada küfür derecesine varmayan fiil ve sözlerindeki fıskı yönünden ona ta'n edilir. Fısk ile yalan arasında umum-husus ilişkisi vardır.!8 
Burada yalanın birinci olarak ve fısktan ayrı zikredilmesi, onun bu alanda ta'n çeşitlerinin en şiddetlisi olması nedeniyledir. İtikat yönünden fısk ise ileride ayrıca zikredilecektir. 


6- Tan sebeplerinden diğeri ravinin vehmi olup hadisi tevehhüm yolu ile (zan ve tahminle) rivayet etmesidir. 


7- Bir diğeri ravinin sika olan ravilere muhalefet etmesidir. 


8- Diğer ta'n sebebi ise ravinin muayyen olarak cerh ve tadil edilmemesi nedeniyle bilinmemesi, yani meçhul olmasıdır. 


9- Bir diğeri ravinin bidatıdır. Bidat, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden maruf olan bir hususun hilâfına sonradan ihdas olunan bir şeye itikat etmektir. Ancak bu itikat inatla değil, bir şüphe iledir.!* 


10- Ya da ravinin kötü hafıza sahibi olması nedeniyledir. Bu da hadiste hatasının doğrusundan az olduğu kimse hakkındaki bir durumdur.”! 


Yukarıda zikredilen bu on çeşit ta'n sebebinden birincisi: 


189 


190 


191 


Her yalan, fısk olduğu halde; her fısk, yalan değildir. 


Tıpkı herhangi bir delile öyle olmadığı halde güçlü veya sahih diye itikat etmesi gibi. (Nureddin Itır). 

Bazı nüshalarda “hatasının doğrusundan az olduğu" yerine "hatasının doğrusundan az olmadığı" şeklinde kaydedilmiştir. Muteber nüshalardaki ifade yukarda tespit ettiğimiz şekildedir. (Nureddin Itır ve M. Sâlih Ekinci). 
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Mevzu: 


Bunlardan birincisi; hadisin ravisinin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi hakkında yalancılıkta ta'n edilmesidir ki, bu hadise "mevzu" adı verilmiştir. Ravi hakkında hadisi uydurması hakkında (vad' ile) hükmetmek, ancak zan-ı galip yoluyla olup kesin değildir.'? Çünkü bazen çok yalancı olanların da doğru söyledikleri vakidir. Lakin hadis ehli olan âlimler, kuvvetli bir melekeye sahiptir ve bunun sayesinde ravinin doğru söyleyip söylemediğini ayırt ederler. Bunu ise ancak anlayışı tam, keskin zekâlı, kavrayışı kuvvetli ve ravinin yalan söyleyip söylemediğine delâlet eden karinelere ait derin bilgisi olan kimseler yapabilir. 


Hadisin uydurma olduğu bazen de onu uyduranın ikrarı ile bilinir. 
İbn Dakiki"l-İyd!93 bu konu hakkında şöyle demiştir: "Ancak onun bu ikrarında da yalan söyleme ihtimali olduğu için buna kesin hükmedilemez." 


Bazı kimseler onun bu sözünden "bu ikrar ile asla amel edilmez" manasını çıkarmışlardır, ki onun muradı bu değildir. O, bununla sadece kesinliği nefyetmiştir. Kesinliğin nefyedilmesiyle hükmün de nefyedilmesi gerekmemektedir. Çünkü burada olduğu gibi hüküm, zann-ı galiple vaki olmaktadır. Eğer böyle olmasaydı; adam öldürdüğünü ikrar edenin katli ve zina ettiğini itiraf edenin de recmi, itiraflarında yalan söylemiş olmaları ihtimali nedeniyle caiz olmazdı. 


Hadisin uydurulmuş olduğuna delâlet eden karinelerden biri de ravinin halidir. Tıpkı Me'mün b. Ahmed'in!'** yanında el-Hasan el-Basri'nin'* 


2 Bu, her hadis hakkında genel bir durum değildir. Zira nice mevzu hadisin 
uydurma olduğu dinen ve aklen kesin olarak bilinmektedir. (Hâtim el-Avni ve Abdullah er-Ruhayli). 

19 Ebu'l-Feth Muhammed b. Ali b. Vehb el-Kuşayri İbn Dakiki'l-İyd, 
büyük bir hadis ve fıkıh âlimidir. Birçok eseri vardır. Hicretin 625. senesi doğmuş ve 702'de vefat etmiştir. 

'* Me'mün b. Ahmed el-Herevi es-Sulemi, hadis uyduran bir sahtekâr olup çok yalan söylediği için âlimlerce deccal olmakla nitelendirilmişti. 

5 el-Hasan b. Yesâr el-Basri, müminlerin annesi Ummu Seleme süt annesi 
olup tabiinin en gözde alim ve zahitlerindendir. Rivayet ettiği hadisler, Kütüb-i Sittede nakledilmiştir. Hicretin 21. senesi doğup 110'da vefat etmiştir. 
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Ebu Hureyreden hadis işitip işitmediği hakkındaki ihtilaf zikredilince, hemen Nebi sallallahu aleyhi ve selleme varan bir isnat zikredip Efendimizin: "e)-Hasan, Ebu Hureyreden işitti" dediğini uydurmuştur. 


Bunun başka bir misali Giyâs b. İbrâhim'in!* şu olayıdır: O, bir gün Halife el-Mehdi'nin yanına girince onu güvercinle oynarken buldu ve hemen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e varan bir isnat zikredip ondan şunu nakletti: 'Müsabakadan alınan şey yalnızca (ok gibi) savaş aletleri, deve ve at gibi tırnaklı veya kanatlı hayvanlarla yapılan yarışlarda olur."197 


Giyâs bu hadisin sonuna "veya kanatlı" sözünü ziyade etti. el-Mehdi onun kendisi için yalan söylediğini anlayınca güvercinin kesilmesini 
emretti. 9 


Hadisin uydurma olduğu ayrıca rivayetin halinden anlaşılır. Ya Kur'an'ın nassına ya mütevâtir sünnete ya kati olan icmaya veya sarih (kendisinde şüphenin olmadığı) akla aykırı olur, ki bunda te'vile mahal olmaz.!* 


Hadisi uyduran ravi, onu kendisi ortaya koyduğu gibi bazen de onu bazı selefi salihinin ve kadim hikmet ehlinin sözlerinden alır. Ya da bunu İsrailiyat'tan alır. Yahut isnadı zayıf bir hadisi alır ve onu kendisine revaç kazandırmak için sahih bir isnatla birleştirerek rivayet eder. 


Hadisi uyduran kimseyi buna sevk eden amil, ya zındıklarda olduğu gibi dinsizlik? ya bazı âbidlerde olduğu gibi cehaletin galip gelmesi ya bazı 


96 Ebu Abdurrahman Giyâs b. İbrâhim en-Nehai, Küfeli olup Ebu Davud 

onun hakkında kezzâb/çok yalancı demiştir. 

Ebu Davud 2574 ve Tirmizi 1700. İbn-i Hibban "Mevdridu'z Zamân" isimli 

eserinde hadisi sahihlemiştir. 

8 el-Mehdi bu olay esnasında henüz halife değildi. Hadise ziyade yapan 
bu yalancıya o esnada bir kese altın verilmesini emretmiş, adam dönüp giderken hadisi hatırlayıp onun yalan söylediğini anlamıştı. Bu kıssayı İbn Hibban “Kitabu'l-Mecrühin'de ve el-Hatib “Tarihu Bağdât'ta zikretmiştir. 

9 Tıpkı yalancıların Efendimiz hakkında uydurdukları şu sözde olduğu gibi: 
"Rabbimi Arefe günü kırmızı bir devenin üzerinde ve üstünde izar olduğu halde gördüm." (Nureddin Itır). 

29 Abbasi halifesi el-Mehdi kendi vaktinde zındıkların çoğalıp hadis 
uydurmaları üzerine, devlet düzeyinde bunları araştıracak bir divan kurmuştu. Bu divanın teftişleri esnasında yakalanan zındıklardan biri 


19 


Dİ 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mukallitlerde olduğu gibi taassup ?' ya bazı liderlerin hevalarına tâbi olmak veya garip bir hadis ortaya koyarak şöhret olma kastıdır. Bunları yapmak bu alanda güvenilir olan imamların icması ile haramdır. Ancak bazı Kerrâmiye?”” ve mutasavvıflardan terhib/sakındırma ve terğib/ teşvik etme maksadıyla hadis uydurmanın mübah olduğu görüşü nakledilmiştir.?9 


Bu ise cehaletten kaynaklanan bir hatadır. Çünkü terhib ve terğib, şer'i ahkâm cümlesindendir ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yalan isnat etmenin kebâirden (büyük günah) olduğu üzerinde âlimler müttefiktir. 
Hatta Ebu Muhammed el-Cuveyni”“ daha ileri gidip Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bilerek yalan isnat edenleri tekfir etmiştir. 


202 


ti 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olan Abdulkerim b. Ebi'l-Avcâ öldürülmek üzere el-Mehdi'nin huzuruna getirildiğinde şöyle dedi: “Beni öldürerek ne yapabilirsiniz ki? Ben dört bin hadis uydurup helalleri haram, haramları helal yaptım ve bunlar insanlar arasında yayıldı!" Bunun üzerine el-Mehdi güldü ve: “Onları bulmak için yaşayan Abdullah İbnu'-Mübârek gibi büyük âlimler var" dedi. Hakikat o ki el-Mehdi doğru söyledi ve bu zındığın ölümüyle uydurduğu tüm hadisler öldü. Öyle ki ondan rivayet edilen bir tek hadis bile, uydurma hadislerin toplandığı mecmualarda sabit olmadı! Bu ise el-Mehdi'nin işaret ettiği hadis âlimlerinin bu noktadaki mükemmel tetkik ve çalışmalarının neticesiydi. (Hâtim el-Avni). 

Daha önce zikri geçen kezzab Me'mün b. Ahmed, Hanefi mezhebine intisap ediyordu. Bir gün yanında İmam eş-Şâfii'nin mezhebinin Horasan'da yayıldığı zikredilince hemen bir ravi silsilesi zikretti ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e iftira atarak şu hadisi uydurdu: "Ümmetimde kendisine Muhammed b. İdris (eş-Şâfii) denen bir adam olacak ve o ümmete İblisten daha zararlı olacaktır. Ümmetimin kandili ise Ebu Hanifedir." (Hâtim el-Avni). 

Kerrâmiye mezhebi, Muhammed b. Kerrâm es-Sicistâni'ye nispet edilen batıl bir fırkadır. Allahu Teâla hakkında tecsim ve teşbih gibi batıl görüşlerin sahibidir. Hicretin 255. senesi ölmüştür. 

İslam âlemindeki fırkalar içerisinde en çok yalan söyleyen ve yalanı/ takiyeyi din edinen taife, şüphesiz ki rafizilerdir. İslam ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında en fazla uydurma rivayetleri şüphesiz ki Şia ortaya koymuştur. (Hâtim el-Avni). 

Ebu Muhammed Abdullah b. Yusuf el-Cuveyni, İmamu'-Harameyn Ebu'l-Meâli'nin babası olup devrinin büyük âlimlerindendir. Hicretin 438. 
senesi vefat etmiştir. 
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Âlimler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in: "Benden yalan olduğunu zannettiği halde bir hadis rivayet eden kimse, yalancılardan biridir." sözü gereğince; mevzu hadis rivayetinin haramlığı üzerinde ittifak etmiştir. 
Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Ancak hadisin mevzü olduğunun belirtilmesi halinde bunun nakledilmesinde bir beis görülmemiştir.?* 


Metruk ve Münker: 


Ravinin yalancılıkla itham edilmesi sebebiyle merdud haberlerden sayılan ikinci kısma "metruk" denir? Bunlardan üçüncüsü, yani hatası çok olan ravinin hadisine de "münker" denir ki; muhalefet kaydını şart koşmayan kimselerin görüşüne göre bunlardan dördüncü ve beşinci kısımlar da -yani fahiş hata yapan, gafleti çok ve fıskı zâhir olan kimselerin hadisleri de-, münkerdir.”* 


Muallel: 


Raviye ta'n sebebi olan altıncı kısım ise vehimdir. Mürsel veya munkatı bir hadisin vasledilmesi veya bir hadisin başka bir hadise dâhil edilmesi ve bunlara benzer kâdih (zedeleyici) illetler gibi karineler yardımıyla anlaşılıp, ravinin vehmine delalet eden hadise "muallel" denir. Bu ise derin araştırmalar ve birçok isnadı cem etmek suretiyle bilinir.?0* 


5 Müslim, Mukaddime 7. Hadisin açıklaması için İmam en-Nevevi'nin 
Müslim Şerhine (1/61) bakınız. 

25 Mevzu hadislerin beyanı sadedinde İbnu'l-Kayyım'ın el-Menaru'l-Munif 
isimli eserine bakılabilir. 

2 Yani hadisin yalancılıkla itham edilen ve yalnız bu ravi cihetinden rivayet 
edilmesidir. Böylelikle rivayet, malum kaidelere muhalif olur. (Nureddin Itır). 

2“ Müellif münkerin tarifini daha önce marufun mukabili olarak yapmış ve münkeri zayıf olan ravinin kendinden daha güçlü olana muhalefet etmesi şeklinde açıklamıştı. 

29 Muallel hadisin bir diğer tarifi şöyledir: Zahiren salim görünmekle 
birlikte kendisinde gizli ve kabule mani zedeleyici bir illetin olduğu hadistir. Bilinmelidir ki, muallel hadisin ravileri; asıl olarak hadisi kabul edilen kişilerdir. Ancak tanımda da belirtildiği gibi ince ve gizli birtakım illetlerden dolayı bu kısım da merdud hadisler cümlesinden sayılmıştır. 
(Hâtim el-Avni). 
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Muallel, hadis ilimlerinin en kapalı ve ince kısımlarından biridir. Bunu ise ancak Allah'u Teâla'nın kendisine keskin bir zekâ, geniş bir hâfıza, ravilerin mertebeleri hakkında tam bir bilgi verdiği, isnat ve metinler hakkında kuvvetli bir meleke bahşettiği kimseler anlayabilir. Bu sebeple hadisçiler arasında çok az kimse bu alanda kelam edebilmiştir. Tıpkı Ali İbnu'l-Medini, Ahmed b. Hanbel, el-Buhâri, Yakup b. Şeybe,?"9 Ebu Hâtim, Ebu Zur'a ve ed-Dârakutni gibi âlimler bunlardandır.” 


Nasıl ki bir sarraf, altın ve gümüşü sahtesinden ayırt ederken edindiği tecrübesine dayanır ve bunun için bir delil ortaya koyamazsa; muallil de bazen muallel hadisin illetini ortaya koyarken delili ortaya koyamayabilir.? 


29 Ebu Yusuf Yakup b. Şeybe b. es-Salt el-Basri, -müellifin de belirttiği gibi- 
hadis âlimlerinin en büyüklerindendir. Hicri 189. senesi doğmuş 262de vefat etmiştir. 

21 Bu alanda kelam eden ilk imamlar, Abdurrahman b. Mehdi ve Yahya b. Said 
el-Kattân'dır. Daha sonra bu iki imamdan bu ilmi Ahmed b. Hanbel, Ali İbnu'l-Medini ve Yahya b. Main telakki edip almıştır. Bu üç imam içerisinde ilel alanında Ali İbnu'l-Medini, cerh ve tadilde Yahya b. Main ve hadis fıkhında Ahmed b. Hanbel en marifetli kabul edilmiştir. Her ne kadar bu ilimlerin her birinde büyük imamlar olsalar da üçü arasındaki sıralama bu şekilde yapılmıştır. Daha sonra bu ilmi bunlardan pek çok âlim telakki etmiştir. Bunların başında el-Buhâri ve Müslim gelmektedir. el-Buhâri bu ilimdeki derinliği nedeniyle hocası Ali İbnu'l-Medini hakkında şu meşhur sözünü söyleyecektir: “Ali İbnu'-Medini hariç hiç kimsenin yanında kendimi küçük bulmadım.' 
Ali İbnu'l-Medini ve Ahmed b. Hanbel'in -ki bu kitabı oğlu Abdullah nakleder- "Kitabu'L-İlel” isimli eserleri bulunmaktadır. el-Buhâri bu konuyu 'et-Târihu'l-Kebir" isimli eserinde genişçe ele almıştır. et-Tirmizi ise "el-İlelu'l-Kebir" ismiyle bu alanda bir eser kaleme almış ve bunun genelini hocası el-Buhâri'ye sorduğu soruların cevabıyla tertip etmiştir. Hadisleri cem ettiği "e/-Câmi"nin sonunda “el-İlelu5-Sağir" ismiyle yine bu konuya değinmiş ve İbn Recep bunu şerh etmiştir. Bu alanda ansiklopedik düzeyde yazılan en kapsamlı ve en eşsiz eser ise ed-Dârakutni'ye aittir. İlel alanında hiçbir kitapta bulunmayan malumat bu eserde olup, on beş cilt halinde basılmıştır. (102. dipnotta kitap hakkında açıklama yapılmıştı). 
Aynı şekilde İbn Adiy "e/-Kâmil'de, el-Ukayli "ed-Duafâ"da ve İbn Hibbân "el-Mecrühin"de bu konuyu ele almışlardır. Bununla birlikte kadim hadis kitaplarının genelinde bu konuya hep değinilmiştir. (Hâtim el-Avni). 

22 Çünkü bu saha o kadar hassastır ki, bazen ifadeler bunu ortaya koyacak 


' 
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Müdrec: 


Yedinci kısım ise muhalefettir.?'? Eğer isnadın sevki esnasında (siyakında) bir değişiklik meydana gelirse, bu hadise müdrecu'l-isnât denir." 


Müdrecw'l-İsnadın muhtelif kısımları vardır: 


Birincisi: Bir hadisi çeşitli isnatlarla bir cemaat rivayet eder, bir ravi de bütün bu isnatları o isnatlardan biri üzerinde toplar ve vaki olan ihtilafı açıklamaz. 


İkincisi: Bir ravinin yanında hadis metninin bir kısmı bir isnatla bulunur ve bir başka isnatla da aynı hadis onun yanında bulunur. Başka bir ravi de bu hadisi tam olarak ilk isnatla ondan rivayet eder. 


Yine bu kısımdan bir diğeri ise şöyledir: Ravinin hadisin bir kısmını şeyhinden bizzat işitmesiyle birlikte hadisin tamamını şeyhinden bir başkası vasıtasıyla işitir. Sonra başka bir ravi, bu vasıtayı hazfederek hadisin tamamını ondan rivayet eder. 


Üçüncüsü: Bir ravinin elinde iki farklı isnatla iki farklı hadis metni bulunur, başka bir ravi de ondan bu iki hadisi isnatlardan biriyle veya iki hadisten birini kendine has isnatla rivayet eder, ama buna diğer metindeki şeyleri ilave eder. 


ibarelerden yana aciz kalır. Bu nedenle Abdurrahman b. Mehdi: “Hadisin marifeti ilhamdır" diyerek bu noktaya işaret etmiştir. 'Tabi bu durum her muallel hadisin beyanı ve illetinin ortaya konması hakkında değil, bazı çok kapalı haller içindir. Çünkü nice muallel hadisin illeti âlimlerce beyan edilerek ortaya konmuştur. (Hâtim el-Avni). 

23 Yani ravinin bir hadis hakkında kendinden daha kuvvetli bir raviye 
muhalefet etmesidir ki; bu, o ravinin vehmine delalet eder. Eğer bu ravinin bu tarz muhalefetleri çoğalırsa hadislerinin tamamı zayıf kabul edilir. 
(Nureddin Itır). 

24 Müdrec, kelime manası olarak araya sokulmuş ve derç edilmiş demektir. 
Istılahtaise,isnadın siyakındaki değişiklik nedeniyle hâsıl olan muhalefettir. 
Müdrec, isnatta ve metinde olmak üzere iki çeşittir. Hadiste olmayan şeyi ona derç etmek ravi tarafından kasıtsız, hatalı olarak yapılır. Eğer bu, daha önce zikri geçen Giyâs b. İbrahim kıssasındaki ilave gibi olursa; hadisin bu kısmına müdrec değil, mevzu denir. (Hâtim el-Avni). 
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Dördüncüsü: Ravinin isnadı sevk etmesi esnasında bir sebep dolasıyla bir söz söylemesi ve onu işiten kimselerin bu sözü o isnadın metninden sanıp bunu ondan rivayet etmeleridir.?" 


İşte bunlar müdrecu'l-isnadın kısımlarıdır. 


Müdrecu'l-Metin: Bu da hadis metninde olmayan sözlerin ona girmesidir. Bu da bazen metnin başında, bazen ortasında ve bazen sonunda olur. Sonda olan diğerlerine nispetle daha çok görülür. Çünkü bu, ya bir cümlenin diğer bir cümleye atfedilmesiyle veya mevküf denen sahabe veya sahabeden sonrakilere ait sözlerin, fasılsız bir şekilde merfü denen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine dâhil edilmesidir. İşte bu, müdrecu'I-metindir. 


İdrac (dâhil etme), ya derç olunan kısmı asıl metinden ayıran bir başka rivayetin gelmesiyle?“ ya bizzat derç eden ravinin beyanı veya bunu inceleyen imamların açıklamasıyla ya da derç olunan kısmın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmesinin imkânsız olmasıyla anlaşılabilir.2!? 


25 Tıpkı zahit Sâbit b. Musa'nın hadis diye Şureyk'ten rivayet ettiği şu söz 
gibi: "Kimin gece kıldığı namazı çok olursa, onun yüzü gündüz güzel olur." 
Oysa Şureyk bu sözü bir isnat sevk ettiği esnada, Sabit'e dönerek söylemiş ve Sâbit bu sözü hadis zannetmiştir. Bu hadis müdrec hadis kısmından olmasıyla birlikte ravinin kasıtsızca ortaya koyduğu mevzu hadislerdendir. 
(ez-Zeylai, Tahricu Ehâdisi'l-Keşşâf, 3/318). 

26 Tıpkı teşehhüd hadisini rivayet eden Abdullah b. Mesud'un hadisin 
sonunda ki şu ziyadesi gibi: “Eğer bunu okursan namazını tamamlamış olursun. İstersen sonra kalkarsın, istersen oturursun." (Ebu Davud) Hanefi mezhebi namazın tamamlanması meselesinde bu hadisi ve devamındaki ziyadeyi hadisten kabul ederek ihticacta bulunmuştur. Cumhuru ulema ise bu rivayetin diğer senetlerinde gelen şeklinde bu sözün İbn Mesud'a ait olduğunun açıkça belirtilmesi nedeniyle bu görüşü kabul etmemiştir. 
(Hâtim el-Avni). 

27 Tıpkı Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği şu hadiste olduğu gibi: “Salih köle için 
iki ecir vardır. Nefsimi elinde tutan zata yemin ederim ki eğer Allah yolunda cihad, hac ve anneme yapacağım iyilik olmasaydı; muhakkak ki köle olarak ölmeyi arzu ederdim." (el-Buhâri) Hadisin yemin cümlesinden itibaren olan kısmı metinden de anlaşılacağı üzere Ebu Hureyre'ye ait olup Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinden değildir. Ayrıca rivayetin diğer 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el-Hatip el-Bağdâdi müdrec konusu hakkında bir kitap tasnif etmiştir. 
Bu kitabı hulâsa ederek zikrettiklerinin iki misli veya daha fazla miktarda da ona ziyade ettim.?'8 


Hamd yalnızca Allah'a mahsustur. 


Maklüp: 


Yedinci kısımdan olarak zikredilen bu muhalefet; isimlerde takdim ve tehirle olursa, buna da maklüp denir.?? Tıpkı Murra b. Kab ve Kab b. 
Murra isimlerinde olduğu gibi. Zira bu isimlerden birinin ismi, diğerinin babasının ismidir. el-Hatib el-Bağdâdi'nin bu konuda "Râfiu'-İrtiyab" isminde bir kitabı vardır.?* 


Bazen bu takdim ve tehir, hadisin metninde de olabilir. Tıpkı Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiği ve Allah'ın arşının gölgesinde gölgelendirdiği yedi kişi hakkında zikredilen hadisin sonundaki şu ifade gibi: "Bunlardan biri de sadaka veren bir adamdır ki, o bunu gizli verir. Öyle ki sol elinin verdiğini sağ eli bilmez." İşte bu, ravilerden biri tarafından takdim ve tehir edilmiş bir hadistir. Bunun aslı Sahihaynde olduğu gibi: "Öyle ki sağ elinin verdiğini sol eli bilmez" şeklindedir.??" 


varyantında yemin cümlesi şu şekilde nakledilmiştir: “Ebu Hureyre'nin 

nefsini elinde tutan zata yemin ederim ki... " (Nureddin Itır ve Hâtim el- 

Avni). 

el-Hatip el-Bağdâdi'nin kaleme aldığı bu eserin ismi ”e/-Faslu li1-Vasli'l- 

Müdreci fi'n-Nakli" olup, müdrec hadisler alanında ilk telif edilen eserdir. 

Bu eserinde isnat ve metin müdreclerini ele almıştır. Kitap iki cilt olarak 

neşredilmiştir. İbn Hacer'in bu eser üzerine yazdığı kitabın ismi “Takribu'l- 

Menhec bi'Tertibi'-Müdrec'tir. Ancak bu eser günümüze ulaşmamıştır. 

Ama es-Suyüti bu esere muttali olup içerisindeki metin müdreclerini 

seçerek "el-Medrac ile'l-Müdrec" isimli bir kitap yazmıştır ki, bu eser şu an 

matbudur. (Hâtim el-Avni). 

29 Maklüp, hadisin metninde veya senedinde ravinin vehmi neticesinde vaki 
olan takdim veya tehirdir. 

29 Kitabın ismi “Râfiw'l-İrtiyab fil-Maklübi mine'l-Esmâi ve'l-Ensâb”" olup 
günümüze ulaşmamıştır. 

2 Hadisin maklüp olan hali Müslimde, salim olan şekli ise el-Buhâridedir. 
Müslimde sadece hadisin maklüp olan şekli rivayet edilmiştir. (Hâtim el-Avni ve M. Salih Ekinci). 
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İsnatlardaki Mezid: 


Muhalefet isnadın ortalarında bir ravi ziyadesiyle olur ve ziyadeyi yapmayan ravinin ziyadeyi yapandan daha yetkin (mutkin) olması halinde de böyle hadislere "muttasıl isnatlardaki mezid" denir. 


Bunun şartı, ziyadenin yapıldığı yerde işitmeye açıkça delâlet eden bir siganın kullanılmasıdır. Eğer bu vaki olmaz ve hadis mesela an'ane ile rivayet edilmişse, ziyadeyi ihtiva eden rivayet tercih edilir. 


Mudtarip: 


Eğer bu muhalefet ravinin tebdili sebebiyle olur ve iki rivayetten birini diğerine tercih etmek mümkün olmazsa, böyle hadislere "mudtarip" denir. 


Çelişki çoğu kez isnatta bulunur, bazen de metinde olur. Fakat muhaddisin isnattan ziyade yalnız metindeki ihtilafa nispetle hadisin mudtarip olduğuna hükmetmesi nadirdir. 


Bazen de bu, kişinin imtihan edilip hıfzının ölçülmesi için kasten yapılır. 


el-Buhâri,> el-Ukayli? ve diğer alimler için yapıldığı gibi. Bunun şartı 


2? el-Buhâri Bağdat'a geldiği zaman belde hafızları onu imtihan etmek istedirler. Sonra onun rivayet ettiği yüz hadisi alıp metin ve senetlerini tamamen değiştirerek karıştırdılar. Sonra bu yüz hadisten her on hadisi onar kişi arasında taksim etti ve bunları ona okudular. Mecliste her hadis okundukça el-Buhâri böyle bir hadisinin olmadığını söyledi. Öyle ki bu şekilde yüz hadisin tamamı okundu ve o böyle bir hadisinin olmadığını söyledi. 
Bu imtihandan haberi olmayan insanlar onun bu hali karşısında tereddütte düşüp: "el-Buhâri ne cahil adammış, daha hadislerinden haberi yok!" diyorlardı. Bu yüz hadisin her biri okunup onun “benim böyle bir hadisim yok" demesi sonrası o, ilk on hadisi okuyan kişiye dönüp "sen bu şekilde naklettin ama doğrusu şöyle" diyerek yanlış okuduğu senedi nakledip sonra doğrusunu zikrederek tek tek on hadisi nakletti. Bu şekilde her on kişiye sırayla dönerek önce yanlış senedi, ardından doğrusunu zikrederek yüz hadisi hafızasından aktardı. Âlimler onun bu hali karşısında hayrete düştüler. Orada bulunan âlimlerden biri şöyle diyecekti: “Biz onun doğruları bilmesiyle degil, yanlış senetleri bir dinlemede ezberlemesiyle hayrete düşmüştük.” Allah ona rahmet eylesin. Kıssa için bkz: el-Hatib el-Bağdâdi, Târihu Bağdat, 2/20. 

23 Muhammed b. Amr el-Ukayli;Haremeyn'in muhaddisi, büyük hâfız ve el- 
Buhâri'nin talebesidir. Hicretin 322. senesi vefat etmiştir. el-U kayli kendisine 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ise hadisin tebdil edilmiş olarak bırakılmaması ve maksat hâsıl olduktan sonra onun kaldırılmasıdır. Eğer bu bir maksat için değil de, mesela rivayete rağbet gayesiyle garip bir hadis ortaya koyma kastıyla yapılırsa, bu mevzu hadis kısmından olur. Eğer bu, bir hata sebebiyle olursa; hadis maklüp veya muallelden sayılır. 


Musahhaf ve Muharraf: 


Muhalefet, yazı şeklinin baki kalıp noktaya nispetle bir harfin veya bazı harflerin değişikliyle olursa, buna "musahhaf" denir. Eğer bu, yazının şeklindeki değişikliğe nispetle olursa, buna da "muharraf" denir.>* 


Bu konunun bilinmesi önemlidir. el-Askeri,> ed-Dârakutni ve diğer 


224 
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hadis okumak için gelen hadisçilere “kitabından oku bakalım"der ve onlar da ona hadisi okurdu. O, herhangi bir kitaba bakmadan onları dinlerdi. Bir gün ona gelen hadisçiler onun bu halinden şüphelenip “O, ya insanların en hâfızı ya da insanların en yalancısıdır"diyerek onu imtihan etmeye karar verdiler. 
Sonra onun rivayet ettiği hadislerden bir miktar alıp senedinde ve metninde değişiklikler yaparak bunları yazdılar. Bunları kendisine gelip okuduklarında okuyan her talebeyi yanına çağırıyor ve yanlış yazılan hadisi eliyle silip doğrusunu yazıyordu. Bu şekilde o bütün hadislerin senet ve metinlerini doğru bir şekilde yazdı. Talebeler onun yanından çıkınca "o, insanların en hafızıdır" dediler. Bkz: Siyeru Alâmi'n-Nubelâ (15/237), ez-Zehebi. 
Kadim âlimler her iki hal içinde musahhaf ve muharraf ismini ıtlak ediyordu. Birçok âlim bu ayrımı ilk yapanın İbn Hacer olduğunu söylemiştir. Müellifin de belirttiği gibi bu konu önemli meselelerden olup burada birçok hata vaki olmaktadır. Bu ise kadim hatlarda hareke ve noktalamaların kullanılmaması sebebiyledir. Mesela bazı hadisçilerin kitaplarında Şevval orucuyla ilgili rivayet edilen hadisin yazımında &. 
"altı" lafzı &5 "şey" olarak yazılmıştır. Müellif, noktalardaki değişikliğe girdiği için buna musahhaf demiştir. Yine şekilde vuku bulan değişikliğe Huşeym'e Heşim veya Husayn'a Hasin denmesi örnektir. Buna da o muharraf demiştir. Kadim âlimler ise iki durumu ayırmamış ve her ikisi için tashif veya tahrif kelimelerini ıtlak etmiştir. (Hâtim el-Avni) el-Hasen b. Abdullah el-Askeri; alleme, muhaddis ve Arap dili ve edebiyatı âlimidir. Birçok eseri vardır. Hicretin 292. senesi doğup 382'de vefat etmiştir. 
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alimler bu konu hakkında kitaplar tasnif etmiştir.?* 


Tashif ve tahrif çoğu kez metinlerde, bazen de isnatlardaki isimlerde vaki olur.2” 


Metin şeklinin kasten değiştirilmesi asla caiz değildir. Yine onu ihtisar etmek, lafzı müteradifi olan lafızla değişmek de caiz değildir. Ancak lafızların manalarını ve bu manaları bozacak halleri bilen bir âlim için bu caizdir. Bu ise iki meselede de sahih olan görüştür. 


Hadisin İhtisar Edilmesi: 


Hadisin ihtisar edilmesine gelince, âlimlerin çoğu bunun caiz olduğunu belirtmiştir. Ancak bunu yapan kişinin âlim olması şartıyla. Çünkü âlim, ancak hadisten kalmasını gerekli gördüğü kısımla ilgisi olmayan kısmı çıkarır ve bunun çıkarılmasıyla hadisin delâlet ettiği manada ihtilaf olmayacağı gibi, onun beyanında da bir bozulma olmaz. Öyle ki hadisten zikrolunan ve hazfolunan kısım, iki ayrı haber menzilesinde olur.23 


Ya da zikrettikleri hazfettiklerine delâlet eder. Cahil kimse ise bunun hilafına zikredeceği kısma taalluk eden bir ibareyi de hazfedebilir. Tıpkı hadisin istisna kısmını terk etmesi gibi. 


Hadisi Mana İle Rivayet Etmek: 


Hadisin mana ile rivayetine gelince, bu konudaki ihtilaf da meşhurdur. 
Hadisçilerin çoğu mana ile rivayetin de caiz olduğu görüşündedir. Bu konudaki en kuvvetli delilleri, İslam şeriatını acemlere kendi dilleriyle açıklama noktasında o dili bilen kişiye tanınan cevaz hususundaki 


26 el-Askeri "Tashifâtu'l-Muhaddisin” ismiyle bu konuda bir kitap yazmış 
olup üç cilt halinde neşredilmiştir. ed-Dârakutni'nin eseri ise bugüne ulaşmamıştır. (Hâtim el-Avni). 

2 Bu ifade, vakıaya terstir. Çünkü tashif ve tahriflerin çoğu isnatlardaki 
isimlerde olmaktadır. Buna en güzel şahit el-Askeri'nin üç ciltlik eserinde ele aldığı tashiflerin kahir ekseriyetinin isimler hakkında olmasıdır. (Hâtim el- Avni). 

28 Tıpkı "ameller ancak niyetlere göredir” hadisinin bu kısmını nakledip 
devamını zikretmemesi gibi. 
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icmadır. Bunun yabancı dile çevrilmesi caiz olunca, Arapça'da bu durum 
229 


evveliyatla geçerli olur. 
Mana ile rivayetin müfredatta (lafızlarda) caiz olup cümlelerde bunun caiz olmadığı söylenmiştir. Yine lafızları hatırlayan ve bunlar üzerinde tasarrufa ehil olan kimseler için de bunun câiz olduğu söylenmiştir. Yine hadisi hıfzeden ama sonra lafızlarını unutup sadece manası hatırında kalan kimseler için bunun caiz olduğu söylenmiştir. Ancak bu, bir maslahat sebebiyle ondan hüküm çıkarmak içindir; ama lafzı hatırlayan kimseler için bu caiz değildir. 


Tüm bu zikredilenler, mana ile rivayetin yapılıp yapılamayacağına taalluk eden görüşlerdir. Şüphe yok ki bu konuda en doğru olan tasarrufa gitmeden hadisin lafzi olarak rivayet edilmesidir.” Kâdı Iyâd şöyle demiştir: “Eskiden ve şu an olduğu gibi, iyi naklettiğini zannedip bunu iyi yapamayan birçok ravinin hadise musallat olmamaları için mana ile rivayet kapısını kapamak gerekir." 


Muvaffakiyet Allah'tandır. 


Garibu'l-Hadis:”! 


Lafzın az kullanılması nedeniyle mana kapalı kalırsa, garip kelimelerin şerhi hakkında yazılmış kitaplara ihtiyaç duyulur. Tıpkı Ebu Ubeyd el-Kasım b. Sellâm'ın? kitabı gibi. Ancak onun bu eseri tertipli olmayıp 


2? Yani Arapça kelimeyi Arapça müteradifi ile nakletmek veya açıklamak 


evveliyatla caizdir. 

29 Zikir ve dualarla ilgili gelen hadislerin mana ile rivayet edilmesi doğru 
değildir. Tıpkı teşehhüt ve salli-barik dualarında olduğu gibi. Aynı şekilde ezan ve kamet de böyledir. (Hâtim el-Avni). 

>! Bu başlıkla kastedilen daha önce zikri geçen fert hadis olmayıp, hadiste varit olan garip lafızlardır. 

22 Ebu Ubeydel-Kasım b. Sellâm el-Bağdâdi, devrinin büyük muhaddis ve 
fakihidir. Arap dilinde zirveydi. “Garibul- Hadis" ismiyle telif ettiği bu eseri kırk yılda tamamlamış ve kitabında eseri için: “Bu, ömrümün hülasasıdır" demiştir. Bu eser, bu bapta yazılan tüm kitapların esası ve ana kaynağıdır. 
Hicri 157de doğup 224'te vefat etmiştir. 
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Şeyh Muvaffakuddin İbn Kudâme?” tarafından harf sırasına göre tertip edilmiştir. 

Ebu Ubeyd el-Herevi'nin?* bu konuda yazdığı eseri ise ondan daha kapsamlıdır. Hâfız Ebu Musâ el-Medini? bu kitaba itina göstermiş ve onu tashih ederek ilavelerle genişletmiştir. ez-Zamahşeri'nin?* de bu konuda güzel tertip edilmiş “el-Fâik" isminde bir kitabı vardır. 

Daha sonra İbnu'l-Esir?7 yukarıda zikrolunan kitapların hepsini "en-Nihâye" adlı kitabında cem etmiştir. Önemsiz bazı eksikliklere rağmen eseri, kullanış yönünden bu sahadaki kitapların en kolayıdır. 

Bazen de hadisteki lafız çok kullanılmasıyla birlikte manasında ihtiva ettiği incelik sebebiyle açıklamaya ihtiyaç duyar. Bu durumda manaların beyanı ve bu konudaki müşküllerin çözümü için tasnif edilmiş kitaplara ihtiyaç duyulur. et-Tahâvi,?8 el-Hattâbi,? İbn Abdilber?* ve diğer alimler bu konuda pek çok eser yazmıştır. 


23 Abdullah b. Ahmed b. Kudâme el-Makdisi, devrinin en büyük Hanbeli 
fakihi idi. Birçok eser kaleme almıştır. Hicretin 541. senesi doğup 620'de vefat etmiştir. 

24 Ebu Ubeyd Ahmed b. Muhammed el-Herevi, devrinin büyük gramer 
âlimlerinden olup hicri 401'de vefat etmiştir. 

35 Ebu Musâ Muhammed b. Ebi Bekir el-Esfehâni (el-İsfehâni), hadislerin 
isnat ve hıfzında vaktinin şeyhi idi. Çok tevazu sahibi idi. Birçok eser kaleme almıştır. Hicretin 501. senesi doğup 581'de vefat etmiştir. 

26 Mahmud b. Ömer ez-Zemahşeri; allame, müfessir, mutezili. Birçok eser 
kaleme almıştır. Hicretin 467. senesi doğup 538'de vefat etmiştir. 

>7 Ebu's-Saâdet Mübârek b. Muhammed el-Cezeri, İbnu'l-Esir ismiyle 
meşhur olup devrinin büyük muhaddis ve gramercisidir. Hicretin 606 
senesinde vefat etmiştir. 

28 İmam et-Tahâvi'nin bu konuda "Şerhu Meâniil-Âsâr" ve "Şerhu Müşkili'l- 
Âsâr" isimli iki eseri bulunmaktadır. 

9 İmam el-Hattâbi'nin bu konuda iki mühim eseri bulunmaktadır. el- 
Buhâri'nin Sahihinin şerhi olan “AJâmu'l-Hadis" ve Ebu Davud'un Süneninin şerhi olan “Medâlimu5-Sünen "dir. 

29 EbuÖmer Yusuf b. Abdullahel-Kurtubi, İbn Abdilber ismiyle meşhurdur. 
Hafız, muhaddis, imam ve devrinin en büyük Maliki mezhebi fakihidir. 
Birçok eser kaleme almıştır. İmam Mâlik'in el- Muvatta isimli eseri üzerine kaleme aldığı "et-Temhid”"ve "el-İstizhâr"ı bu konuda yazılmış olup, ikisi de alanındaki en azim ansiklopedik eserlerdir. et-Temhid diğerine göre daha hacimli ve kapsamlıdır. Merhum hicretin 463 senesinde vefat etmiştir. 
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Cehâlet: 


Raviye ta'n sebeplerinin sekizincisi cehalettir. Bu, iki sebebe binaen olur: 


Birincisi: Ravinin isim, künye, lakap, sıfat, nesep ve meslek gibi birçok vasfı olmasıyla birlikte bunlardan yalnız birisiyle şöhret kazanır ve herhangi bir maksatla meşhur olan isminden başka bir isimle zikredilir. 
Böylelikle onun başka biri olduğu zannedilip hali hakkında cehalet hâsıl olur.?*? 


Bu konu hakkında el-Hatib el-Bağdâdi güzel bir kitap yazmış olup ismi "el-Muvaddihu li'Evhâmi'l-Cem'i ve't-Tefrik'tir. Bu konuda ondan önce Abdulgani b. Said el-Ezdi el-Mısri?9 ve ondan sonra da es-Süri?“ kitap yazıp el-Hatib'in önüne geçmiştir. 


Bu meseleye misal olarak Muhammed b. es-Sâib b. Bişr el-Kelbi?* 
gösterilebilir. Bazıları dedesine nispet ederek ona Muhammed b. Bişr demiş, bazıları onu Hammâd b. es-Sâib diye isimlendirmiştir. Bazıları künyesinin Ebu'n-Nadr, bazıları Ebu Said ve bazıları da Ebu Hişâm olduğunu söylemiştir. O, bir kişi olduğu halde bu isimlerin bir topluluk olduğu zannedilmiştir. Bu işin hakikatini bilmeyen kimse ise bundan hiç bir şey anlamayacaktır.2*6 


1 Müellif burada daha önce işaret ettiği ravinin tanınmama durumunu 
açıklamaktadır. Şöyle demişti: "Diğer ta'n sebebi ise ravinin muayyen olarak cerh ve tadil edilmemesi nedeniyle bilinmemesi, yani meçhul olmasıdır." 

22 Budurum, genellikle tedlis yapılan hadislerde görülür. 

3 Abdulgani b. Said b. Ali el-Ezdi el-Mısri, devrinde Mısır'daki en büyük 
hafız ve muhakkik âlimlerdendir. Eserinin ismi "İydâhu'l-İşkal'dir. Hicri 332'de doğup 409'da vefat etmiştir. 

4 Muhammed b. Ali es-Süri, Abdulgani b. Saidin öğrencisidir. Kendisi 
muhaddis ve hafız olup hicretin 441. senesi vefat etmiştir. İşaret edilen kitabı şuan mevcut değildir. Kendisinin el-Hatib'in hocası olduğu söylenmiş, bazı ilim ehli ise hocası olmayıp aynı dönemde yaşadıklarını belirtmiştir. 

5 Ebu'n-Nadr Muhammed b. es-Sâib b. Bişr el-Kelbi el-Küfi, tefsir ve 
tarih alanında âlim olup yalanla itham edilmiştir. Hicretin 146. yılı vefat etmiştir. 

26 Söylendiğine göre onun hakkında bu konuda yaklaşık otuz isim, künye 
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İkincisi: Ravinin az hadis rivayet etmesi sebebiyle kendisinden az hadis alınmasıdır. Bu konuda da "el-Vuhdân"?9 denilen kitaplar tasnif edilmiştir. el-Vuhdân, isimleri zikredilse bile kendilerinden yalnız bir kişinin rivayet ettiği kimselere denir. Müslim,” el-Hasan b. Sufyân?* ve diğerleri bu kimseleri kitaplarında cem etmiştir. 


Cehaletin bir başka sebebi, ravinin kendisinden rivayet ettiği diğer ravinin ismini ihtisar olsun diye zikretmemesi ve "falan", "şeyh", "bir adam', "bazıları" veya "falanın oğlu bana haber verdi" şeklinde ibareler kullanmasıdır.” 


Müphem olan ismin bilinmesi, onun başka bir isnattan isimlendirilmiş olarak gelmesiyle mümkün olur. Bu konuda da "el-Mubhâmât" denilen kitaplar tasnif edilmiştir.” 


Müphem olan kimsenin hadisi, ismi zikredilmedikçe kabul olunmaz. 
Çünkü haberin kabul şartı, ravilerinin adaletidir. Öyleyse ismi müphem olan ravinin kim olduğu bilinmezse adaleti nasıl bilinecektir? 


Aynı şekilde ravinin kendinden rivayet ettiği ravinin ismini müphem bırakıp "sika/güvenilir bir kimse bana haber verdi" diyerek tadil lafzıyla naklettiği haberi de kabul edilmez. Çünkü bu ravi onun yanında sika iken başkalarının nezdinde cerh edilmiş olabilir. Bu ise en sahih olan görüştür. 


vs. zikredilmiştir. Yine Muhammed b. Said b. Kays ed-Dimaşki hakkında da kendisi yalancı ve zındık bir kimse olduğu için hakkında yüze yakın isim ve künye zikredilmiştir. Bütün bunlar tedlis yapan ravilerce böylesi kimselerin hallerini gizlemek için yapılmıştır. (Hâtim el-Avni). 

27 Kelime olarak vuhdân vahidin/tekin cemisidir. 

8 Müslim b. Haccac en-Neysâbüri (en-Nisâbüri), devrinin en büyük hafız 
ve muhaddislerinden olup Sahihi, İslam âleminde el-Buhâri'den sonra en sahih hadis kitabı kabul edilmiştir. el-Buhâri'nin talebelerindendir. 
Hicretin 261. yılı vefat etmiştir. İşaret edilen kitabının ismi ”el-Mufredât ve'l-Vuhdân" olup matbudur. 

29 el-Hasan b. Sufyân eş-Şeybâni, vaktinin en büyük hafızlarından olup 
Horasan'ın muhaddisidir. Hicretin 261. yılı vefat etmiştir. 

>9 Aynışekilde müphemlik hadis metinlerinde de olabilmektedir. Tıpkı “falan kimse Rasülullah sallallahu ale yhi ve sellem'e dedi ki" şeklinde geldiği gibi. 

>! Bu bapta yazılan en güzel eser Ebu Zur'a el-Irâki'nin "el-Mustefâd min Mubhemâti'l- Metni ve'l-İsnâd" isimli eseridir. (Nureddin Itır). 


80 


Hadis Usülü 


Bu noktayı nazarla mürsel hadis de adil bir kimse tarafından bunu kesin olarak belirterek irsal etse de, aynen bu ihtimal dolayısıyla kabul edilmez. Bazıları zahire bakarak bunun kabul edileceğini, çünkü cerhin aslın hilafı üzere olduğunu söylemiştir. Bazıları da, bunu söyleyen kimse âlim bir kimse ise, onun yolunda olanlar için bunun yeterli olacağını söylemişlerdir. 


Bu mesele ise hadis ilminin konularından değildir. Allahu Teâla muvaffak kılandır. 


Meçhulu'l-Ayn: 


Ravinin ismi zikredilmesiyle birlikte ondan yalnız bir ravinin rivayet ettiği kimseye "meçhulu'l ayn" denir. Bu da sahih olan görüşe göre, rivayetinde ondan tek kalmayan başka bir ravinin onun güvenilirliğini belirtmedikçe (tevsik etmedikçe) müphem gibidir. Aynı şekilde ondan rivayetinde tek kalan kimse,tevsik noktasında ehilse, bu yine kabul edilir. 


Meçhulu”l-Hâl: 


Eğer o kimseden iki ve daha fazla kimse rivayet eder; fakat tevsik edilmezse, bu kimseye "meçhulu'l hâl" denir. Yine buna “mestur" denmiştir.”* 


Bir grup hiçbir kayıt ileri sürmeksizin bunun rivayetini kabul etmiş, cumhur ise bunu reddetmiştir. Hakikat o ki, mestur ve benzeri durumlarda?” (adalet ve adaletsizlik) ihtimalinin bulunması dolayısıyla red ve kabul sözünü ıtlak etmeden önce, ravinin hali açıkça bilininceye kadar tevakkuf edileceği söylenir. Tıpkı İmamu'l-Harameyn'in kesin olarak bu 


5 Yani o âlimi taklit edenler için. Tıpkı İmam eş-Şâfif'nin “bize güvenilir 
kimseler nakletti ki" ve "bize itham olmamış raviler tahdis etti ki" şeklinde birçok hadisi rivayet etmesi ve tabilerinin bunu alması gibi. 

53 Meçhulu'l-ayn, hakkında herhangi bir cerh ve tadil bulunmayan ve ismi 
zikredilmesiyle birlikte ondan sadece bir ravinin hadis rivayet ettiği kimsedir. 

> Yani bu, iki ve daha fazla adil kimse ondan rivayet ettiği halde hakkında cerh ve tadilin bilinmediği kimsedir. 

5 Yani mürsel, müphem ve mechulu”l-aynda olduğu gibi. (Hâtim el-Avni). 
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görüşü belirtmesi ve İbnu's-Salâh'ın cerh sebepleri açıklanmaksızın cerh edilen kimseler için söylediği sözünde olduğu gibi. 


Bidat ve Bidatçının Rivayeti:”“ 


Ravi hakkında tan sebeplerinden dokuzuncusu bidattir. Bu da, ya ravinin küfrü gerektiren bir şeye inanması dolayısıyla onu küfre sokan ya da onu fıska dâhil eden bir şeyle olur.” Küfrü gerektiren bidatin sahibini, cumhuru ulema kabul etmemiştir. 


Bazıları bunun mutlak surette kabul edileceğini söylemiş, bazıları da görüşü için yalan söylemeyi helal saymadığı takdirde bunun kabul edilebileceğini söylemiştir. Bu meselede doğru olan, bir bidatle tekfir olunan herkesin reddedilmemesi gerektiğidir. Çünkü her taife, muhalifinin bidatçı olduğu iddiasında bulunur ve bunda ileri gidip onu tekfir edebilir. Eğer bu görüş alelıtlak kabul edilecek olsaydı, şüphesiz her taifenin tekfir edilmesi gerekecekti. 


Burada doğru olansa, şeriattan mütevatir olup dinden zaruri olarak bilinen bir şeyi inkâr eden veya bunun aksine itikat eden kimsenin rivayetinin reddedilmesidir.?* Ama bir kimse bu vasıfta olmaz ve buna vera ve takvasıyla birlikte rivayetindeki zaptı da eklenirse, rivayetinin kabulüne bir mani yok demektir. 


Bunlardan ikincisi ise, bidati tekfiri gerektirmeyen kimsedir. Bunun da kabul ve reddi hususunda ihtilaf edilmiştir. Bazıları bunun mutlak surette reddedileceğini söylemiştir ki, bu uzak bir görüştür. Bunda ise çok defa ileri sürülen illet, ondan yapılan rivayetle bidatine revaç kazandırmanın ve ismini yüceltmenin olmasıdır. Buna göre bidatçı 


> Bidat, dinde herhangi bir delili olmadan uydurulan şeydir. 

7 Tıpkı vahdeti vücut inancına veya Hz. Ali'nin ilahlığına itikat etmesi gibi. 

28 Tekfir ve tefsik (fasık olduğunu belirtme) meselesi şeriatın en hassas 
meselelerinden olup üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. 
Bilinmelidir ki kişiyi küfre veya fıska sokan bidatlar çok çeşitli olup, bunlar sebebiyle bir Müslümanı tekfir veya tefsik edebilmek için hüccet ikamesi gerekir. Küfür veya fısk olan bidatı sebebiyle kişiye âlimler tarafından hüccet ikamesi yapıldıktan sonra bunda ısrar etmesi halinde, onun hakkında kâfir veya fasık hükmü verilebilir. Ayrıca bu küfür veya fısk durumu üzerinde müellifin de işaret ettiği gibi âlimlerin ittifakı olmalıdır. 
Bu meselenin tafsilatı için "Tekfir Meselesi Üzerine Mülahazalar" isimli kitabımıza bakılabilir. 
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olmayan bir kimse bu bidatçıya herhangi bir rivayette iştirak ederse, bundan rivayet etmemek gerekir.?* 


Bazıları yukarıda geçtiği gibi yalan söylemenin helal olduğuna inanmadığı takdirde rivayetinin mutlak surette kabul edileceğini söylemiştir. Bazıları da kabulü için bir bidate davet eden kimselerden olmamasını şart koşmuştur. Çünkü bidatini güzel göstermek, onu rivayetleri tahrife ve bunları mezhebinin gerektirdiği şekle uydurmaya sevk edebilir. Doğru olan görüş de budur. 


İbn Hibbân garip bir şekilde ve tafsilâta gitmeden bidatine davet etmeyen kimselerin rivayetinin kabul edileceği üzerinde ittifak olduğunu iddia etmiştir.! Doğrudur, çoğunluk bunun kabul edilmesi hakkındaki görüşü tercih etmiştir; ama ravi bidatini takviye edecek bir şey rivayet ederse, doğru olan görüşe göre bu reddedilir.?*? 


Ebu Davüd ve en-Nesâi'nin şeyhlerinden olan Ebu İshâk İbrâhim b. 
Yaküb el-Cüzecâni?* "Ma'rifetu'r-Ricâl” adlı kitabında bunu açıkça belirtmiş ve ravilerin vasıfları hakkında şöyle demiştir: “Bunlar arasında sünnetten sapmış olmakla beraber doğru sözlü kimseler de vardır. Bunların münker olmayıp bidatini takviye etmeyen hadislerini almaktan başka yol yoktur.'?264 


29 Yani bidatçıyla bidatçı olmayan ravi herhangi bir şeyi müştereken rivayet 
etse bidatçının rivayetini değil, diğerinin rivayetini nakletmek gerekir. 

260 eş-Şâfii ve el-Buhâri gibi birçok hadis ve fıkıh alimi bazı Haricilerde 

olduğu gibi bidatine davet eden bile olsa; yalan söylememe, zapt vb. belirli 

vasıflara sahip oldukları için bunların rivayetlerini kabul etmiştir. el- 

Buhâri'nin rivayet ettiği bu Haricilerin başında İmrân b. Hıttân gelmektedir 

ki, bu kimse bidatine davet eden aşırı Haricilerden biridir. Öyle ki Ali 

radıyallahu anh'ı şehid eden İbn Mülcem'i bu amelinden dolayı sena edip 

ona meşhur şiirini yazmıştı. Aynı şekilde el-Buhâri ve Müslim bidatine 

davet eden Kaderi ve Mürci ravilerden de, şartlarına uyduğu için rivayette 

bulunmuştur. (Nureddin Itır ve Hâtim el-Avni). 

Bkz: İbn Hibbân, es-Sikât, 6/140. 

2 Müellif İbn Hibban'ın naklettiği görüşten ziyade, bu meseledeki ittifak 
haberini garip karşılamıştır. 

26 İbrâhim b. Ya'küb el-Cüzecâni, hadis hafızlarından olup birçok eserin 
sahibidir. Hicretin 259. senesi vefat etmiştir. 

24 Ahvâlu'r-Ricâl 32, el-Cüzecâni. Kitap bu isimle matbudur. 


26 


— 
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Onun bu sözü de doğrudur; çünkü bidatine davet edenin hadisinin reddini gerektiren illet, hadisi rivayet eden bidatçı davetçi olmasa da, o hadisin zahiri bidatçının mezhebine uygun olması halinde bu rivayet edilende de var demektir. Allah en iyi bilendir. 


Su-i Hıfz: 


Tan sebeplerinin onuncusu su-i hıfzdır (kötü hafızadır). Su-i hıfzdan kasıt, ravinin isabetli tarafının hatalı tarafından tercih edilememesidir ki, bu iki kısımdan ibarettir: 


1- Eğer su-i hıfz; ravinin bütün hallerinde devamlı görülürse, bazı hadisçilere göre bu ravinin rivayetine şaz denir. 


2-Su-i hıfz raviye, yaşlılığı veya gözlerinin görmemesi veya kendilerine güvenip müracaat ettiği kitaplarının yanması veya bunların kaybolması nedeniyle arız olur. Böylelikle bu durum onun hafızasını kötü kılar ki, bu haldeki raviye "muhtalit" denir.” 


Muhtalitin hükmü: Eğer bu ihtilât halinden önce rivayet ettiği hadisler bilinir ve diğerlerinden ayırt edilirse bunlar kabul olunur.“ Eğer bu, diğerlerinden ayırt edilemezse bunlarda tevakkuf edilir. Aynı şekilde ravinin muhtalit olup olmadığı bilinmezse bunlar üzerinde de tevakkuf edilir. Bu ise ancak ondan hadis alanlar cihetiyle anlaşılabilir.?? 


Zayıf Hadisin Hasen li'Gayrihi Olması: 


Hafızası kötü olan bir raviye kendinden aşağı olmayıp kendisi gibi ya da kendinden üstün muteber bir ravinin rivayeti eşlik ederse, -tıpkı hadisleri ayırt edilemeyen muhtalit, mestür, mürsel olan isnad ve hazf olan ravisi bilinmeyen mudelles gibi- bu hadis hasen li'gayrihi olur. 


5 Muhtalit, kelime manası olarak karışık demektir ve burada arız olan 
sebepler neticesinde hâsıl olan zihinsel karışıklığı ifade etmektedir. 

26 Tıpkı İmam Ahmed'in "el-Musannaf" sahibi Abdurrezzak es-Sanâni 
hakkında âmâ olduktan sonra söylediği şu söz gibi: "Kim ondan âmâ olduktan sonra bir şey işitmişse, bu hiçbir şe y değildir. Kitaplarında olanlar ise sahihtir." (Nureddin Itır). 

7 Bu konuda Hâfız el-Alâi “el-Muhtalitin" isminde bir kitap yazmıştır. Yine 
İbnu'l-Keyyâl'in ”el-Kevâkibu'n-Neyyirât" isimli eseri bu baptaki en mühim eserlerdendir. (Hâtim el-Avni). 
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Bu ise hadise eşlik eden ve edilenlerin mecmuu itibariyledir. Çünkü bunlardan her birine ait rivayetin eşit olarak, hem doğru yanlış hem de olma ihtimali vardır. Eğer bunlardan birine uygun olarak gelen muteber bir rivayet olursa, mezkür bu iki ihtimalden birinin kuvvet kazanıp tercih edilmesini sağlar. Bu ise hadisin mahfuz olduğuna delâlet eder. 


Ravisi hâfıza yönünden kötü olduğu için tevakkuf olunan hadis, bu dereceden kabul derecesine yükselmiş olur. Hadis kabul derecesine yükselmekle birlikte hasen li'zatihi derecesinden aşağıdır. Bu sebeple bazı âlimler ona hasen isminin ıtlak edilmesinden bile çekinmiştir. 


Böylelikle kabul ve ret yönünden metne taalluk eden bu konu sona ermiştir. 
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İsnat, metne götüren yoldur; metin ise isnadın nihayet bulduğu kelamdır. 


Merfü: 


İsnadın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de nihayet bulduğu ve onun sözlerine ya açıkça delalet eden veya onun söz, fiil ve takririni hükmen ifade eden isnada "merfü" denir. 


Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine açıkça delalet eden hadislere misal, sahabenin "Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim.." veya "Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem bize tahdis etti ki.." 
veya onun ya da başkasının “Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu." veya "Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle dediği nakledilmiştir." gibi sözler söylemesidir. 


Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in fillerinden sarih olan merfü hadise misal ise sahabenin "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle yaparken gördüm.." veya sahabenin ya da başkasının “Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem vaktiyle şöyle yapıyordu..." demeleridir. 


Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in takririne açıkça delalet eden merfü hadise misal sahabenin "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda şöyle yaptım" veya sahabenin ya da bir başkasının "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda falan şöyle yaptı" deyip onun bu fiilleri inkâr ettiğini nakletmemesidir. 


Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine hükmen delalet eden merfü hadislere misal, sahabenin İsrailiyat'tan?* almayıp içtihat eseri olmayan 


2 İsrailiyat, Ehl-i Kitabın Tevrat ve İncil gibi kitaplarından nakledilen 
haberlerdir. Bu haberler tarih, tefsir vb. kitaplarda şahit gösterme ve hadisi takviye cihetiyle çokça nakledilmiştir. Âlimler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in "Beni İsrâil'den nakilde bulunabilirsiniz, bunda bir beis yoktur" ve "Ehlikitaptan nakilde bulunursanız, bunu ne tasdik ve ne de tekzip edin" sözleri nedeniyle İsraili haberleri üç kısma ayırmıştır: 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ve bir lügatin beyanına veya garip bir kelimenin açıklamasına taalluk etmeyen, tıpkı geçmişten yaratılışın başlangıcı ve Peygamberlerle ilgili haberler veya geleceğe dair vuku bulacak fitneler, melâhim (büyük harpler), kıyamet gününün ahvali ve bir fiilin yapılmasıyla hâsıl olacak özel bir sevap veya cezanın durumu gibi sahabe haberleridir. 


Bu gibi haberler de merfü hadis hükmündedir. Çünkü sahabenin bunları haber vermesi bunu ona haber veren bir başkasının bulunmasını iktiza eder ki, içtihat eseri olmayan haberlerde sahabeye bunları haber veren Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den başkası olamaz. Ya da bunları eski kitaplardaki (İsrailiyat'tan) haberleri nakleden kimselerden almışlardır ki, bu sebeple bunlardan sakınılmıştır. 


Hal böyle olunca bu gibi haberler sahabenin "Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki.." diyerek rivayet ettiği haberler hükmünde olmuştur. Sahabe bunları, ister doğrudan işitmiş olsun ister bir vasıta ile ondan almış olsun, hepsi de merfüdur. 


Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in fiillerine hükmen delalet eden merfü hadislere misal, sahabenin içtihat eseri olmayan bir işi işlemesidir. 
Böylece bu fiilin onun yanında, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelerek sabit olduğu hükmüne varılır. eş-Şâfiinin güneş tutulması/ kusüf namazında Ali'nin her rekâtta ikiden fazla rükü ile kıldığı namaz hakkında söylediği sözü gibi.” 


Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in takririne hükmen delalet eden merfü hadislere misal, sahabenin onun zamanında yaptıkları işleri haber vermesidir. Bunlar da merfü hadis hükmündedir. Çünkü sahabenin dinleriyle ilgili birçok meselede Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e soru 


I- Dinimize muvaffak düşen haberler ki, bunları tasdik ederiz. Tıpkı Musa ve İsa aleyhimesselam'ın Allah'ın peygamberleri olması gibi. 
2- Dinimizin reddettiği haberler ki, bunları tekzip ederiz. Tıpkı İsa'nın haşa Allah'ın oğlu olması haberi gibi. 
3- Dinimizde hakkında herhangi bir haberin sabit olmadığı haberlerdir ki, bunları ne tasdik ve ne de tekzip ederiz. Tıpkı Ashab-ı Kehf'in isimleri, köpeklerinin rengi ve Musa aleyhisselam'ın asasının hangi ağaçtan olduğu gibi faydası olmayan haberlerdir. (Tefsiru İbn Kesir 1/37). 

29 Beyhaki, Sünenul Kubrâ, 3/330. 
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sormalarını gerektiren sebeplerin çokluğu nedeniyle, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in onların bu fiillerine muttali olduğu açıktır. Aynı şekilde bu devir, vahyin nüzul olduğu bir zamandır. Bu nedenle sahabe o vakit her ne yapmış ve bunda daimi olmuşsa, o yapılan şey yapılması yasaklanmayan şeylerden olmuştur. 


Câbir ve Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhumâ azlin?”9 caiz olduğuna, bunu yaptıkları halde Kur'ân'ın nüzul ettiğini delil edinmiştir.2' Eğer bu, yasaklanan fiillerden olsaydı, muhakkak ki Kur'an onu yasaklardı. 


Hükmen merfü haberlere, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme nispeti nedeniyle sarih/açık sigaların kullanılacağı yerde kinaye sigasıyla rivayet olunan haberler de dâhildir. Tıpkı tabiinin sahabeden rivayet ederken yerfau'l hadis (hadisi ref eder), yervihi (rivayet eder), yenmihi (nispet eder), rivayeten (rivayet ederek), yebluğu bihi (ona ulaştırır), veya ravâhu (onu rivayet etti) sözlerinde olduğu gibidir.?? 


Bazen de sözün asıl sahibini hazfederek rivayette kısaltma yaparlar ve bununla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i kastederler. Tıpkı İbn Sirin'in Ebu Hureyre'den rivayet ederken "an Ebi Hurayrate kâl: kâle: Tukâtilüne kavmen" demesi gibidir.” el-Hatib el-Bağdâdi'ye göre bu Basralılara has bir ıstılahtır. 


Yine sahabenin “mine sunneti kezâ" (şu sünnettendir) sözü de bu muhtemel sigalardandır. Âlimlerin çoğu, bunun merfü hükmünde olduğunu belirtir. İbn Abdilber, bu görüş üzerinde ittifak olduğunu nakletmiş ve “Sahabeden başkası da bu ibareyi kullansa sahibine izafe etmedikçe yine merfü hükmündedir. Tıpkı "sunnetu'l Ömereyn" (İki Ömer'in sünneti)”* ibaresinde olduğu gibi" demiştir. 


29 Azil, ilişki esnasında erkeğin kadının fercinin dışına boşalmasıdır. Bkz: 
Fethu'l-Bâri 9/305. 

71 Câbir radıyallahu anh şöyle der: "Vaktiyle biz azil yapardık ve o vakitler 
Kuran nüzul ederdi." el-Buhâri 5208 ve Müslim 1440. 

72 Yanitabiin, sahabeyi zikredip bu sözlerden birini zikrederse bu hadis Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen merfu hadis hükmündedir. 

23 el-Buhâri 3591. Hadisin aslı şöyledir: “Kıyamete yakın pabuçları kıldan bir 
kavimle savaşacaksınız." 

74 Yani Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhumâ. 
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Onun ittifak iddiası, ihtilaflı bir konudur.” eş-Şâfiiden bu konu ile ilgili iki görüş nakledilmiştir. Şâfii mezhebinden Ebu Bekir es-Sayrafi,?77 
Hanefilerden Ebu Bekir er-Râzi?” ve Zahirilerden İbn Hazm?” bunun merfü olmadığı görüşündedir. Bunlar sünnetin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile diğerleri için kullanılıyor olmasını delil göstermiştir." 


Bunlara cevap olarak; sünnet, bahis konusu olduğu zaman, bununla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden başkasının kastedilmiş olmasının uzak bir ihtimal olduğu söylenmiştir. Nitekim el-Buhâri Sahihinde İbn Şihâb'ın hadisinde Salim b. Abdullah b. Ömer'in babasından naklettiği el- Haccâc'la ilgili kıssada şunu nakletmiştir: İbn Ömer, el-Haccac'a: "Eğer sünnete göre amel etmek istiyorsan, namazı (öğle ve ikindi namazlarını cemederek) erken kıl" 2! demiştir. 


> 


İbn Şihab Salime: "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmış mıydı?" 
deyince, Salim: “Bununla sadece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini kast etmediler mi?!” cevabını vermiştir. Medine ehlinin yedi fakihinden (fukahâ-i sebadan)2 biri ve tabiinin hafızlarından olan 


75 Müellif cumhuru ulema gibi bunun merfü hükmünde olduğunu kabul etse 
de, ittifak iddiasının doğru olmadığı kanaatindedir. (Hâtim el- Avni). 

2/6 Şâfii mezhebinin usulcülerinin geneli, eş-Şâfii'nin bunun merfü hükmünde olduğunu kabul ettiğini nakleder. Ebu't-Tayyib et-Taberi, en-Nevevi, ez-Zerkeşi ve er-Râfii bunlardan bazılarıdır. (Hâtim el-Avni). 

77 Muhammed b. Abdullah es-Sayrafi, Şâfii mezhebinin büyük fakihi ve 
usulcüsüdür. Birçok eser kaleme almıştır. Hicretin 330. yılı vefat etmiştir. 

28 Bu, Fahreddin er-Razi olmayıp "Ahkâmu'l Kuran" sahibi el-Cessâs'tır. 

Tercüme-i hali daha önce geçti. 

Ali b. Ahmed b. Said, İbn Hazm ismiyle meşhur olup Zahiri mezhebinin 

en büyük imamlarındandır. Pek çok eseri vardır. Hicretin 384. senesi 

doğmuş ve 456' da vefat etmiştir. 

29 Tıpkı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünde varit olduğu gibi: 
“Benim ve raşid halifelerin sünnetine uyun.." 

31 el-Buhâri (1662) hadisi "Arafat'ta İki Namazı Cem Etme Bâbı'nda rivayet 
etmiştir. 

22 Fukahâ-i Seb'a: Hârice b. Zeyd, el-Kâsım b. Abdurrahman b. Ebi Bekir, 
Urve b. ez-Zubeyr b. el-Avvâm, Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe b. Mesud, Said b. el-Museyyib ve Süleyman b. Yesâr. Bu altısı hakkında ittifak edilmiş olup müellif yedincisinin Sâlim olduğunu belirtmiştir. Yine bunun Ebu 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Salim, sahabenin sünnet lafzını kullandıkları zaman, bununla sadece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini kastettiklerini nakletmiştir. 


Bazılarının "bu merfü ise o halde neden bunun için 'Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki demiyorlar?" sözüne gelince, bunun cevabı şudur: Onlar bu şekilde kesin bir ifade kullanmayı günahtan sakınmak ve ihtiyatlı olmak amacıyla terk etmiştir. Nitekim Ebu Kılâbe'nin?* 
Enes b. Mâlik'ten rivayet ettiği şu hadis bu cümledendir: “Kişinin ikinci hanımı olarak bir kızla evlendikten sonra yanında yedi gün kalması ve ardından günleri taksim etmesi sünnettendir." Bunu el-Buhâri ve Müslim Sahihlerinde rivayet etmiştir.” 


Ebu Kılâbe şöyle demiştir: “Dileseydim Enes'in hadisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ref ettiğini söylerdim." Yani: "Bunu söyleseydim, yalan söylemiş olmazdım" demek istemiştir. Çünkü “sünnettendir" sözünün manası bu anlamdadır. Lakin sahabenin zikrettiği siga ile hadisi rivayet etmek daha evladır. 


Yine sahabenin umirnâ bi'kezâ (şununla emrolunduk) ve nuhiynâ an kezâ (şundan nehyolunduk) sözleri de bu şekildedir. Bu noktadaki ihtilaf da, bundan bir önceki ihtilaf gibidir. Çünkü bu emir ve nehiy; mutlak olarak zikrolunduğu zaman, bunun zâhiri o emir ve nehyin sahibi olan bir kimseye döner ki, o da Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. 


Bir grup bu görüşe de muhalefet etmiş ve bununla kast edilenin Kur'an veya icma veya bazı halifeler veya istinbat (içtihat) olma ihtimalini ileri 


Seleme b. Abdurrahman b. Avf olduğu söylenmiştir ki, ekseriyet bunu tercih etmiştir. Yine bunun Ebu Bekir b. Abdurrahmân b. el-Hâris olduğu da söylenmiştir. Bkz: Şerhu Aliyu'l-Kâri 566-567. 

3 İbn Ömer radıyallahu anh'ın hadisinde de görüldüğü gibi bu söz, bazen 
hadisi tekit edip kuvvetlendirmek içinde kullanılabilir. Yani bunun her ıtlak edilmesi ihtiyat ve takva cihetiyle olmayıp, o hadisin kuvvetini belirtmek için de olabilir. (Hâtim el-Avni). 

4 Ebu Kılâbe Abdullah b. Zeyd el-Basri, sika bir ravi olup çok irsali 
bulunmaktadır. Hadisleri Kütüb-i Sittede rivayet edilmiştir. Hicretin 104. 
senesi vefat etmiştir. 

285 el-Buhâri 5214 ve Müslim 1461. 
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sürmüştür. Buna şöyle cevap verilmiştir: Bu meselede asıl olan ilkidir, diğerleri ise muhtemeldir. Asla nispetle bu tercih edilmemiştir. Bu, tıpkı bir başkanın emri altında bulunan birinin "emrolundum" demesiyle, ona emredenin başkanından başka birinin olmayışı gibidir. 


Emir olmayan bir şeyin emir zannedilmesi ihtimalini ileri süren kimselerin sözlerinin ise bu mesele ile hiç bir ilgisi yoktur. Zira bu ihtimal, ravinin "Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu emretti" şeklindeki açık ifadesinde de mevcuttur. Onun için bu ihtimal, zayıftır. 
Sahabe ,adil ve Arapça'yı iyi bilen kimselerdi. Onlar için bu durum tahakkuk etmedikçe böyle söylemeyeceklerdir. 


Yine sahabenin kunne nefalu kezâ (vaktiyle şöyle yapardık) sözü de, yukarıda zikredildiği gibi merfü hükmündedir. 


Aynı şekilde onların herhangi bir fiil hakkında onun Allah ve Rasülü'ne itaat veya onun masiyet olduğunu söylemleri de böyledir. Bu, Ammar'ın şu sözünde olduğu gibidir: “Her kim şek günü oruç tutarsa, Ebu'l-Kâsım sallallahu aleyhi ve selleme isyan etmiş olur."286 


Bu hadisin hükmü de merfüdur. Çünkü onun bu sözü, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı açıktır. 


Mevküf: 


Bu da isnadın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de nihayet bulduğu gibi (merfü), sahabede nihayet bulmasıdır. Yani daha önce geçtiği gibi lafzın sahabenin sözüne, fiiline veya takririne açıkça delalet etmesidir. Ancak burada yukarıda zikrolunan durumların hepsi değil, çoğu varittir. İki kısım arasındaki benzerlikte her cihetten bir eşitlik şart koşulmamıştır. 


Bu muhtasar kitap, hadis ilminin bütün çeşitlerine şâmil olduğu için, konuya ek olarak sahabinin tarifini yapacağım: 


25 el-Buhâri 1906 ve Ebu Davud 2334, 
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Sahabi Kimdir?287 


Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le ona iman ederek karşılaşmış ve sahih olan görüşe göre araya irtidat vakti girse de Müslüman olarak vefat etmiş kimsedir.?8 


Karşılaşmaktan kasıt; bir arada oturmak, birlikte yürümek, birbiriyle konuşmasalar bile birinin diğerine kavuşması gibi durumlardan daha genel bir manaya gelmektedir. Buna, ister yalnız ister başkasıyla birlikte olsun, birinin diğerini görmesi de girer.” 


Bu bakımdan sahabinin tarifinde karşılaşma tabirini kullanmak, bazılarının “sahabi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i gören kimsedir" demelerinden daha evladır.” Çünkü görme tabiriyle yapılan tarif, İbn Ummi Mektüm gibi âmâ kimseleri sahabi kapsamından çıkarır ki, bunlar tereddütsüz sahabedendir. 


Bu tarifte "karşılaşma" ifadesi, cins isimde olduğu gibidir. 


Tarifte geçen "iman ederek" sözü ise fasıl gibi olup,”' Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaştıklarında kâfir olanları bu tarifin dışına çıkaran bir ibaredir. 


87 Sahabi, sahabenin tekilidir. Türkçe'de bir sahabi için de olsa sahabe 
kelimesinin kullanımı yaygındır. 

Hâfız es-Sehâvi şöyle der: "Bu tarife Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i görüp ona iman eden cinler de girer. Çünkü Nebi sallallahu ale yhi ve sellem onlara da gönderilmiş olup onlar da mükelleftirler. Bu nedenle İbn Hazm, el-Muhallada şöyle demiştir: Allah'ın bize bildirdiğine göre cinlerden bir taife iman etmiş ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden Kuran dinlemişlerdir. Bu nedenle onlar, fazilet sahibi sahabelerdendir." Fethu'l-Muğis, 4/80-81. 

9 Tıpkı Efendimize getirilen mümeyyiz olmayan çocuklarda olduğu gibi. 
(M. Salih Ekinci). 

9 Bunu İbnu's-Salâh demiştir. Bununla birlikte o, âmâ sahabelerin sahabe 
olmadığını söylememiştir. Umumiyetcihetiyleböyle söylemiş ve ibaresinin kapsayıcı olmaması nedeniyle de âmâ sahabeleri bunun dışında tuttuğu sanılmıştır. Bkz: Hâşiyetu İbn Kutlübuğâ 111. (Hâtim el-Avni). 

>»! Dahaönceişaret edildiği gibi cinslafzı mantıkçıların sıklıkla kullandıkları bir tabirdir. Bu, mahiyeti müşterek olup muhtelif çeşitleri bünyesinde barındıran şey demektir. Tıpkı hayvan cinsinde olduğu gibi. Fasıl ise mahiyet olarak bir cinse bağlı olmakla beraber, diğer çeşitlerden bir takım özelliklerle ayrılan cüzdür. 
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"Ona" ifadesi ise ikinci fasıl olup, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bir peygambere inanmış olarak onunla karşılaşanları tarif dışına çıkarır. Peki, onun Peygamber olarak gönderileceğine iman ettiği halde ona yetişmeyenler bu tarifin dışında mı kalacaktır??? Bu ise inceleme mahallinde olan bir durumdur.?” 


“Müslüman olarak vefat etmiş" ifadesi de üçüncü ayırt edici ibare olup Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile mümin olarak karşılaştıktan sonra irtidat eden ve bu hal üzere ölen kimseleri tarif dışına çıkarır. Tıpkı Ubeydullah b. Cahş ve İbn Hatal? gibi. 


"Araya irtidat vakti girse de" sözü ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le mümin olarak karşılaşması ve Müslüman olarak ölmesi arasındaki vakit kastedilmiştir. Bunlar, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayatta iken veya vefatından sonra İslam'a dönseler de sahabe ismi onlar için bakidir. 
Bunlar bu vakitten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile ikinci defa karşılaşsa da karşılaşmasa da bu böyledir. 


"Sahih olan görüşe göre" ifadesi ise, bu meseledeki ihtilafa işaret etmektedir. el-Eş'as b. Kays'ın kıssası bu görüşün doğruluğuna delâlet etmektedir. O, irtidat ettikten sonra Ebu Bekir es-Sıddık'a esir olarak getirilmiş ve tekrar İslâm'a dönmüştü. Ebu Bekir, onun İslam'a girişini kabul ederek kız kardeşiyle onu evlendirmişti. Bundan sonra hiç kimse onu sahabi olarak zikretmekten geri durmadığı gibi, hadislerini müsned ve diğer eserlerde nakletmekten de geri kalmamıştır. 


> Rahip Bahira ve Zeyd b. Amr b. Nufeyl gibi. 

> Bkz: Hâşiyetu İbn Kutlübuğâ 112. 

4 Ubeydullah b. Cahş, Habeşistana hicret eden ilk Müslümanlardandı. 
Ama oraya gittikten sonra Hristiyan oldu ve bu şekilde öldü. 

25 Abdullah b. Hatal, iman edip Medine'ye hicret eden Müslümanlardandı. 
Daha sonra bir Müslümanı öldürüp Mekke'ye kaçtı. Cariyeleri Mekke'de iken önünde şarkı söyleyip Efendimizi aşağılayıp hicvediyordu. Bu nedenle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde onun hakkında: "Velev ki onu Kâbe'nin örtüsüne sarılmış olarak da görseniz öldürün" buyurdu. Onu fetih esnasında bu şekilde bulup öldürdüler. İbn Kesir, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 3/563. 
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İki Tembih: 


I- Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile dâima beraber bulunan, onunla birlikte savaşa giren veya sancağı altında şehid düşen sahabenin;onun yanında hep olmayan, birlikte harplere iştirak etmeyen sahabeden daha üstün olduklarında şüphe yoktur. Aynı şekilde onunla az konuşmuş, beraberinde az yürümüş veya onu uzaktan görmüş ya da onu çocukluğunda görmüş olanlardan üstün olduklarında da şüphe yoktur. Her ne kadar sahabeliğin şerefi hepsi için hâsıl olsa da bu böyledir.” 


Hatta onlar içinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç hadis işitmeyen ve bunun için rivayet yönünden hadisleri mürsel kapsamında olanlar için bile bu şeref hâsıl olmuştur. Çünkü bunlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i görme şerefine nail olmuştur.?? 
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Ashabın fazileti hakkında birçok ayet ve hadis varit olmuştur. Allah Celle 


Celâluhu şöyle buyurur: "Öne geçen o muhacir ve ensar ile onlara ihsan ile ittiba edenlerden Allah razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuştur." 
(Tevbe 100). "Muhammed Allah'ın rasüllüdür, onunla birlikte bulunanlar kâfirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise merhametlidir." 
(Fetih, 29) "Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz." 
(Âli İmran, 110). Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "İnsanlar üzerine öyle bir vakit gelir ki, onlardan bir topluluk Allah yolunda gazaya çıkar. Sonra birbirlerine: «İçinizde Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören var mıdır?» diye sorarlar. «Evet» denince onlara fetih nasip olur. 
Sonra bir topluluk yine Allah yolunda gazaya çıkar. Birbirlerine: «İçinizde Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesini gören var mıdır?» diye sorarlar. «Evet» denince onlara fetih nasip olur. Sonra yine bir topluluk Allah yolunda gazaya çıkar. Birbirlerine: «İçinizde Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesiyle arkadaşlık edeni gören var mıdır?» diye sorarlar. «Evet» denince onlara fetih nasip olur." (Müslim 4603). Rasülullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Ateş, müslüman olup beni gören ve beni göreni gören kimseye değmeyecektir." (Tirmizi 3858, hasen olduğunu belirtmiştir). 
Çocuk sahabilerde olduğu gibi. Müellif nezdinde sahabe mürselleri iki kısımdır: 

1- Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i mümeyyiz olduktan sonra görüp ondan hadis işitmeyen sahabeler. 

2- Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i mümeyyiz olmadan önce görenler. 
Tıpkı bebekken kendisine getirilenler gibi. 


94 


Hadis Usülü 


2- Bir kimsenin sahabi olduğu tevatür yoluyla, şöhret ve yaygınlık cihetiyle, bazı sahabilerin veya bazı güvenilir tabiinlerin haberleriyle bilinir. Ya da bu, bizzat kendisinin sahabi olduğunu haber vermesiyle bilinir. Ancak onun bu iddiası imkân dâhilinde olduğu zaman muteber olur.?** 


Bir grup âlim, bunu "ben adil bir kimseyim" diyen kimsenin iddiasına benzeterek tereddütle karşılamıştır. Bu ise, üzerinde durulması gereken bir konudur. 


Maktü:>” 


İsnat sahabede son bulduğu gibi tabiinde de son bulur ki, buna "maktu" denir. 


Tabiin: Bu da daha önce belirtildiği şekliyle, sahabeyle karşılaşan kimselerdir. Ama bu şartlar, karılaşmaya ve onunla birlikte zikredilenlere taalluk eden hususlardır ve iman bunun dışındadır. Zira bu, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme mahsustur. 


Tâbiinin sahabeyle uzun müddet beraber bulunmasını veya semânın/ işitmenin sıhhatini yada mümeyyiz olmayı şart koşanların hilafına; bu, muteber olan görüştür. 


Birinci kısımdaki sahabenin mürsellerinin hüccet olması noktasında müellif ittifak olduğunu belirtmiştir. Ancak ikinci kısmı tabiin mürselleri gibi değerlendirmiştir. (Hâtim el-Avni). 

> Bunun için evvela bu ravinin adalet sahibi olması gerekir. İmkân dâhilinde olmasından kasıt, onun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dönemde yaşamasıdır. Ömrünün son senesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: “Şu an yeryüzünde bulunanlardan hiç kimse yüz sene sonra hayatta olamayacaktır” buyurduğu için âlimler, hicri 110. senesinden sonra yaşayıp sahabilik iddiasında bulunanların sözünü kabul etmemiştir. 
Ayrıca bu hadis Nübüvvet mucizelerinden biridir, zira sahabeden en son 
vefat eden Ebu Tufel Âmir b. Vâsile radıyallahu anh olup, hicretin 110 
senesinde vefat etmiştir. (Hâtim el-Avni). 

29 Müellif, isnadı Nebi sallallahu ale yhi ve sellem'de son bulan merfü hadis ile 
sahabede son bulan mevküf hadisi izah ettikten sonra şimdi maktü hadise geçmiştir. 
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Muhadram: 


Buraya kadar zikredilen kısımlardan sahabe ile tabiin arasında bir tabaka daha vardır ki, bunların sahabe ve tabiinden hangisine dâhil edilecekleri hususunda görüş ayrılığı vardır. Bunlar muhadram denilen ve cahiliye ile İslam devirlerini idrak etmiş, ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i görememiş kimselerdir. 


İbn Abdilber, bunları sahabeden saymış; Kâdı Iyâd ve başka âlimler, onun bu sınıfa sahabe dediğini ileri sürmüştür. Ama bu incelenmesi gereken bir konudur. Zira İbn Abdilber, kitabının mukaddimesinde birinci asırda yaşayanların hepsini kitabında cem etmek için muhadramları zikrettiğini açıkça belirtmiştir.” 


Doğru olansa, onların tabiinin büyüklerinden sayılmasıdır. İster en-Necâşi gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem devrinde onun Müslüman olduğu bilinsin veya bilinmesin, bu böyledir. Ancak miraç gecesi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e yeryüzünde bulunan herkes gösterilmiş ve o da onları görmüşse, onun hayatında mümin olanların onunla karşılamasalar bile, onun tarafından görülmüş olmaları itibariyle sahabeden sayılmaları mümkün olur. 


Merfü, Mevküf ve Maktü Hadisin Tarifi: 


Yukarıda zikri geçen üç kısımdan birincisine -yani ister muttasıl ister 

munkatı olsun-, isnadın Nebi sallallahu aleyhi ve sellemde nihayet 

bulduğu hadise "merfü" denir. İkincisine -yani isnadın sahabede nihayet 

bulduğu hadise- "mevküf", üçüncüsüne -yani isnadın tâbiinde nihayet ü" denir. 


bulduğu hadise de- "maktü 


Tâbiiden sonraki tebei't tâbiin ve daha sonraki tabakalarda bunun son bulması halinde, yine tâbiinde son bulan isnat gibi buna maktü denir. 
İstersen bunlar hakkında "falan üzerine mevküf" da diyebilirsin." 


9 Kitabının ismi "el-İstiâb fi MaTifeti'l-Ashâb”" olup bunu 1/14'te belirtir. 
Şârihler müellifin bu son cümlesiyle biraz önce zikrettiği: "İbn Abdilber bunları sahabeden saymış" cümlesinin uygun düşmediğini, bunun yerine: "İbn Abdilber bunları sahabeyle birlikte zikretmiştir" demesinin daha yerinde olacağını belirtmişlerdir. (Hâtim el-Avni). 

*! Ama bunun mutlaka bir isimle kayıtlandırılması gerekir. Aksi halde bu, 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Maktü ve Munkatı Arasındaki Fark: 


Maktü ve munkatı arasında ıstılahla ilgili bir fark hâsıl olmuştur. 
Munkatı daha önce açıklandığı gibi isnadın bahis konusudur.” 


Maktü ise, biraz önce de görüldüğü gibi metinle ilgilidir. Bazıları da ıstılahı aşarak maktü ve munkatı lafızlarını birbirlerinin yerine kullanmıştır. 


Ayrıca bu iki kısma, yani mevküf ve maktu hadise "eser" de denmiştir.” 


Müsned: 


Hadisçilerin “bu, müsned bir hadistir" sözlerinde geçen müsned tabiri, zâhiri muttasıl bir isnatla gelen sahabinin merfü hadisini ifade eder. 


Burada merfü ibaresi cins, sahabi ise fasıldır. Bununla tabiin veya daha sonrakilerin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ref ettikleri hadisler tarifin dışına çıkarılmıştır. Tâbiinin ref ettiği hadis, mürsel; diğerleri ise mudal veya muallaktır. Tarifte zikrettiğimiz 'zâhiri muttasıl” ibaresiyle de, zâhirinde inkıta bulunan hadisler tarif dışına çıkarılmıştır. Bununla mürsel-i hafi gibi ittisal ve inkıta ihtimali olan hadis de tarife dâhildir. 


Ancak hakiki ittisalin bulunduğu hadisin tarifte yer alması daha evladır. 


Tarifte ittisalin zâhir lafzıyla takyit edilmesinden, mudellisin ve şeyhine mülâki olup olmadığı tespit edilemeyen muâsırın ananesi gibi gizli olan inkıtanın, hadisi müsned olmaktan çıkarmayacağı anlaşılır. Nitekim imamlar, müsned hadisleri ittifakla bu şekilde tahric etmiştir. 


herhangi bir isimle kayıtlandırılmadan ıtlak edildiğinde sadece sahabe hakkında geçerli olur. 

2 Müellif daha önce şöyle demişti: "İsnattaki ıskat birbirini takip etmeksizin, 
mesela iki ayrı yerde olursa buna munkatı denir. Aynı şekilde yalnız bir veya birbirlerini takip etmemek şartıyla ikiden fazla ravi düşerse, bu hadise de munkatı denir." 

3 Mevküfve maktü kısımlarına haber, hadis veya eser denmesinde herhangi 
bir beis yoktur. Ancak bazı Horasan âlimleri, bu kısma eser demiştir. 
Doğru olansa; haber, hadis ve eserin bir manaya gelmesidir. Bkz: Ulümu!'I-Hadis 8, Subhi es-Sâlih. (Hâtim el-Avni). 
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Müsnedin bu tarifi el-Hâkimin şu tarifine uymaktadır: "Müsned, muhaddisin bir şeyhten işitmesi/semâı zâhir olarak, aynı şekilde bu şeyhin de kendi şeyhinden olmak üzere sahabiye ve onunda Rasülullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar muttasıl bir şekilde rivayet ettiği hadistir.'394 


el-Hatib de müsnedi, muttasıl diyerek tarif etmiştir. Buna göre mevküf hadis, muttasıl bir senetle geldiği zaman ona göre müsned olmaktadır. 
Bununla birlikte o: “Bu, nadiren gelmektedir" demiştir.95 


İbn Abdilber ise: "Müsned, merfüdur"*“ diyerek doğruya daha uzak bir tarif yapmış ve isnadı önemsememiştir. O, isnat; mürsel, mudal veya munkatı olsun, hadisin metni merfü olduğu zaman buna müsned demiştir. Ancak ondan başka bunu söyleyen olmamıştır.” 


Âli Senet: 


Bir hadisin isnadındaki ravi sayısı, aynı hadisin başka isnadındaki ravi sayısına göre az olur ve bu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de nihayet bulur. Ya da bu isnat; Şube, Mâlik, es-Sevri,* eş-Şâfii, el-Buhâri ve Müslim gibi hafıza, zapt, fıkıh ve tasnif yönünden tercihi gerektiren yüksek vasıf sahibi hadis imamlarında nihayet bulur. 


Bunlardan birincisine “uluvv-i mutlak" denir. Eğer bu senedin sahih olması noktasında hadisçiler ittifak ederse, hadis en üstün mertebede olur. Hadis mevzu olmamakla beraber böyle değilse, isnatta uluv vasfı baki olur. Mevzu olunca bu meziyetler, zaten yok hükmünde olur. 


Bunlardan ikincisi ise "uluvv-i nisbi" olup, isnadın bu imamlardan birinde nihayet bulmasıdır. Velev ki ravi sayısı bu imamdan isnadın sonuna kadar çok da olsa, bu böyledir. 


** Ma'rifetu Ulümi'l-Hadis 137. 

*S el-Kifâye 1/96. 

5 et-Temhid 1/23. 

97 Bu ıstılahı en-Nesâi, İbn Abdilber ve Hâfız Abdulhak gibi bazı Mağrip 
âlimleri de kullanmıştır. (Nureddin Itır). 

8 Sufyan b. Said es-Sevri el-Küfi; fıkıh, hadis ve zühtte imam idi. Kütüb-i 
Sitte'de hadisleri rivayet edilmiştir. Hicretin 97. yılı doğmuş ve 161'de vefat etmiştir. 
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Sonradan gelen hadisçilerin uluv isnada rağbeti o kadar çok olmuştur ki, ondan daha mühim şeylerle meşgul olmayı bile ihmal etmişlerdir.” 
Uluv isnada, sıhhate daha yakın ve hatası daha az olması nedeniyle rağbet edilmiştir. Bununla birlikte her isnattaki ravinin hata ihtimali de vardır. Bir hadisin rivayetinde her ne zaman vasıtalar çok olur ve senet ne kadar uzarsa, hata ihtimali o kadar çok olur. Ama bu ne zaman az olursa, hata ihtimali de o nispette az olur. 


Uluv hadisin mukabili olan nüzulde,*9 ravilerin daha güvenilir veya daha hafız veya daha fakih olmaları veya ittisalin daha açık olması nedeniyle uluvve nispetle üstün bir meziyeti bulunursa, nüzulün daha evla olacağında tereddüt olmaz. 


Meşakkati gerektiren araştırmanın çokluğu nedeniyle sevabın büyük olacağını düşünerek nüzul hadisi mutlak olarak tercih eden kimseye gelince, onun bu tercihinin hadisin sahihlik ve zayıflığına taalluk eden yönü bulunmamaktadır.” 


Muvafakat: Uluvv-i nisbinin çeşitleri olup bunlardan biri de muvafakattır. Muvafakat, musanniflerden birinin şeyhine o musannife ulaşan yolla değil de, bir başka yolla ulaşmaktır. Buna misal olarak el-Buhâri'nin Kuteybeden?”? onun da Mâlik'ten rivayet ettiği hadisi gösterebiliriz. Biz bu hadisi el-Buhâri tarikiyle rivayet edersek, bizimle 


9 Âliisnadı talep etme noktasında hadisçilerin delillerinden biri el-Buhâri'de 
(63) rivayet edilen Dımâm b. Sa'lebe kıssasıdır. Nebi sallallahu aleyi ve sellem kendilerine elçi gönderip dini hükümleri onlara bildirdiği halde o, kavminin temsilcisi olarak gelip bunları Nebi sallallahu aleyi ve selleme tek tek sorarak onaylatmıştır. Âlimler âli isnadı talep etme hususunda bunun takriri bir sünnet olduğunu vurgulamıştır. Çünkü Rasülullah sallallahu aleyi ve sellem onun bu talebini inkâr etmemiştir. Âli isnadı talep etmek selefin âdetiydi, İmam Ahmed şöyle der: "Âli isnadı talep etmek, öncekilerin yolu idi." İbn Maine vefat ettiği hastalığında: "Ne arzuluyorsun?" denince o: "Boş bir ev ve âli bir isnat" demişti. Yani o, meşgul edilmeyip orada âli isnatla meşgul olmak istemişti. İbnu's-Salâh, Ulümu”l-Hadis, s.256. 

30 Nüzul, ravileri çok olan hadise denir. İlerde izahı gelecektir. 

211 Yani bunun herhangi bir kıymeti yoktur. (Nureddin Itır). 

2 Kuteybe b. Said, sika bir ravi olup hadisleri Kütüb-i Sittede rivayet 
edilmiştir. Hicretin 240 senesinde vefat etmiştir. 


— 
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Kuteybe arasında sekiz ravi bulunacaktır. Aynı hadisi el-Buhâri tarikiyle değil, Ebu'l- Abbas es-Serrâc?3 tarikiyle rivayet ettiğimizde ise, bizimle Kuteybe arasında yedi ravi bulunacaktır. Böylelikle bizim için bu rivayette el-Buhâri ile beraber isnadın âli olmasıyla birlikte onun şeyhinde muvafakat hâsıl olmuştur. 


Bedel: Uluvv-i nisbinin diğer bir çeşidi ise bedeldir. Bu da musannifin şeyhinin şeyhine daha önceki şekilde olduğu gibi ulaşmaktır. Yani daha önce zikri geçen hadise bir başka tarikle, mesela el-Ka'nabi vasıtasıyla Mâlike varan aynı hadisin isnadı vaki olsa, el-Kanabi bu isnatta Kuteybe'ye bedel olur. Muvafakat ve bedele çok defa uluvve yakın oldukları zaman itibar edilmektedir. Böyle olmasa da muvafakat ve bedel isimleri vakidir. 


Musâvât: Uluvv-i nisbinin bir başka şekli musâvâttır. Bu ise isnadın sonuna kadar olan ravi sayısının, musanniflerden birinin isnadındaki diğer ravi sayısına eşit olmasıdır. 


Mesela, en-Nesâi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden bir hadis rivayet eder ve onunla arasında on bir ravi bulunur. Aynı hadis Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşan bir başka isnatla bize gelir ve bizimle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem arasında on bir ravi bulunur. Böylelikle en-Nesâi ile aramızda -özel bir isnadın bulunmasını göz ardı ederek- burada ravi sayısı bakımından denklik olur.“ 


Musâfaha: Uluvv-i nisbinin bir başka şekli musâfahadır. Bu, yukarıda açıklandığı şekilde musannifin talebesi ile olan musâvâttır.*5 Buna musâfaha denmesi, karşılaşan iki kişi arasında çok defa musâfaha 


33 Muhammed b. İshâh es-Serrâc, Horasan diyarının şeyhi olup sika bir 
ravidir. Hicri 216'da doğmuş 313'te vefat etmiştir. 

4 es-Suyüti Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen üç hadisle 
kendisi arasında on ravinin bulunduğunu ve en-Nesâi'nin rivayet ettiği bir hadiste ise on ravinin bulunduğunu belirterek: “Bizimle onun arasında musâvât hasıl oldu" demiştir. Tedribu'r- Ravi 613. 

35 Yani İbnu's Sunni'nin mezkür misaldeki hadisi hocası en-Nesâi dâhil on iki 
raviden rivayet edip, bir hadisçinin aynı hadisi on iki raviyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet etmesiyle hâsıl olan durumdur. Böylelikle en-Nesâi ve o hadisçi musâfaha etmiş gibi olur. 
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yapılmasının (el sıkışmanın) âdet olması yönündendir. Biz, yukarıda zikredilen misalde sanki en-Nesâi ile karşılaşmış ve onunla musâfaha etmiş olduk.” 


Nüzul: 


Uluvvun yukarıda zikredilen kısımlarıyla birlikte mukabili olan isnat şekline "nüzul" denir.”7 Böylelikle uluvvun nüzule tabi olmaksızın vaki olduğunu ileri sürenlerin aksine, uluvvun kısımlarından her biri nüzulün kısımlarından birinin mukabili olur.8 


Akrân ve Mudebbecin Rivayeti:*!* 


Ravi, kendisinden rivayet ettiği kimse ile yaş, mülaki olma ve şeyhten hadis alma gibi rivayete taalluk eden meselelerde müşterek olursa, bu kısma 'rivayetu'l-akrân" (akran olan kimselerin rivayeti) denir. Çünkü bu durumda o, akranından rivayet etmiş olmaktadır. 


Eğer akran olanlardan her biri diğerinden rivayet ederse, buna da "mudebbec" denir. Mudebbec bir öncekine nispetle daha has bir durumdur. Bu bakımdan her mudebbec, akran olduğu halde; her akran, mudebbec değildir. 


Mudebbec hakkında ed-Dârakutni,”! rivayetu'l-akran hakkında da Ebuş-Şeyh el-Esbahâni?> kitap tasnif etmiştir. 


116 Müellifin burada işaret ettiği musâfaha ve benzeri ıstılahlar, muhaddisler 
tarafından sık kullanılan tabirlerdir. Okuyucu bu gibi ifadelerle karşılaştığında bununla hakiki değil, ıstılahi mananın kastedildiğini bilmelidir. 

27 Nuzül, senetteki ravilerin çok olması durumudur ki; bu, uluv hadisin 
zıttıdır. 

8 Uluv ve nuzül hadisler hakkında İbnu”-Kayserâni Muhammed b. Tâhir 
el-Makdisi "Meseletu'l-Uluvvu ve'n- Nuzul" isimli kitabı yazmıştır. 

99 Bunlar nüzulün kısımları olup isnattaki ravi çokluğunu ifade etmektedir. 

9 Tıpkı Mâlik ve el-Evzâi'nin akran olup birbirlerinden rivayet etmeleri gibi. 

2! Kitabının ismi "Zikru Rivâyetu'l- Akrân'dır. 

22 Abdullah b. Muhammed el-Ensâri el-Esbahâni (el-İsfehâni); hâfız, 
muhaddis ve müfessirdir. Hicretin 369 senesinde vefat etmiştir. Eserinin ismi “Kitâbu'l-Mudebbec'dir. 
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Eğer şeyh, talebesinden hadis rivayet ederse -ki bu durumda her ikisi de birbirinden hadis almış olmaktadır- buna mudebbec denecek midir? 
Bu inceleme konusu olup, bunda zâhir olan bu kısmın mudebbec olmadığıdır. Bu, büyüklerin küçüklerden rivayeti kısmına girer. Tedbic kelimesi, yüzün iki yanından alınmıştır. Buna göre ikisinin birbirine denk olması gerekecektir, ama burada böyle değildir.” 


Büyüklerin Küçüklerden Rivayeti: 


Ravi, yaşça veya mülakat veya miktar yönünden?” kendinden aşağı olandan rivayet ederse, bu kısma "büyüklerin küçüklerden rivayeti" denir. 


Babaların Oğullardan Rivayeti: Bu kısım da "büyüklerin küçüklerden rivayeti" cümlesindendir. Ancak bu kısım ile sahabenin tabiinden ve şeyhin talebesinden rivayetleri büyüklerin küçüklerden rivayetine nispetle daha özel bir durumdur. Bu rivayetlerin zıttı durumunda olan rivayetler? ise hadis rivayetinde asıl yol olması itibariyle diğerlerinden daha çoktur. Ravinin babasından, onun da babasından (ilk ravinin dedesi) rivayeti de bu kısımdandır. 


Zikrettiğimiz bu kısımların bilinmesindeki fayda, ravilerin derecelerini birbirinden ayırmak ve her birini kendi derecesine yerleştirmektir. 


el-Hatibu'l-Bağdadi, babaların oğullarından yaptıkları rivayetle ilgili bir kitap tasnif etmiş ve yine sahabenin tabiinden yaptıkları rivayetle ilgili de küçük bir cüz yazmıştır.” 


Sonradan gelenlerden Hafız Selâhaddin el-Alâi” ise babası ve dedesi yoluyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edenleri büyük bir 


23 Tıpkı Ahmed b. Hanbel'in hocası Abdurrezzak'tan, onunda Ahmed'den 
rivayet etmesi gibi. el-Hâkim 'Maifetu Ulümi'-Hadis” (1/295) isimli eserinde bu misali zikretmiş, ama bunu mudebbec cinsinden saymıştır. 
(Hâtim el-Avni). 

34 Yani zapt, ilim vb. yönlerden. 

35 Yani küçüklerin büyüklerden rivayeti. 

25 Müellifbu cüzü "Nuzhetus-Sâmün" ismiyle hülasa etmiştir. 

27 Ebu Said Halil b. Kiykeldi el-Alâi; hâfız, muhaddis ve fakihtir. Hicretin 
694. senesi doğmuş ve 761'de vefat etmiştir. 


un 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cilt kitap içerisinde cem etmiş ve bunları kısımlara ayırmıştır.” Bu kısımlardan olarak isnatta geçen “an ceddihi" ibaresindeki zamirin raviye dönmesiyle ilgili bir bölüm açmış ve yine bu zamirin ravinin babasına râci olmasına dönük bir kısım açmıştır. Bunları eserinde beyan ederek her birini tahkik etmiş, tercüme-i halini verdiği kimselerin rivayetlerinden bir hadis zikretmiştir. Bu kitabı, daha birçok ravinin tercüme-i halini ekleyerek hülasa ettim. 


Burada yer alan rivayetlerden babalardan vaki olan senette, en çok on dört baba silsile halinde zikredilmektedir.”?* 


Sâbık ve Lâhik: 


İki ravi bir şeyhten rivayet etme noktasında müşterek olup, sonra bu ravilerden birinin ölümü diğerinden önce olursa buna "sâbık ve lâhik" adı verilmiştir.” 


Bildiğimiz kadarıyla aynı şeyhten rivayet eden iki ravi arasındaki ölüm süresi, en fazla 150 senenin üzerinde olmuştur. Hâfız es-Silefiden?" 
şeyhlerinden biri olan Ebu Ali el-Beredâni? hadis işitip rivayet etmiştir. 
Bu şeyh hicri 500. senenin başlarında vefat etmiştir. es-Silefi'nin hadis işitme hususunda son talebesi ise torunu Ebu'l-Kâsım Abdurrahman b. 
Mekki olmuştur. Bunun vefatı ise 650 senesine denk gelmiştir. 


Bunun daha eski misali ise el-Buhâridir. O, talebesi Ebu'l-Abbas es-Serrâc'tan Tarihinde ve diğerlerinde hadis rivayet etmiş ve hicri 256'da 


3 Kitabının ismi "el-Vaşyu'l-Muallem" dir. 

? Yani oğul babasından, o da babasından, o da babasından... şeklinde on dört baba zikredilmektedir. Hâfız el-Irâki, bu rivayetin Şia tarafından uydurulup Ali radıyallahu anh'a kadar uzanan bir silsile halinde rivayet edildiğini belirtmiştir. (Hâtim el-Avni). 

9 Kelime olarak sâbık öne geçen, lâhik ise onu izleyen demektir. Bu konuda 
ilk telifi el-Hatib el- Bağdâdi yapmış ve bu meselenin ismini kitabın ismi yapmıştır: “es-Sâbiku ve'l-Lâhiku". 

>! Ebu Tâhir Ahmed b. Muhammed el-Esfehâni, hâfız ve sika olup birçok eseri bulunmaktadır. Hicri 472'de doğmuş ve yüz yaşını aşkın ömründe 576'da vefat etmiştir. 

3 Ahmed b. Muhammed el-Beredâni, büyük bir muhaddis olup Hanbeli 
fakihidir. Hicri 426 yılında doğup 498'de vefat etmiştir. 
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vefat etmiştir. es-Serrâctan sema ile rivayet edenlerin sonuncusu ise Ebu'l-Huseyn el-Haffâf?” olup 393 senesinde vefat etmiştir. 


Bu iki ravinin vefatları arasında bu kadar uzun müddet bulunmasının sebebi; kendisinden hadis işitilen şeyhin ravilerden birinin ölümünden sonra uzun müddet yaşamasıdır, öyle ki küçük yaştaki kimseler ondan hadis işitip yine uzun müddet yaşarlar. Böylelikle şeyhin, ilk ravinin vefatından sonra hayatta geçirdiği müddet ile ikinci ravinin ölümüne kadar geçen zamanın toplamından bu uzun müddet hâsıl olur. 


Muvaffakiyet Allah'tandır. 


İsimleri Aynı İki Raviden Yapılan Rivayet - Muhmel: 


Bir ravi yalnız ismi veya bu isimle birlikte baba veya dede isimleri veya nispetleri aynı olan iki raviden rivayet eder ve bu ikisi kendilerine hâs bir sıfatla birbirinden ayırt edilemezse ve her ikisi de sika kimselerden olursa, bunda bir mahzur olmaz. 


Bu baptan olarak el-Buhâri'nin nispetsiz olarak Ahmed yoluyla İbn Vehb'ten rivayeti bu kabildendir. Ahmed ya Ahmed b. Sâlihttir ya da Ahmed b. İsadır. Aynı şekilde gayr-i mensup olarak Muhammed'in Iraklılardan rivayeti de böyledir. Muhammed, ya Muhammed b. 
Selâmdır yada Muhammed b. Yahya ez-Zuhlidir. Bu meseleyi el-Buhâri şerhinin mukaddimesinde genişçe ele aldık. 


Bunlar arasında tam bir ayrım yapmak isteyenin, ravinin iki şeyhten biriyle olan hususiyetlerini bilmesi gerekir. Böylelikle muhmel anlaşılmış olur. Bununla da anlaşılamaz veya ravinin her iki şeyhle de yakınlığı bulunursa, müşkül iyice zorlaşır. Bu durumda araştırmanın kuvvetli tarafına ve karinelere müracaat edilir. 


Ravinin Hadisini İnkâr Etmesi: 


Ravi bir şeyhten bir hadis rivayet eder ve o şeyh "benim üzerime yalan söyledi" veya "bunu ben rivayet etmedim" ve benzeri sözler ileri sürerek bunu kesin olarak inkâr ederse; hadis, şeyh ve raviden birinin bu 


3 Ahmed b. Muhammed en-Neysâbüri el-Haffâf, zühd ve vera ile iştihar 
etmiş bir âlimdi. Hicri 393 yılında vefat etmiştir. 
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meselede yalan söylemiş olma ihtimaliyle reddedilir. Ama bu durum, aralarındaki tearuz nedeniyle herhangi birinin itibarını zedelemez.”* 


Ancak şeyhin hadisi inkârı "bunu hatırlamıyorum" veya "bilmiyorum" şeklinde ihtimal yoluyla olursa, sahih olan görüşe göre bu hadis kabul edilir. Çünkü bu ihtimal, şeyhin unuttuğuna delâlet eder. 


Bazıları bu hadisin kabul edilmeyeceğini, çünkü hadisin ispatında fer'in asla tabi olduğunu ve asıl eğer hadisi ispat ederse fer'in rivayetinin de ispat olacağını, aynı şekilde bunun nefiyde de fer'in asla tabi olmasını gerektirdiğini belirtmişlerdir.*5 


Ancak bu görüş tenkit edilmiştir. Şöyle ki; ferin adaleti onun doğruluğunu gerektirdiği gibi, aslın hadisi bilmemesi fer'in doğruluğunu nefyetmeyecektir. Ve ispat eden, nefyedene mukaddemdir/ondan önce gelir. Bu meselenin şehadetle kıyas edilmesi ise bozuk bir kıyastır. Çünkü ferin şehadeti, kudret ile birlikte aslın şehadeti üzerine dinlenmez.” 
Rivayet ise bunun aksinedir ve aralarında fark vardır.*? 


ed-Dârakutni bu konu da "Men Haddese ve Nesiye" isimli bir kitap tasnif etmiştir.” Kitap içerisinde bu sahih görüşü takviye eden deliller mevcuttur. 


Bu delillerden anlaşıldığına göre, hadis rivayet eden birçok kimse rivayet ettikleri hadisler kendilerine arz edilince bunları hatırlamamakta, fakat kendilerinden rivayet eden ravilere güvenmeleri nedeniyle, kendi 


4 Bu durum şeyh ve ravinin adalet ve zapt ehli olmaları halinde geçerlidir. 
(Hâtim el-Avni). 

5 Burada asıldan kasıt şeyh, ferden kasıt ravidir. 

”6 Yani asıl olan şahidin şehadeti üzerine, bunu ondan alan ferin şehadeti aslın inkârı halinde kabul edilmez. (Hâtim el-Avni). 

7 Asıl olan; şeyh, hadisi kesin ifadeyle inkâr da etse, onun bu inkârı her 
zaman hadisin reddedileceği manasına gelmez. Böylesi durumlarda karine ve ravilerin ahvaline bakılarak karar verilir. Tıpkı bir şeyhin hadisini dört adil ve zapt ehli sika ravi rivayet ettiği halde, şeyhin bunu inkâr etmesiyle onun inkârına itibar edilmeyeceği gibi. (Hâtim el-Avni). 

8 Merhumun bu eseri kaybolan eserlerinden olmasıyla birlikte Hâfız es- 
Suyüti bunu ihtisar ve ilavelerle “Tezkiratu'l-Mu'tesi fimen Haddese ve Nesiy" ismiyle kaleme almıştır. Bu eser neşredilmiştir. 
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rivayet ettikleri bu hadisleri bunları kendilerinden alan ravilerin yoluyla yine rivayet etmektedirler. Tıpkı Suheyl b. Ebi Sâlih'in babasından, onun da Ebu Hureyredan merfü olarak rivayet ettiği şahid ve yemin kıssasıyla ilgili hadis gibi.” Abdulaziz b. Muhammed ed-Darâverdi der ki: 


"Bu hadisi bana Rabia b. Ebi Abdirrahman, Suheylden rivayet etmişti. 
Bir gün Suheyl ile karşılaştım ve ona bu hadisi sordum. O, bunu bilemedi. 
Ona: «Rabia hadisi senden bana bu şekilde tahdis etti» dedim. Bundan sonra Suheyl aynı hadisi rivayet edip şöyle demeye başladı: Rabia bana rivayet etti ki, ben ona babamdan bu hadisi rivayet ettim... ““ Buna benzer misaller çoktur. 


Müselsel: 


Raviler, herhangi bir isnatta rivayeti "Falanı işittim dedi ki: Falanı işittim dedi ki.." veya "Falan bize tahdis edip dedi ki: Falan bize tahdis edip dedi ki.." ve bunun gibi rivayet sigaları ile ya da "Falanı işittim diyordu ki: Allah'a yemin ederim ki falan bana şöyle tahdis etti.." gibi farklı kavli sigalar ile yahut "Falanın yanına girdik ve bize hurma yedirdi.." gibi fiili sigalar ile ya da "Falan sakalını tutmuş vaziyette bana dedi ki: Kadere iman ettim..." gibi hem kavli hem fiili sigalar ile rivayet ederse bu çeşit rivayetlere "müselsel" adı verilir.“ 


Müselsel, isnada ait sıfatlardandır. Bu teselsül; çok kez isnadın başından sonuna kadar devam ettiği halde, bazen de isnadın büyük bir kısmında görülür. Tıpkı müselsel-i evveliye olan hadiste olduğu gibi.** Rivayetteki 


3 Hadis için bkz: Tirmizi 1343 ve Ebu Davud 3610. 

*9 Kıssa için bkz: Ebu Davud 3610. 

*! Müselsel hadis, ravilerin hadisi eda sigalarındaki ittifaktır. Bu bapta rivayet edilen hadislerin çok azı hariç yaklaşık tamamı sahih değildir. Bununla birlikte bu vasıftaki hadis, sahih şartlarına haizse en sahih hadislerden sayılmaktadır. (Hâtim el-Avni). 

2 Hadisi Ebu Davudrivayet etmiştir: "Merhametlilere Rahman da merhamet 
eder. Siz yeryüzünde bulunanlara merhamet edin ki, semadaki de size merhamet etsin." Bu hadis, ravilerin kendilerinden hadis aldıkları şeyhlerin onlara naklettiği ilk hadis olması nedeniyle böyle adlandırılmıştır. 
Günümüzden Süfyan b. Uyeyne'ye kadar "Bana falan tahdis etti ve ondan ilk işittiğim hadis bu oldu.." şeklinde silsile halinde rivayet edilen bu hadisi, 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bu teselsül Sufyan b. Uyayne'de nihayet bulmuştur. Her kim bu hadisi sonuna kadar müselsel olarak rivayet ederse, vehme düşmüş olur.** 


Eda Sigaları ve Mertebeleri: 

Yukarıda işaret edilen eda sigaları sekiz mertebeden ibarettir:** Birincisi "semi'tu ve haddesenei" (işittim ve bana tahdis etti). 

İkincisi “ahbarani ve kara'tu aleyhi" (bana haber verdi ve ona okudum). 
Üçüncüsü "kurie aleyhi ve ene esmau" (ona okundu ve ben de işittim). 


Dördüncüsü "enbeeni" (bana haber verdi). 


Beşincisi "nâveleni”.**© 


Altıncısı “şâfeheni" yani icazeti şifahi olarak aldığını ifade eder.** 
Yedincisi "ketebe ileyye" (icazeti yazıyla aldığını ifade eder). 


Sekizincisi “an” (ondan) ve benzeri gibi işitme, icazet ya da işitmeme "un 


ihtimali olan sigalardır, tıpkı "kâle", "zekere" ve "ravâ" (dedi, zikretti ve rivayet etti) gibi. 


Bu rivayet sigalarından ilk ikisi, yani “semitu ve haddeseni" lafızları, şeyhin sözlerini (toplu değil) tek olarak işiten kimseler için kullanılır. 
Tahdisin, şeyhin sözlerini işiten kimselere tahsis edilmesi hadisçiler arasında yaygınlık kazanmış bir ıstılahtır. Tahdis ile ihbar arasında lügat yönünden bir fark yoktur ve bunlar arasında fark olduğunu iddia etmek, çetin bir tekellüftür. Lakin ıstılah manasının yerleşmesinden sonra bu, örf yönünden hakiki bir mana kazanmış ve lügatteki hakiki manasının önüne geçmiştir. Bununla birlikte bu ıstılah, doğulu/şarklı hadisçiler arasında yaygınlık kazanmış ve bunu, batılı/garplı hadisçilerin çoğu kullanmamıştır. Bunlara göre ihbar ve tahdis bir mana ifade etmiştir. 


Hâtim el-Avni de eseri şerh etmeye başlarken aynı şekilde silsile halinde rivayet etmiştir. 

3 Müselsel hadisler babında kaleme alınan en kapsamlı eser Muhammed 
Abdulbâki el-Eyyübi'nin “e/-Menâhilu 5-Selsele" isimli eseridir. 

*4 Bu mertebeler, kuvvet derecelerine göre en kuvvetliden başlanarak 

sıralanmıştır. 

Açıklaması gelecektir. 

© Yani "bana dedi ki: Sana bunun için icazet verdim" demesi gibidir. 
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Eğer ravi, birinci sigayı cemi olarak kullanır ve "haddesenâ fulân" (falan bize tahdis etti) yahut "semi'nâ fulânen yekül" (falanı şöyle derken işittik) derse; bu, onun hadisi başkalarıyla birlikte işittiğine delâlet eder. Bazen bu sigalardaki cemi takısı olan "nün" büyüklük için kullanılır, ancak bu az görülür. 


Yukarıda zikrolunan mertebelerin ilki olan “semi'tu” lafzı, ravinin şeyhinden semaına (işitmesine) delâlet etmesi bakımından, rivayet sigalarının en sarih olanıdır. Çünkü bunda vasıtaya mahal yoktur. Lakin "haddeseni" lafzı, tedlis cihetiyle icazette ıtlak edilebilmektedir. Yine semânın en yüksek mertebesi, tespit ve muhafazası nedeniyle imlâdadır. 


Bunlardan üçüncüsü 'ahbarani” (bana haber verdi) ve dördüncüsü "kara'tu aleyhi" (ona okudum) sigaları, tek olarak şeyhe okuyan kimseler içindir. Eğer ravi bunları cemi takı ile “ahbaranâ" veya "kara'nâ aleyhi" şeklinde ıtlak ederse, bunlar tıpkı beşinci sıradaki “kurie aleyhi ve ene 


esmau” (ona okundu ve bende işittim) gibi bir manaya sâhip olur.** 


Buradan da anlaşılıyor ki, şeyhe okuyan kimse için “kara'tu" tabirini 


kullanmak, “ahbarani" tabirini kullanmaktan daha iyidir. Çünkü bu, hali beyan eden en açık tabirdir. 


Tembih: 


Şeyhe okumak/kıraat, hadisçilerin cumhuruna göre tahammül (yani hadis alma) yollarından biridir. Irak ehlinden bazıları, doğru olan bu görüşe muhalefet ederek bunu benimsememiş ve bu nedenle İmam Mâlik ve diğer Medine âlimlerinin şiddetli inkârıyla karşılaşmıştır. 
Hatta bazıları ileri giderek şeyhe kıraati, şeyhin lafzından işitmeye/ semâya tercih etmişlerdir. 


Aralarında el-Buhâri'nin bulunduğu büyük bir cemaat ise -ki el-Buhâri bunu Sahihi'nin başında imamlardan bir topluluktan nakleder- şeyhin lafzından işitme ile şeyhe kıraatin sıhhat ve kuvvet yönünden. aynı olduğunu belirtmiştir. Vallahu alem. 


7. Müellif sayıları burada lafızların tek tek olan sırasına göre ıtlak etmiştir. 
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"Enbeeni” (bana haber verdi) kelimesinin aslı olan "inbâ" kelimesi, lügat ve kadim âlimlerin ıstılahında ihbar (haber verme) manasındadır. 
Ancak sonradan gelenlerin örfünde o, "an" takısı gibi icazet içindir. 


Muasırın ananesi,”ravinin o hadisi şeyhinden işittiğine hamledilir. Ama muasır olmayanın ananesi bunun hilafına ya mürsel veya munkatıdır. 
An'anenin işitmeye hamledilmesindeki şart, muasır olmanın sabitliğidir. 
Ancak müdellisin an'anesi, semaya hamledilmez. 


Bazıları muasırın an'anesinin işitmeye hamledilmesi için, şeyh ile ravinin bir kere da olsa buluşmuş olması gerektiğini şart koşmuştur. Bu şartı ise ravinin mürsel-i hafi cinsinden olan diğer an'anelerinden emin olmak için ileri sürmüşlerdir. Ali b. el-Medini, el-Buhâri ve diğer muhakkik imamlara bağlı olarak seçkin olan görüş budur. 


Sonradan gelen hadisçiler,** altıncı kısımda zikredilen “ş4feheni" halini mecazi olarak lafzi icazete,”* "ketebe ileyye” ibaresindeki durumu ise yazılı olarak verilen icazete tahsis etmiştir.”" 


Bu, müteahhirundan çoğunun ibarelerinde mevcut olmasıyla birlikte, mütekaddimun sadece bunu, şeyh ona ister kendisinden rivayete icazet versin veya vermesin, talebeye yazdığı hadisler için kullanmıştır. 


Münâvele: ?2 


Hadisçiler, münâvele yolu ile hadis rivayetinin sıhhati için, münâvelenin 

rivayet iznine bağlı olmasını şart koşmuştur. Bu şartın hâsıl olmasıyla 

münâvele, kendisinde tayin ve tespitin bulunması nedeniyle icazet çeşitlerinin en yükseği olur. 

8 Yani ravinin muasırı olan bir şeyhten "an fulân" diyerek hadis rivayet 
etmesidir. Müellif bunu, eda sigalarının sekizincisi olarak zikretmişti. 

*9 Burada muteahhirundan kasıt 5. hicri asırdan sonra gelenler, mutekaddimun ise bu vakitten önce yaşayanlardır. (Hâtim el-Avni ve M. 
Sâlih Ekinci). 

9 Kadim hadisçiler "şâfeheni" ibaresini, ravinin şeyhi görerek ondan hadisi 
işittiği anlamına yormuştur. (Hâtim el-Avni). 

#1 İcazet, rivayetin lafız veya hat olarak nakledilmesine verilen izin olup, örfen icmali olarak haber vermeyi ifade der. (Hâtim el-Avni). 

> Münâvele, şeyhin talebesine kendisinden rivayet etmesi için bir kitap veya yazılı hadis vermesine denir. Ulümu”l-Hadis 71, Subhi es-Sâlih. 
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Münâvele, şeyhin hadislerini yazdığı kendi nüshasını (aslı) veya bunun yerini tutacak (istinsah edilen) başka bir nüshayı talebeye vermesi, ya da talebenin şeyhe ait bir nüsha ile ona gelip, şeyhin bu iki şekilden hangisi olursa olsun ona: "Bu, benim falandan rivayetimdir. Sen de onu benden rivayet et" demesidir. 


Münâvelenin bir şartı da, şeyhin asıl nüshayı talebeye vermesi (temlik etmesi) ya da talebenin bunu istinsah edip kendi nüshasıyla karşılaştırması için ona ödünç vermesidir. Ancak şeyh, nüshayı verdikten sonra hemen geri alırsa; bu durumda münâvelenin muayyen icazet üzerindeki meziyet fazlalığı ortaya çıkmaz. Muayyen icazet ise, şeyhin rivayet keyfiyetini tayin ederek muayyen bir kitabın rivayeti için, icazet vermesin- den ibaret olan durumdur. 


Münâvele; izinden yoksun olduğunda, hadisçilerin cumhuru bu münâveleyi muteber görmemiştir.“ Bunun muteber olduğunu kabul edenler, bunu şeyhin bir beldeden diğer beldeye talebe için gönderdiği kitap mahiyetinde olduğu kanaatindedir. Nitekim imamlardan bir topluluk, mücerret kitabetle rivayetin sıhhatini, rivayeti izne bağlı olmasa bile mevcut bir karineyle iktifa ederek kabul etmişlerdir. Benim nazarımda da, şeyhin kitabı talebeye elden vermesiyle, ona bir yerden diğer bir yere göndermesi arasında bunlarda izin bulunmadıkça kuvvetli bir fark yoktur. 


Vicâde: 


Hadisçiler, vicâde ile rivayette de izni şart koşmuştur. Vicâde, ravinin yazarını tanıdığı hatla yazılmış bir kitap bulup, içindeki hadisi "alanın hattıyla buldum" diyerek rivayet etmesidir. Ancak yazarın bundan rivayet edebileceği hususunda ona verdiği bir izin olmadıkça rivayetinde 


"ahbarani” (bana haber verdi) lafzını kullanması doğru olmaz. Bir topluluk, bunu yapmış ve böylelikle hata yaptıkları kabul edilmiştir. 


33 Âlimler şeyhin izni olmadığı halde nüshasından nakletmenin vicâde 
hükmünde olduğunu belirtmiştir. Beyanı birazdan gelecektir. 
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Vasiyet: 


Aynı şekilde kitapla vasiyet de, diğerlerinde olduğu gibidir.”* Vasiyet, bir kimsenin ölümü veya seferi esnasında kitabını veya kitaplarını muayyen/belirli bir şahsa vasiyet etmesidir. Mütekaddimün imamlardan bir topluluk, kendisine kitapların vasiyet edildiği kimsenin bu mücerret vasiyet ile kitapları ondan rivayet etmesini câiz görmüştür. Hadisçilerin cumhuru ise bunun ancak, vasiyet edenin diğerine icazet vermesi halinde câiz olacağını belirtmiştir. 


İlâm: 

Bunda da rivayet için izin şart koşulmuştur. Ülâm, şeyhin: "Ben, falanca kitabı falan kimseden rivayet ediyorum" diyerek talebelerden birine bildirmesidir. Eğer şeyhin talebeye bununla ilgili bir icazeti varsa, bu ilâma itibar edilir; aksi halde edilmez. 


İcazet: 


Yukarıdaki bu durum icazet verilen hadis için değil de, kendileri için icazet verilen kimselerle ilgili olan genel icazetteki gibidir. Genel icazet (icazeti âmme), şeyhin "bütün Müslümanlar için icazet verdim" veya "yaşadığım döneme yetişenler için" ya da “falanca iklimin ehli için" yahut "falan beldenin ahalisi için icazet verdim" demesi gibidir. Bu sonuncusu, bir beldeye münhasır olduğu için sıhhate daha yakındır. 


Aynı şekilde müphem veya mühmel” olmaları dolayısıyla meçhul kimselere verilen icazet ve henüz dünyaya gelmemiş olana "falanın doğacak çocuğuna icazet verdim" denilerek verilen icazet de muteber değildir. Ancak bazıları, şeyhin "sana ve doğacak çocuğuna icazet verdim" demek suretiyle olmayanı mevcuda atfetmesi halinde bu icazetin sahih olduğunu söylemiştir. Ama bunun sahih olmadığı da doğruya en yakın olandır. 


1 Yani bunda da izin veya icazet şart koşulmuştur. 

> Müphem, "bazı insanlara icazet verdim" denmesi gibi ismin zikredilmemesi, mühmel ise temyizin mümkün olmadığı müşterek isimlerle icazetin verilmesidir. Tıpkı "Abdullah'a icazet verdim" demek gibi. (M. Salih Ekinci). 
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Yine şeyhin "dilediğin takdirde sana icazet verdim" demeyip "falan kimse dilerse, sana icazet verdim" veya "falanın dilediği kimse için icazet verdim" diyerek başkasının arzusuna bağlamak suretiyle mevcut olan veya olmayan kimseye verdiği icazet de diğerleri gibi muteber değildir. 
İcazetle ilgili olarak yukarıda zikrolunanların hepsi sahih olan görüştür. 


el-Hatib el-Bağdâdi kendisinden neyin murat edildiği anlaşılmayan meçhul müstesna,” bunların hepsinin rivayetini caiz görerek bunu kendi şeyhlerinden olan bir topluluktan nakletmiştir. 


Kadim âlimlerden Ebu Bekir b. Ebi Davud”? ve Ebu Abdullah b. Mende doğmamış için verilen, yine onlardan Ebu Bekir b. Ebi Hayseme? 
başkasının dilemesine bağlı icazeti kabul etmiş, büyük bir cemaat ise icazet-i amme ile hadis rivayet etmiştir. Hatta bazı hafızlar, bu yolla rivayet edenleri bir kitapta toplayıp çoklukları nedeniyle isimlerini alfabetik sıraya göre tertip etmiştir. 


Bütün bunlar ise İbnus-Salâh'ın dediği gibi, hoş görülmeyen bir genişlikten ibarettir. Çünkü kadim hadisçiler nezdinde belirli/muayyen bir şahsa verilen özel icazetlerin sıhhati üzerinde bile kuvvetli ihtilaf bulunmaktadır. Her ne kadar sonradan gelenler (muteahhirün) indinde, bunlar muteber sayılarak kendisiyle amel edilse de, ittifakla semanın/ işitmenin altındadırlar. Hal böyleyken yukarıda zikredilen durumlarla o nasıl muteber sayılabilir? Şüphesiz ki bu durum, onun zayıflığını ziyadeleştirecektir. Ancak o, hadisi mu'dal olarak rivayet etmekten genel olarak daha hayırlıdır. Allah'u Teâla en iyi bilendir. 


Burada eda sigaları hakkındaki söz son bulmuştur. 


© Tıpkı bir önceki dipnotta açıklandığı gibi "bazı insanlara icazet verdim" veya "Muhammede icazet verdim" denmesi gibidir. 

Abdullah b. Süleyman b. el-Eşas, Kütüb-i Sitte müelliflerinden İmam Ebi Davud'un oğlu olup sika bir ravidir. Hicri 316 yılında vefat etmiştir. 

Ebu Abdullah Muhammed b. İshâk, İbn Mende ismiyle maruf olup devrinin en büyük muhaddislerinden sayılmıştır. 1700 şeyhten hadis işitip yazmıştır. Hicri 395 yılında vefat etmiştir. 

Ebu Bekir Ahmed b. Ebi Hayseme, hafız ve hüccet idi. Ahmed b. Hanbel, İbn Main ve diğer imamlardan hadis almıştır. Özellikle tarih ilminde zirve idi. Hicri 185 yılında doğup 279'da vefat etmiştir. 
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Müttefik ve Mufterik: 


Ravilerin şahısları ayrı olmakla beraber -ister iki ravi arasında olsun ister daha fazla ravi arasında olsun-; isimleri, baba isimleri ve daha fazlası ittifak ederse, aynı şekilde iki veya daha fazla kimsenin künyeleri ve nesepleri ittifak ederse, hadis ilminde bu konuya "müttefik ve mufterik" adı verilir. 


Bunun bilinmesindeki fayda, isimleri aynı olduğu için iki ayrı kişiyi tek kişi zannetmemektir. 


el-Hatib el-Bağdâdi bu konuda büyük bir kitap tasnif etmiştir.*“9 Onun bu kitabını hulâsa ederek ona birçok şey ilave ettim. 


Bu kısım, daha önce zikri geçen mühmel denen kısmın aksidir. Çünkü mühmelde tek kişinin iki ayrı kişi zannedilmesinden korkulurken, bunda iki ayrı kişinin aynı kişi zannedilmesinden korkulur. 


Mur'telif ve Muhtelif: 


Ravilerin isimleri hat yönünden ittifak edip, telaffuz yönünden ihtilaf ederse -ki bu ihtilaf ister nokta ister şekil yönünden olsun- bu kısma da "muttelif ve muhtelif" denmiştir. Bu kısmın bilinmesi, hadis ilminin en önemli konularındandır. Hatta bu nedenle Ali İbnu'l-Medini şöyle demiştir: “En şiddetli tashif hataları, isimlerde vaki olmaktadır." 


Bazıları böyle bir hatanın vuku bulması halinde, onun ne öncesinde ve ne de sonrasında doğruluğuna delalet eden bir şey bulunmadığı için, bu işte kıyasın olmayacağını söyleyerek onu teyit etmiştir. 


Bu konu ile ilgili Ebu Ahmed el-Askeri, bir kitap tasnif etmiş”! ve bu kitabı, yine kendisine ait olan "Kitabu t-Tashif © içinde zikretmiştir. 
Sonra Abdulğani b. Said, bu konuda müstakil bir kitap yazıp onda iki kitabı cem etmiştir: Birinde isim,”? diğerinde ise nesep yönünden benzerlikleri olanları bir araya getirmiştir.” 


9 Kitabının ismi "el-Muttefik ve'l-Mufterik"olup üç cilt halinde neşredilmiştir. 
1 Eserin ismi "Şerhu mâ Yakau fihi et-Tashifu ve't-Tahrif"tir. 

2 Eser "Tashifâtu'Muhaddisin" ismiyle matbudur. 

3 Eserin ismi "e/-Mw'telif ve'l-Muhtelif'tir. 

*“ Eserin ismi "Muwştebihu'n-Nisbe'dir. 
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Yine Abdulğani b. Saidin şeyhi olan ed-Dârakutni, aynı konuda büyük bir kitap telif etmiş, el-Hatib el-Bağdâdi de bu kitaba bir zeyl/ek yazmıştır.” 


Ebu Nasr b. Mâkülâ? ise "el-İkmâl” isimli kitabında, bu tüm kitapları cem etmiş ve başka bir kitabında?” bu eserler üzerine istidrâk/düzeltme yaparak müelliflerinin hatalarını beyan etmiştir. Onun bu kitabı, bu alanda telif edilen eserlerin en kapsamlısı ve kendinden sonraki bütün muhaddislerin dayanağı olmuştur. 


Ebu Bekir b. Nukta ise onun bu konuda atladığı bazı eksikleri de ilave ederek büyük bir cilt kitap yazmış, Mansür b. Selim” ve Ebu Hâmid b. es-Sâbüni?” ise, bu kitaba küçük bir cilt halinde zeyl yazmıştır. 


ez-Zehebi”! bu konuda çok muhtasar bir kitap telif etmiş, ancak bunda kalemle zaptaitimadı nedeniyle çok hataya düşmüş ve kitabın konusuna aykırı tashif hataları yapmıştır. Allahu Teâla bu kitabın hatalarını "Tabsiru'L Muntebih bi'Tahriri'l-Muştebih” adını verdiğim bir kitapta açıklamayı bana nasip etti. Bu kitabı bir cilt halinde alfabetik sıraya göre tertip edip, ez-Zehebi'nin ihmal ettiği veya üzerinde durmadığı birçok şeyleri de ona ilave ettim. Bu nedenle Allah'a hamd olsun. 


5 Eserin ismi "el-Mu'tenif fi Tekmileti'-Mu'telif ve'1-Muhtelif"tir. 

:6 Ali b. Hibetullah, İbn Mâkülâ ismiyle maruftur. Çokça hadis dinlemiş bir nahiv âlimi ve şair idi. Ayrıca kendisi emir olup hicri 485 senesinde öldürülmüştür. 

7 Bu eserin ismi “Tehzibu Mustemirri'l-Evhâm'dır. 

388 Eserin ismi "Tekmiletu'l-İkmâl'dir. 

9 Mansür b. Selim el-Hamdâni, hâfız ve tarihçidir. İşaret edilen kitabının 
adı "Zeylu Tekmileti'l-İkmâl'dir. Hicri 763 yılında vefat etmiştir. 

79 Muhammed b. Ali b. es-Sâbüni, meşhur bir muhaddis ve hâfızdır. Hicri 
604 yılında doğup 680'de vefat etmiştir. 

7! Muhammed b. Ahmed b. Osman ez-Zehebi ed-Dimeşki, büyük muhaddis, hafız ve tarihçi. 1200'den fazla âlimden hadis dinleyip icazet almıştır. Devrinin en büyük âlimlerinden olup birçok eseri vardır. İşaret edilen kitabının ismi “e/-Muştebih "tir. Hicri 673 yılında doğup 748de vefat etmiştir. 
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Müteşâbih: 


İsimler hat ve nutuk yönünden ittifak edip, baba isimleri hat yönünden aynı olmakla beraber nutuk yönünden ihtilaf ederse -tıpkı Muhammed b. Akil ve Muhammed b. Ukayl gibi ki, bunlardan birincisi en-Neysâbüri, ikincisi ise el-Firyâbi olup ikisi de meşhurdur ve birbirlerine yakın devirlerde yaşamıştır- bu kısma “müteşâbih" denir. Ya da bunun aksine isimler nutuk yönünden muhtelif, hat yönünden müttefik olup baba isimleri nutuk ve hat yönünden müttefik olursa -tıpkı Ali b. Ebi Talib'ten rivayet eden tabiin Şurayh b. en-Nu'mân ile el-Buhâri'nin şeyhi Surayc b. en-Nu'mân gibi- yine bu kısımdan olur.” 


Eğer ravi ve baba isminde ittifak olur, fakat nispetleri muhtelif olursa; bu kısım da müteşabihten sayılmıştır. el-Hatib el-Bağdâdi, bu konuda çok değerli bir kitap tasnif etmiş ve ona “Telhisu'l-Müteşâbih" adını vermiştir. Sonra o, bu kitapta atladığı bazı şeyleri telafi etmek için ona bir zeyl yazmıştır ki, bu faydası çok bir kitap olmuştur.” 


Burada müteşâbih ve daha önce zikri geçen kısımların (müttefik ve mufterik ile muttelif ve muhtelif) terkibinden çeşitli kısımlar ortaya çıkmaktadır. 


Bunlardan biri şöyledir: İttifak veya benzerlik ravi ismiyle baba isminde olmasıyla birlikte, bunlardan birinin veya her ikisinin bir harfinde, ya da iki veya daha fazla harfinde ihtilaf olmasıdır. Bu da iki kısımdır: 


- İki tarafta harf sayısı sabit olmakla birlikte, ihtilaf durumunun tağyir ile meydana gelmesidir. 


- İhtilaf tağyirle olmasıyla birlikte, harf sayısının bazı isimlerde diğerine göre noksan olmasıdır. 


Bunlardan birincisine misal, aralarında el-Buhâri'nin şeyhi el- Avaki'nin de bulunduğu bir cemaati teşkil eden Muhammed b. Sinân ismindeki 


72 Âlimler bu bapta isimleri beyan ederken -müellifin de Arapça metinde 
yaptığı gibi- “mühmele olan sin, muceme olan şin, tahtâniyye olan yâ" gibi ifadeler kullanır. Mühmele harfin noktalanmadığını, muceme ise noktalandığını ifade eder. Tahtâniyye ise noktanın harfin altına geldiğini ifade etmektedir. 

9 Bu eserin ismi “Tâli Telhisi'!-Muteşâbih "tir. 
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kimselerle, yine aralarında Ömer b. Yünus'un şeyhi el-Yemâni'nin yer aldığı Muhammed b. Seyyâr ismindeki kimselerdir. 


Yine İbn Abbas'tan rivayet eden tabiin Muhammed b. Huneyn ve meşhur tabiin Muhammed b. Cubeyr b. Mut'im buna örnektir. 


Aynı şekilde Küfeli meşhur Muarrif b. Vâsıl ile Ebu Huzeyfe en-Nehdi'nin kendisinden rivayet ettiği diğer şeyh Mutarrif b. Vâsıl buna misaldir. 


Yine İbrahim b. Sa'd'ın arkadaşı Ahmed b. el-Huseyn ve diğerleri ile Abdullah b. Ahmed el-Bikendiden rivayet eden ve Buharalı bir şeyh olan Ahyed b. el- Huseyn böyledir. 


Yine Mâlik'in tabakasından olan meşhur şeyh Hafs b. Meysera ile Ubeydullah b. Müsa el-Küfi'nin şeyhlerinden Cafer b. Meysera da böyledir. 


Bunlardan ikinciye misalise, aralarında ezan sahibi Abdullah b. Zeyd'in”* bulunduğu aynı isimdeki bir cemaattir. Bu Abdullah b. Zeyd'in dedesinin ismi Abdurabbihidir. Abdest hadisinin ravisi de aynı isimde olmakla birlikte dedesinin ismi Âsım'dır. Her iki sahabi de Ensar'dandır. 


Yine buna misal, Zeyd isminin başına bir "yâ" harfinin ziyadesi ve "zey" harfinin kesre (esre) haliyle oluşan Abdullah b. Yezid ismidir. Bu isimde olanlar da bir topluluk olup, Ebu Musa olarak künyelenen sahabi el-Hatmi de bunlardandır. Bu sahabinin hadisi, Sahihaynde yer almıştır. 


Yine Âişe'nin hadisinde yer alan aynı isimdeki el-Kâri'nin durumu da böyledir.” Bazı kimseler bununla el-Hatmi'nin aynı kimseler olduğunu ileri sürmüştür ki, bu şüpheli bir durumdur. 


Yine Abdullah b. Yahya ismindeki kimselerden oluşan topluluk da böyledir. Aynı şekilde Ali b. Ebi Talip'ten rivayet eden tabiinden ve maruf bir kişi olan Abdullah b. Nucey de bunlardandır. 


** Rüyasında meleğin kendisine ezanı haber verdiği sahabilerden biridir. 
Hadis için bkz: Tirmizi 189. 

?5 Bu hadiste Abdullah b. Yezid radıyallahu anh mescitte Kur'an-ı Kerim okurken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu işitip şöyle buyurmuştur: "Allah ona merhamet etsin, şüphesiz ki bana unuttuğum şu şu ayetleri hatırlattı." el-Buhâri 2655. 


116 


Hadis Usülü 


Müteşabih ile daha önce zikri geçen kısımların birleşmesi neticesinde ortaya çıkan kısımlardan biri de, ittifakın hat ve nutuk yönünden olduğu halde, ihtilaf yahut benzerliğin, ya her iki ismin birlikte takdim ve tehiriyle veya bunun bir isimde olmasıyla birlikte benzer olduğu diğer isimdeki bazı harflerde vaki olmasıdır. 


Bunlardan birinciye misal el-Esved b. Yezid ile Yezid b. el-Esved ve Abdullah b. Yezid ile Yezid b. Abdullah'tır. İkinciye misal ise Eyyüb b. 
Seyyâr ile Eyyüb b. Yesâr'dır. Bunlardan ilki Medineli meşhur Eyyüb b. 
Seyyârdır ki hadiste kuvvetli değildir. Diğeri ise meçhul bir kimsedir. 
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Ravilerin Tabakaları: 


Muhaddisler nezdinde ravi tabakalarının bilinmesi mühim meselelerden biridir. Bunun bilinmesiyle benzer isimlerin birbirine karışmasından eminolunur.Yine bununla tedlisyapanravilerin bulunup bulunmadığına muttali olunduğu gibi, an'ane ile yapılan rivayetlerde kastedilen hakikate de vakıf olunur. 


Hadisçilerin ıstılahında "tabaka" kelimesi, aynı yaşlarda olup aynı şeyhlere mülaki olan kimseleri ifade eden bir kelimedir. Bir kişi bazen iki nazarı itibariyle iki tabakadan sayılabilmektedir. Mesela Enes b. 
Mâlik radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile sohbetinin sabit olması nedeniyle Aşere-i Mübeşşere tabakasına dâhil olduğu gibi, yaşının küçüklüğü dolayısıyla da Aşere-i Mübeşşereyi takip eden tabakadan sayılır. 


Ashab, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile sohbetleri yönünden değerlendirildiğinde ise aynı tabakadan sayılırlar. Tıpkı İbn-i Hibbân'ın ve diğer hadisçilerin böyle değerlendirdiği gibi. Sahabeyi İslam'a girişlerindeki öncelik ve bazı gazvelere iştirak gibi üstünlük ve faziletler yönünden değerlendirenler, onları farklı tabakalara ayırmışlardır. 
"et-Tabakât” sahibi Ebu Abdullah Muhammed b. Sad”“ da bu yöne meyletmiştir. Kitabı ise bu konuda yazılan kitapların en kapsamlı olanıdır.”? 


76 Muhammed b. Sa'd el-Hâşimi, büyük bir muhaddis ve tarihçi idi. el- 
Vâkidi'nin kâtibi olup güvenilir bir ravidir. "et-Tabakâtı”l-Kubrâ" en meşhur eseridir. Hicri 262'de vefat etmiştir. 

7 İbn Sad rahimehullah Ashabı beş tabakaya ayırmıştır: 1- Bedir ehli. 2- 
İlk iman edenlerden olup Habeşistan'a hicret eden ve Uhud ile sonraki harplere iştirak edenler. 3- Hendek ve sonraki harplere iştirak edenler. 4- Mekke'nin fethinde Müslüman olanlar. 5- Sahabeden küçük çocuklar. (M. 
Salih Ekinci). 
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Sahabeden sonra gelen tabiin tabakasında da durum böyledir. Onları sadece sahabeden hadisalmaları yönüyle değerlendirenler İbn Hibbân'ın yaptığı gibi, bunları tek bir tabakadan saymıştır. Onları sahabeye mülâki olmaları yönüyle değerlendirenler, Muhammed b. Sad'ın yaptığı gibi onları farklı tabakalara ayırmıştır. Bu ikisinin de doğruluk yönü vardır. 


Tarih: 


Hadis ilminin önemli konularından bir diğeri ise, ravilerin doğum ve ölüm tarihlerinin bilinmesidir. Çünkü bunun bilinmesiyle bazı kimselerin diğer bazı kimselerle karşılaşmadıkları halde, onlarla karşılaşma iddiasından yana emin olunur. 


Ravilerin Vatanları: 


Bir diğer önemli konu, ravilerin vatan ve beldelerinin bilinmesidir. 
Bunun bilinmesiyle, nesep yönünden ayrı olsalar bile iki ismin ittifakı halinde karışıklıktan emin olunur. 


Güvenilir ve Zayıf Ravileri Bilmek: 


Mühim bir diğer konu da ravilerin tadil, cerh ve cehalet yönünden hallerinin bilinmesidir. Çünkü bir ravinin ya adaleti veya fıskı bilinir ya da onunla ilgili bir şey bilinmez. 


Bu konuya muttali olduktan sonraki en mühim konulardan biri ise, cerh ve tadil mertebelerini bilmektir. Çünkü bazen hadisçiler, bir kişinin bütün hadislerinin reddini gerektirmeyen sebeplerle onu cerh edebilmektedir. Bunun sebeplerini daha önce beyan etmiş ve bunu on madde halinde, tafsilatlı bir şekilde izah etmiştik. Burada ise hadisçilerin ıstılahında bu mertebelere delâlet eden lafızları zikredeceğiz. 


Cerh Mertebeleri: 


Cerhin çeşitli mertebeleri vardır. Bunların en kötüsü, hakkında mübalağaya delâlet eden ifadelerin kullanılmasıdır. Bunun en açık ifadesi ravinin 'efal" veznindeki bir sıfatla vasıflandırılmasıdır. Tıpkı "ekzebu'n nâs" (insanların en yalancısı), “ileyhil muntehâ fil-vadi" (hadis uydurmada son mertebeye ulaştı) ve “huve ruknu'l-kezibi" (o yalancılığın rüknüdür) ifadelerinde olduğu gibidir. 
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Bundan sonra "deccâl", "vaddâ" ve "kezzâb" tabirleri gelir. Her ne kadar bunlarda mübalağaya delâlet eden bir mana olsa da, bunlar yukarıda ilk mertebenin aşağısındadır. 


Cerhe delâlet eden tabirlerin en hafifi ise "fulânun leyyinun” (falan hadiste gevşektir)? "seyyiw'l hıfz” (hafızası kötüdür) ve 'fihi edna makâlin" (hakkında çok az da olsa konuşulmuştur) sözleridir. Cerhin en şiddetli mertebesiyle en hafifi arasında mertebeler vardır ki, bunların 


hali kapalı değildir. 


” LL 


Hadisçilerin "metrük", "sâkıt”, "fâhişu'lgalat" veya "munkeru”-hadis sözleri; "zayıf", "leyse biT-kaviy" ya da "fihi makâl" sözlerinden daha şiddetlidir. 


" 


Ta'dil Mertebeleri: 


Hadis ilmindeki mühim konulardan bir diğeri ise ta'dil mertebelerini bilmektir. Tadilde bu mertebelerin en yükseği, cerhte olduğu gibi hakkında mübalağaya delâlet eden ifadelerin kullanılmasıdır. Bunun en açık ifadesi ravinin “efal" veznindeki bir sıfatla vasıflandırılmasıdır. 
Tıpkı "evsaku'n-nâs" (insanların en güveniliri), “esbetu'n-nâs" (hadiste insanların en sağlamı) veya “ileyhil-muntehâ fis-sebt" (hadiste sağlamlığın son mertebesinde) gibi ifadeler kullanılmasıdır. 


Tadilin bundan sonraki mertebesi, tadile delâlet eden sıfatlardan birinin tekrarı veya bir başka sıfatla kuvvet kazanmasıdır. Mesela “sikatun sikatun', “sebtun sebtun”, "sikatun hâfizun" veya “adlun dâbitun" gibi tabirler kullanılır. 


Tadille ilgili mertebelerin en aşağısı, cerhin en hafifine yakın olduğu anlaşılan tabirlerle ifade edilir. Tıpkı “şeyhun', "yurva hadisuhu" (hadisi rivayet edilir), “yu teberu bihi" (hadisine itibar edilir) ve benzeri ifadeler gibi. Bu mertebeler arasında başka dereceler de vardır. 


8 Ravinin "leyyinu'l hadis" olması, adaletini sakıt etmeyen bir sebeple cerh 


edilmesine dayanır. İmam en-Nevevi bu hadislerin yazılacağını ve itibar cihetiyle ona nazar edileceğini belirtmiştir. (M. Salih Ekinci). 
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Cerh ve Tadil Hükümleri: 


Burada faydayı tamamlamak için konuyla ilgili bazı hükümleri zikredeceğiz: 


Bir ravinin tezkiyesi,? bunun sebeplerini bilen kimselerden kabul edilir. Bu sebepleri bilmeyen kimselerin, ravi hakkında araştırma yapmayıp halini tetkik etmeden ilk anda kendilerine zâhir olduğu şekliyle mücerret bir tezkiyede bulunacakları için, bunların tezkiyeleri kabul edilmez. 


Tezkiye bir kişiden sâdır olsa bile, sahih olan görüşe göre makbuldür. 
Fakat bu görüşe muhalefet eden bazı kimseler, tezkiyeyi şehadetten sayarak en az iki kişiden sadır olmasını şart koşmuştur. Her ne kadar şahidin tezkiyesinde iki kişinin olması doğru olsa da tezkiye ile şehadet arasında fark vardır. 


Tezkiye, ravi hakkında hüküm menzilesinde değerlendirilir ve böylelikle bunda sayı şart koşulmaz.*! Şehadet ise, hâkim huzurunda şahitten vaki olur ki böylece ikisi birbirinden ayrılır. 


Eğer ravi hakkındaki tezkiye, onu tezkiye edenin kendi içtihadına ya da başkasından yaptığı nakle dayanması noktasında iki kısma ayrılır denirse; şüphesiz ki bu, doğru bir ayrım olur. Eğer bunlardan birinci durum söz konusu ise sayı şartı koşulmaz; çünkü burada o, hâkim konumundadır. İkinci durum hakkında ise, ihtilâf vakidir. Bu durumda da aslında sayı şartı aranmayacağı aşikârdır. Çünkü naklin aslında ravi sayısı şart koşulmamıştır, asıl böyle olunca onun feri olan bir meselede de sayının şart olmadığı anlaşılır.? Yüce ve münezzeh olan Allah daha iyi bilir. 


*9 Tezkiye ile kastedilen, cerh veya ta'dil hükmüdür. 

Bu sebepler, ravinin adalet ve zapt gibi halleridir. 

3! Yani bu noktada adalet ve zapt ehli olan hadis âlimi kadı hükmündedir. 
Hadisçinin ravi hakkındaki tezkiyesi, kadı gibi elindeki delillerle onun hakkında verdiği hüküm gibidir. (Hâtim el-Avni). 

Yani garip hadiste olduğu gibi hadis naklinin aslında böyle bir şart koşulmamışken bunun ferinde bu şart nasıl koşulabilir? (Hâtim el-Avni). 
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Ravi hakkındaki cerh ve tadilin, ancak adil ve müteyakkız kimselerden gelmesi halinde kabul edilmesi gerekir. Bu sebeple, bu hususta aşırı gidip hadisin reddini gerektirmeyen sebeplerle ravisini cerheden kimselerin cerhleri kabul edilmez. Aynı şekilde ravinin mücerred olarak zahirini esasa alarak onu tezkiye eden kimselerin tezkiyesi de kabul edilmez.** 
Nitekim hadis ricalinin tenkidi hususunda tam bir tetkik ve inceleme sâhibi olan ez-Zehebi,** bu konuyla ilgili olarak şöyle demiştir: “Bu ilmin ehli olan âlimlerden iki kişi, ne zayıf bir ravinin güvenilir olmasında (tevsikinde), ne de sika olan bir ravinin zayıf kabul edilmesinde katiyen birleşmemiştir."385 


Bundan dolayıdır ki; bir ravinin hadisini terk etmek üzerinde tüm hadisçiler ittifak etmedikçe, onu terk etmemek en-Nesâi'nin mezhebi olmuştur. 


Hadis ilminin bu dalında kelam edecek kimsenin cerh ve tadil noktasında tesâhül/gevşeklik göstermemesi gerekir. Zira o, bir ravi hakkında araştırma yapmadan onu ta'dil ederse, sabit olmayan bir hükmü 


3 Bumeseleo kadar hassastır ki, bu alandaki en müteyakkız imamlardan bile 
zelleler sadır olmuştur. Tıpkı İmam Mâlik'in el-Muvattada Abdulkerim b. Ebi'l-Muhârik'ten hadis rivayet etmesi gibi. İmam Mâlik, bu eserinde sadece sika ravilerden hadis rivayet etmesiyle birlikte, sika olmayan bu raviden hadis nakletmiştir. Daha sonra bu durum kendisine sorulduğunda şöyle demiştir: "Onun mescitte çok oturuşu beni aldattı." es-Sehâvi, Fethu'l-Muğis, 2/182. 
* Girişte işaret ettiğimiz gibi Hâfız ez-Zehebi, müellifin şeyhlerinin şeyhi olup devrinin en büyük muhaddislerindendir. Müellif ilminin genişliği sebebiyle ona hayranlık duymuş, hatta onun hakkında şöyle demiştir: "Hafıza noktasında ez-Zehebi'nin mertebesinde olabilmek için zemzem suyu içtim." es-Suyüti, Zeylu Tabakâti'1-Huffâz, 5.251. 
Bunu “el-Mükiza fi Mustalahi'l-Hadis" (84) isimli eserinde söyler. Âlimler bu sözün muradı hakkında ihtilaf etmiştir. O, bu sözünü hakkında ihtilaf edilen raviler için söylememiştir. Sözünün siyak ve sibakından anlaşıldığı üzere onun iki âlimle kastettiği; âlimlerin çoğuludur. Yani o, bir meseledeki ittifakı vurgulamak için söylenen "bu konuda iki kişi bile ihtilaf etmemiştir" sözü gibi bir anlam kastetmiştir. İbn Hacer'in bu sözün devamında en-Nesâi ile ilgili serdettiği cümle ise bu manayı açıkça ortaya koymaktadır. 
(Nureddin Itır, M. Salih Ekinci ve Hâtim el-Avni). 
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kararlaştıran kimse gibi olur. Böylelikle onun yalan olduğu zannedilen bir hadisi rivayet eden kimseler zümresine dâhil olmasından korkulur. 


Aynı şekilde bir raviyi dikkatsiz bir şekilde cerh ederse, bundan beri olan bir Müslümana ta'n etmiş ve üzerinde daimi olarak kalacak kötü bir damga ile onu damgalamış olacaktır. 


Bu gibi afetler, bazen nefsin kötü arzularına uymak ve fasit gayeler gütmekten dolayı arız olur ki, kadim âlimlerin sözleri bundan yana genel olarak salimdir. Bazen de bu afetler, itikadi ihtilaflar neticesinde zuhur eder ki, eskiden olduğu gibi bugün de bunlar çokça mevcuttur. Ama itikadi ihtilaflarından dolayı bir raviyi cerh etmemek gerekir. Daha önce bidatçıların rivayetiyle amel edilmesi hakkında bu meselenin tahkikini yapmıştık. 


Cerh, Ta'dile Takdim Edilir: 


Cerh, tadile takdim edilir. Bunu hadisçilerden bir topluluk belirtmiştir.”* 
Ancak bu, cerh sebeplerini bilen bir hadisçiden beyan edilmiş olarak sadır olursa böyledir. Çünkü sebepleri beyan edilmemiş olan cerh, adaleti sabit olan kimsenin adaletini zedelemez. Yine bu sebepleri bilmeyen kimsenin cerhine itibar edilmez. 


Eğer cerh edilen kimse tadil edilmemiş olup, sebepleri açıklanmayan mücmel bir şekilde bu sebepleri bilen hadisçi tarafından cerh edilmişse -sahih olan görüşe göre-, bu kabul edilir. Çünkü hakkında tadil bulunmayan bir ravi, meçhul hükmünde olup onun hakkında cerh edenin sözüyle hareket etmek, onu terk etmekten evladır. İbnu's-Salâh ise böylesi durumlarda tevakkuf tarafına meyletmiştir. 


5 Daha önce zikri geçen Müslimdeki hadise işaret etmektedir. 
7 Bu, cumhurun görüşüdür. Bkz: Fethu'l Muğis 2/33, es-Sehâvi. 
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İsim ve Künyeler: 


Hadis ilminde mühim konulardan bir diğeri ise, isimleriyle şöhret olan ravilerin künyelerini bilmektir. Böylelikle onlar, bazı rivayetlerde künyeleriyle zikredildikleri zaman başka bir ravi oldukları zannedilmeyecektir. 


Yine bunun aksine künyeleriyle şöhret olup isimleri bilinmeyen ravilerin isimlerini bilmek, az olmakla birlikte ismi ve künyesi aynı olan ravileri bilmek ve künyeleri üzerinde ihtilaf bulunan ravileri bilmek de, -ki bunlar çoktur- bu mühim meselelerdendir. 


Aynı şekilde birçok künyesi olanları veya lakap ve vasıfları olanları bilmek de böyledir. Tıpkı İbn Cureycin Ebu'l-Velid ve Ebu Hâlid olmak üzere iki künyesinin olması gibi. 


Yine tebe-i tâbiinden Ebu İshâk İbrâhim b. İshâk el-Medeni'nin durumunda olduğu gibi, babasının ismiyle künyesi aynı olan ravileri bilmek de böyledir. Bu kısmın bilinmesinin faydası, rivayeti ravinin babasına nispet ederek hata yapanın yanlışını yok etmektir. Tıpkı yukarıdaki misalde olduğu gibi Ebu İshâk demesi gerekirken İbn İshâk diyerek rivayeti nakleden kimse de olduğu gibi. 


Bunun aksine İshak b. Ebi İshâk es-Sebii'de olduğu gibi, ismi babasının künyesiyle aynı olanları bilmek de böyledir. 


Yine iki meşhur sahabi olan Ebu Eyyüb el-Ensâri ve Ummu Eyyüb gibi künyesi, zevcesinin künyesiyle aynı olanlar da böyledir. 


Şeyhinin ismi, babasının ismiyle aynı olanları bilmek de böyledir. Tıpkı er-Rebi' b. Enes ile şeyhi Enes'in durumunda olduğu gibi. Rivayetlerde "er-Rebi b. Enes an Enes" şeklinde gelmiş ve onun, babası Enes'ten rivayet ettiği zannedilmiştir. Bunu Sahih'te varit olan Âmir b. Sad'ın babası Sa'd'tan yaptığı rivayet gibi sanmışlardır. Oysa er-Rebi'nin hadisi 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naklettiği şeyhi olan Enes, onun babası değildir. Babası Bekri, şeyhi olan Enes ise Ensâri olup meşhur sahabi Enes b. Mâlik'tir ve er-Rebi, onun evlatlarından değildir. 


Babasından Başkasına Nispet Edilenler: 


Babasından başkasına nispet edilenleri bilmek de bu mühim konulardandır. Tıpkı el-Mikdâd İbnu'l-Esved'in el-Esvedu'z-Zuhri'ye onu evlat edindiği için nispet edilmesi gibi. Onun asıl ismi, el-Mikdâd b. Amrdır. 


Annesine nispet edilenler de böyledir. Tıpkı İbn Uleyye'nin misalinde olduğu gibi. O, İsmâil b. İbrâhim b. Miksem olup sika ravilerdendir. 
Uleyye, annesinin ismi olup bu isimle meşhur olmuştur. O, kendisine İbn Uleyye denmesinden hoşlanmıyordu. Bu nedenle eş-Şâfii ondan rivayet ederken "bize, kendisine İbn Uleyye denen İsmail haber verdi" derdi. 


Zâhirinin Hilafına Nispet Edilenler: 


Yine, ilk anda akla nispet edildikleri ismin zahiri manası gelen kimseler de böyledir. Mesela el-Hazzâ böyledir. Bundan ilk akla gelen onun ayakkabıcı anlamına gelmesi nedeniyle, bu kimsenin ayakkabı sanatına veya satıcılığına mensup olduğu anlaşılır. Oysa bu, böyle değildir. Bu kimse onlarla oturup kalktığı için onlara nispet edilmiştir. Yine Süleymân et-Teymi de böyledir. O, Teym kabilesinden olmamakla birlikte onların arasına yerleştiği için böyle adlandırılmıştır. 


Aynı şekilde dedesine nispet edilerek ismi ismiyle ve babasının ismi de mezkür dedenin ismiyle aynı olan kimselerin durumunu bilmek de böyledir. Bunun vukuunda karışıklıktan emin olunmaz. Yine kendi ismiyle babasının ve dedesinin isimlerinin aynı olması durumu da böyledir. Mesela el-Hasen b. el-Hasen b. el-Hasen b. Ali b. Ebi Tâlip isminde olduğu gibi. Bunun bazen daha çok uzadığı vaki olabilmektedir. 
Bu ise, müselselin bir bölümüdür. 


Bazen de ravinin ismiyle babasının ismi, dede ve babasının ismiyle ittifak edip uzar gider. Tıpkı Ebu'l-Yemen el-Kindide olduğu gibi. Onun ismi, Zeyd b. el-Hasen b. Zeyd b. el-Hasen b. Zeyd b. el-Hasendir. 
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Yine ravinin ismiyle şeyhinin ve şeyhinin şeyhinin isimlerinin aynı olup, uzayıp gitmesi de böyledir. Tıpkı "İmrân an İmrân an İmrân" misalinde olduğu gibi. Bunlardan birincisi el-Kasir vasfıyla bilinmektedir. İkincisi Ebu Recâ el-Utâridi, üçüncüsü ise sahabi İbn Husayndır. 


Buna "Süleymân an Süleymân an Süleymân" senedi de misaldir. Birincisi İbn Ahmed b. Eyyüb et-Taberâni, ikincisi İbn Ahmed el-Vâsiti ve üçüncüsü ise İbn Binti Şurahbil ismiyle maruf olan İbn Abdurrahmân ed-Dimaşkidir. 


Bazen bu durum, ravi ile şeyhi arasında beraber vaki olur. Mesela Ebu'I-Alâ el-Hemezâni el-Attar'ın kendisinden rivayeti meşhur olan şeyhi Ebu Ali el-Esbahâni el-Haddâd ile olan durumu bu kabildendir. Her ikisinin ismi de el-Hasen b. Ahmed b. el-Hasen b. Ahmed b. el-Hasen b. Ahmedi'tir. Onlar bu isimde ittifak etmiş, ama künye, belde ve işe nispette birbirinden ayrılmıştır. Bu konuda Ebu Musa el-Medini geniş bir cüz tasnif etmiştir.88 


Yine şeyhin ismiyle, kendisinden rivayet eden ravinin isminin aynı olup bunların bilinmesi de böyledir. Bu da bu bapta küçük bir kısım olup İbnu's-Salâh buna temas etmemiştir. 


Bunun faydası ise, isnatta tekrarın veya isimler de yer değişmenin olduğunu zanneden kimselerden şüphenin kaldırılmasıdır. Buna misal el-Buhâri'nin Müslimden ve Müslim'in el-Buhâri'den rivayet etmesidir. 
Bu rivayette el-Buhâri'nin şeyhi olan Müslim b. İbrâhim el-Farâdisi el-Basridir. el-Buhâriden rivayet eden Müslim ise, Sahih sahibi Müslim b. el- Haccâc el-Kuşayridir. Aynı şekilde bu Abd b. Humeyd hakkında da vaki olmuştur. O, Müslim b. İbrâhim'den, Müslim b. el-Haccâc da 


Abdden aynı tercüme ile Sahihinde bir hadis rivayet etmiştir. 


Yine bu duruma Yahya b. Ebi Kesirin Hişâmdan, Hişâm'ın da ondan rivayeti misaldir. Yahya'nın hadis naklettiği şeyhi olan Hişâm, Hişâm b. 
Urve olup onun akranıdır. Yahyadan rivayet eden Hişâm ise, Hişâm b. 
Abdullah ed-Destevâi'dir. Yine buna İbn Cureyc'in Hişâm'dan, Hişam'ın da ondan rivayeti örnektir. Birincisi Hişâm b. Urve, ikincisi ise Hişâm b. 
Yusuf es-Sanânidir. 


8 Eserin ismi "Nuzhatul-Huffâz” olup matbudur. 
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Yine el-Hakem b. Uteybe'nin İbn Ebi Leylâdan, İbn Ebi Leylâ'nın da ondan rivayet etmesi buna misaldir. Kendisinden rivayet ettiği Abdurrahman İbn Ebi Leyla olup, kendinden rivayet edense mezkür Abdurrahman'ın oğlu Muhammed b. Abdurrahman İbn Ebi Leylâdır. 
Bunun gibi misaller pek çoktur. 


Sika ve Zayıf Raviler: 


Bu ilmin mühim konulardan biri de mücerret isimlerin bilinmesidir. 
Hadis imamlarından bir grup, bu isimleri toplayan kitaplar telif etmiştir. 
İbn Sa'd "et-Tabakât'"ında, el-Buhâri ve İbn Ebi Hayseme tarihlerinde, İbn Ebi Hâtim ”e/-Cerh ve't-Tadil"inde hiç bir kayda tabi tutmaksızın bu isimleri toplamıştır. 


el-İcli,*9 İbn Hibbân ve İbn Şâhin? gibi bazı imamlar ise yalnız sika ravileri bir eserde toplamıştır. İbn Adiy?” ve yine İbn Hibbân”” gibi bazı âlimler, yalnız cerh olan ravileri bir kitapta toplamıştır. 


Bazı imamlar belirli bir kitabın ricalini toplamışlardır, tıpkı Ebu Nasr 


el-Kelâbâzi'nin”“ el-Buhâri'nin ricalini, Ebu Bekir b. Menceveyh'in?” 
Müslim'in ricalini, Ebu 'I-Fadıl b. Tâhir'in ikisinin ricalini toplaması gibi. 


9 Mücerret isimle kastedilen; lakap, künye ve nesepten mücerret olarak 
sadece ismin zikredilmesidir. 

9 Ahmed b. Abdullah el-İcli, hâfız ve imamdır. Kur'anın mahlük olup 
olmasıyla ilgili fitne zuhur edince Trablus'a yerleşmiştir. İşaret edilen eserinin ismi "es-Sikâf" olup tertipsizdir. Bu nedenle es-Subki onu tertip etmiş ve adına "Tertibu5-Sikât" demiştir. Hicri 261'de vefat etmiştir. 

*! Ömer b. Ahmed b. Osmân, Irak'ın şeyhlerinden olup rivayetleri çoktur. 
İşaret edilen kitabının ismi “es-Sikât” olup matbudur. Hicri 385'te vefat etmiştir. 

>> Abdullah b. Adiy el-Curcâni, büyük bir hâfız ve hadis âlimidir. Vaktinde benzeriyoktu. Mezkür kitabı "e/-Kâmil fid- Duafâ" olup en meşhur eseridir. 

3 Eserin ismi "Ma'rifetu'l-Mecrühin" olup matbudur. 

14 Ahmedb. Muhammed el-Kelâbâzi, vaktinde Maveraünnehir beldesinin 
en hafız âlimi idi. Hicri 313'te doğup 398'de vefat etmiştir. 

*5 Ahmedb. Alib. Muhammed; İbn Menceveyh ismiyle meşhur olup hadis ilminde büyük bir âlimdi. Hicri 428'de vefat etmiştir. 
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Yine Ebu Ali el-Ceyyâni”“ Ebu Davud'un ricalini, et-Tirmizi ve en-Nesâi'nin ricalini Mağribli hadisçilerden bir grup toplamıştır. Sahihayn, Ebu Davud, et-Tirmizi, en-Nesâi ve İbn Maceden müteşekkil olan Kütüb-i Sitte ricalini ise Abdulğani el-Makdisi”*7” "el-Kemâl" isimli eserinde toplamıştır. Sonra el-Mizzi”* "Tehzibu'l-Kemâl" isimli eserinde onun bu kitabını tezhip etmiştir. Ben de bu kitabı hülasa ederek ona birçok şey ilave ettim ve ona “Tehzibu 1-Tehzib" ismini verdim. Böylelikle o ihtiva ettiği ilâvelerle birlikte kitabın aslının üçte biri kadar oldu. 


Müfret İsimler:” 


Hadis ilminin bilinmesi gereken önemli konularından bir diğeri ise müfret isimlerdir. Hâfız Ebu Bekir Ahmed b. Harun el-Berdici*“ bu konu ile ilgili bir kitap tasnif etmiş, ancak bu kitapta zikrettiği bazı isimlerden dolayı âlimlerce tenkit edilmiştir. 


Onun tenkit edilen sözlerinden biri; Suğdi b. Sinan hakkındadır ki, o zayıf ravilerdendir. Suğdi ismindeki "sâd" harfi "sin" ile tebdil edilebilmektedir. 
Bundan sonraki harf harekesi sakin "gayn" ve sonra nispet "yâ'sıdır. O, nesep lafzıyle alem ismi olup müfret değildir. Nitekim İbn Ebi Hâtim "el-Cerh ve't-Tadil" de Suğdi el-Küfi'yi zikredip Yahya İbn Main'in onu tevsik ettiğini ve bununla daha önceki ismi ayırt ederek öbürünün zayıf olduğunu belirtmiştir. el-Ukayli ise Tarihinde Katadeden rivayet eden 


Suğdi b. Abdullah'ı zikredip hadisinin mahfuz olmadığını söylemiştir. 


Bu şahıs zannıma göre İbn Ebi Hâtim'in zikrettiği kimsedir. el- Ukayli'nin onu "ed-Duafâ"da zikretmesi ise ondan naklettiği bir hadis nedeniyledir. 


*5 el-Huseyn b. Muhammed el-Endülüsi el-Ceyyâni, muhaddis, hafız ve imamdır. Hicri 427'de doğup 498'de vefat etmiştir. 

7 Abdulğani b. Abdulvâhid el-Makdisi, büyük bir muhaddis ve Hanbeli 
fakihi idi. Birçok eser kaleme almıştır. Hicri 541'de doğup 600'de vefat etmiştir. 

3 Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzi, devrinin en büyük muhaddis ve 

hafızlarındandır. Hicri 645'de doğup 742'de vefat etmiştir. 

Müfret isimle kastedilen; ravinin isim, lakap veya künye olarak kendinden 

önce kimsenin tesmiye edilmediği bir isme sahip olmasıdır. 

“9 Ahmed b. Harun el-Berdici, hadis âlimi ve hâfızdır. Hicri 301'de vefat etmiştir. 
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Asıl afet bundan değil, ondan rivayet eden Anbese b. Abdurrahman'dan kaynaklanmaktadır. Allah en iyi bilendir. 


Yine Ca'fer vezniyle gelen Sender ismi de böyledir. Sender, Zinbâ el-Cuzâmi'nin kölesidir ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile sohbeti olup ondan rivayeti vardır. Onun Ebu Abdullah olarak künyelenmesi meşhurdur. Sender, müfret isimlerden olup bildiğimiz kadarıyla ondan başkası bu isimle tesmiye edilmemiştir. Lakin İbn Mende'nin "Ma'rifetu5- Sahâbe" isimli eserine yazdığı zeylde Ebu Musa, Sender Ebu'l-Esved ismini zikretmiş ve ondan bir de hadis rivayet etmiştir. 


Ancak onun bu yaptığı tenkit edilerek bu Sender'in, İbn Mende'nin zikrettiği Sender olduğu belirtilmiştir. Mezkür hadisi Muhammed b. 
er-Rabi el-Cizi "Tarihu-Sahâbe Ellezine Nezelü Mısra" (Mısır'a Yerleşen Sahabelerin Tarihi) isimli kitabında Zinbâ'nın mevlası Sender'in tercemesinde rivayet etmiştir. Ben bu meseleyi sahabeyle ilgili kitabımda beyan ettim.“ 


Lakaplar: 


Bilinmesi gereken konulardan diğeri ise, mücerret künyeler ile bir özür veya meslek sebebiyle konan ve isim veya künye lafızlarıyla gelebilen lakaplardır. 


Nesepler: 


Yine nesepleri bilmek de böyledir. Bu ise kabilelere nispet edilerek vaki olmaktadır ki, sonrakilere nispetle öncekilerde bu daha çok görülür. 
Öncekilere nispetle sonrakilerde daha çok görülen ise vatana nispettir. 
Vatana nispet etmek beldeye, köye, mahalleye veya komşuluğa nispetten daha geneldir. Yine bu, terzilik gibi zanaat ve kumaşçı gibi meslek kollarına nispet etmek suretiyle de vaki olur. 


Neseplerdeisimlerde olduğu gibi ittifak ve benzerlikler görülebilmektedir. 
Hâlid b. Mahled el-Katvâni de olduğu gibi bazen lakap nesep yerine söylenebilmektedir. Bu şahıs el-Küfi olup, el-Katvâni lakabıdır. O, bu lakaptan hoşlanmıyordu. 


*1 el-İsâbe fi Temyizi's-Sahâbe 2/84. 
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Yine bilinmesi gereken önemli konulardan bir diğeri, bu lakapların sebepleridir. 


Mevâli:*? 


Yine köleyi azat eden efendi ve azat edilen köle manasında kullanılan mevla ile azatlı, anlaşmalı veya birisi eliyle İslâm'a girmiş köleye ıtlak edilen mevaliyi bilmek de önemli hususlardandır. Çünkü bunların hepsine mevla denmekte olup, bunların temyizi ancak hakkındaki net beyanla mümkün olabilmektedir. 


Kardeşler: 


Ravilerin erkek ve kız kardeşlerini bilmek de bu önemli konulardan olup, Ali İbnu'l-Medini gibi bazı kadim âlimler bu meselede kitap tasnif etmiştir. 


Şeyhin ve Talebenin Âdâbı: 


Hadis ilminde önemli meselelerden bir diğeri ise şeyh ve talebenin âdâbını bilmektir. Şeyh ve talebe; niyetin tashihi, dünyevi gayelerden arınma ve ahlakın güzelleştirilmesinde birbirleriyle müşterektir. 


Şeyh, ihtiyaç hâsıl olduğunda talebeye hadisi rivayet etmeli ve bir beldede kendisinden daha üstün bir şeyh varsa, hadis rivayet etmeyip talebeye o şeyhi tavsiye etmelidir. Talebenin bozuk bir niyeti olsa da 


şeyh, hadis rivayetini terk etmemelidir." 


Yine şeyhin tertemiz olması, mecliste vakar ile oturması gerektiği gibi, ayakta, aceleyle ve mecbur kalmadıkça yolda hadis rivayet etmemesi gerekir. Yaşlılık veya hastalık nedeniyle rivayetinde hata yapmaktan veya unutkanlıktan korktuğu zaman, rivayeti terk etmesi gerekir. 


*: Mevâli mevlanın çoğuludur. 

“© Zira Abdullah b. el-Mübârek gibi birçok âlimin şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Biz dünya için ilim talep ettik, o ise bizi dünyayı terk etmeye irşat etti." İbnul-Cevzi, Sıfatu's-Saffe, 4/145. 
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Hadis imlâ ettirmek için meclis edindiğinde dikkatli bir müstemli** edinmesi de şeyhin gözetmesi gereken âdâplardandır. 


Talebenin ise, şeyhe tazim etmesi, (çok sual vs. ile) onu rahatsız edecek hareketlerde bulunmaması ve şeyhten işittiği hadislerle başkalarını irşat etmesi gerekir. Hayâ veya kibir sebebiyle şeyhten istifade etmeyi bırakmamalı, işittiğini tam olarak yazmalı ve yazdıklarını iyi kaydedip zapt etmelidir. Hıfzettiklerini zihninde iyice yerleşmesi için tekrar etmelidir. 


Tahammül ve Eda Yaşı: 


Bir diğer önemli konu, hadis tahammül“ ve eda yaşının bilinmesidir. 
Sahih olan görüşe göre, sema yolu ile tahammülde temyiz çağı muteberdir. 


Muhaddislerce âdet olduğu üzere onlar çocukları hadis meclislerine götürür ve "falan mecliste hazır bulundu" diye yazarlardı. Ancak bu durumda hadisi işittiği şeyhten bir icazetin bulunması gerekir. Kişinin kendi başına hadis talebinde bulunacağı muteber yaşın en doğrusu, onun bu iş için ehil olduğu vakittir. 


Kâfir kimsenin hadis tahammülü de İslam'a girdikten sonra rivayet etmesi halinde câizdir. Aynı şekilde fasık kimse de tövbe ettikten ve adaleti sabit olduktan sonra kâfire nispetle evleviyetle böyledir. 


** Müstemli şeyhin sesini uzak yerlerde oturanlara duyurmak için tekrar edene denir. Vaktiyle hadis meclislerinde binlerce talebe toplanır ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini hıfz edip imla ederlerdi. Öyle ki bu meclisler, bazen o kadar kalabalık olurdu ki, on binlerce talebe bir şeyhten hadis dinleyebilmek için hazır bulunur ve bu nedenle meclis açık alanlarda kurulurdu. Hâfız el-İcli'nin naklettiğine göre Şeyh Ali b. Âsım el-Vâsıti'nin hadis meclisinde 160 bin talebe hazır bulunmuş, hadisleri iblağ edebilmek için 300'den fazla müstemli görevlendirilmişti. Hatta insanlara ulaşabilmesi için Şeyh, ilk naklettiği hadisi 15 defa tekrar etmişti. (Hâtim el- Avni). 

“9 Hadis tahammülü; sema, arz, münâvele ve mukâtebe gibi hadis alma yollarını ifade eder. 
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Edaya (hadis rivayet etmeye) gelince, daha önce zikredildiği gibi bu, muayyen bir zamana bağlı olmamakla beraber, buna ihtiyaç ve ehil olmaya bağlı olup, şahıslara göre değişmektedir. İbn Hallâd** ise şöyle demiştir: “Elli yaşına gelince, bunu eda edebilir; kırk yaşında yaparsa, bu inkâr edilmez."“©7 


Ona, Mâlik gibi bazı âlimlerin kırk yaşından önce rivayet etmesi nedeniyle itiraz edilmiştir. 


Hadis Kitabeti: 


Diğer mühim bir konu da hadis kitabetinin vasfının bilinmesidir. Bu ise hadisi açık ve anlaşılır bir şekilde yazmak, müşkül/zor olan harfleri harekeleyip noktalamak, sakıt olan bir kelimeyi satırın devamı varsa sağ kenara, yoksa sol kenara yazmaktan ibarettir. 

Yine hadisi işittiği şeyhle, ya da güvenilir başka bir kimseyle veya kısım kısım olmak üzere kendi kendine hadisi mukabele etmek olan arz sıfatını bilmelidir. Yine semâ vasfını bilmelidir ki; bu da yazı yazmak, konuşmak ve uyuklamak gibi şeyhi dinlemeye mani hallere düşmemektir. 


Aynı şekilde hadisi işittirme sıfatları da böyledir. Hadisi işittiği asıl nüshadan ya da bu asıl nüsha ile mukabele edilmiş bir başka nüshadan bunu yapar. Bu mümkün olmadığı takdirde herhangi bir nüshadan, ama vaki olacak ihtilaflar için şeyhten icazet alarak bunu yapması gerekir. 


Hadis İçin Seyahat Etmek: 


Yine hadis için yapılacak seyahatin keyfiyetinin bilinmesi de önemli konulardandır. Bunun için önce kendi beldesindeki şeyhlerin hadislerini toplamakla işe başlar. Bundan sonra yanında olmayan hadisleri toplamak için seyahate çıkar ve dolaştığı şeyhleri çoğaltmaktan ziyade, şeyhlerden topladığı hadisleri çoğaltmaya itina gösterir. 


Yapılan Tasnifin Sıfatı: 


Yapılan tasnifin sıfatını bilmek de bu önemli konulardandır. Hadisçi topladığı hadisleri ya her sahabenin müsnedi olarak ve İslâm'a giriş 


“6 İbn Hallâd, er-Râmehurmuzi olup 31. dipnotta hayatından bahsedilmişti. 
“7 el-Muhaddisu'l-Fâsıl 352. 
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sırasına göre veya kullanış bakımından daha kolay olan alfabetik sıraya göre tertip eder. Ya da bunları fıkhi baplara veya diğer baplara göre, o bâbın ispat ve nefiy yönünden hükmüne delâlet ettiği şekliyle bir araya getirir. Bunu yaparken en evla olan sahih ve hasen hadislerle iktifa etmesidir. Ama her rivayeti burada nakledecekse, zayıf olanların illetini orada beyan etmelidir. 


Yine o bu tasnifi, hadislerin metin ve isnatlarını zikredip ravilerinin ihtilaf ettikleri noktaları beyan etmek suretiyle illetlerine göre yapar. 
Bunları istifade etmesi kolay olacağı için baplara göre tertip etmesi en güzel olandır. Ya da hadisleri, geri kalanına delâlet etmek üzere bir taraflarını zikredip; ya bütün isnatlarını veya belirli bir kitaba bağlı kalarak, yalnız o kitapta zikredilen isnatlarını bir araya getirir.*©8 


Esbâbu'l- Hadis: 


Bu mühim konulardan bir diğeri ise hadisin vürut sebebinin bilinmesidir.Bukonuhakkında Kadı Ebu Ya'lâb.el-Ferrâel-Hanbeli'nin*0* şeyhlerinden Ebu Hafs el-Ukberi*9 bir kitap tasnif etmiştir. Şeyh Takiyuddin İbn Dakiki'l-İyd ise bu konudaki tasniflerin kendi asrında cem edilmeye başlandığını belirtmiştir ki, sanki o el-Ukberi'nin mezkür kitabını görmemiş gibidir."! 


* Bu bapta yazılmış en meşhur eser, Hâfız el-Mizzi'nin “Tuhfetu'l-Eşrâf" isimli eseridir. Bu kitap, hadislerin tahrici hususunda çok faydalı ve azim bir eserdir. Yine bu bapta müellifin "İthâfu'-Mehara" isimli eseri de çok faydalıdır. (Hâtim el-Avni) i 

** Ebu Ya'llâ Muhammed b. el-Huseyn b. Muhammed, "İbnu'l-Ferrâ" ismiyle maruf olup devrinin büyük hadis âlimlerindendir. Hanbelilerin kendi vaktinde en büyük imamı idi. Hicri 380'de doğmuş ve 458'de vefat etmiştir. 

“9 Ebu Hafs Ömer b. Ahmed el-Ukberi, Hanbeli fakihi olup hicri 417de vefat etmiştir. 

“1 es-Suyüti'nin "Esbâbu Vurüdi'-Hadis" isimli eseri ile İbn Hamza ismiyle maruf eş-Şerif İbrâhim b. Muhammed'in "d-Beyânu vet-Tarif fi Esbâbi Vurüdi'l-Hadis" isimli eseri bu konudaki meşhur kitaplardandır. (Hâtim el-Avni) 
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Hadis âlimleri, bu sonuç bölümünde zikrettiğimiz konuların geneli ile ilgili birçok kitap tasnif etmiştir. Biz ise burada bu konuların mücerret tariflerini vermekle yetinip misaller vermedik. Konuyu bunlara hasretmek ise güç olup, meselelerin hakikatlerini tahsil edebilmek için bunların genişçe ele alındığı kitaplara müracaat etmek gerekir. 


Muvaffakiyet ve hidayet yalnız Allah'tandır. O'ndan başka ilah yoktur. 
Yalnız O'na güvenir ve O'na dönüp sığınırız.1? 


*2 Bu mübarek kitabın tercüme ve talik çalışmasını, inayet ve keremiyle tamamlamayı nasip eden Allah'a hamd olsun. Doğrular O'ndan, hata ve yanlışlar nefsim ve şeytandandır. 
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